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Kudüs'te Hz. Ömer 

çizgisine dönülmeli 

RÖPORTAJ :: 

H. Sena Kartal-Beytullah Çakır :: Tuluyhan Uğurlu 


| DUNYA GUNDEMİ 
KORKMA! Dünyadan ilginç 

M. Sena Subaşı-H. Beyza Aydın Mini referandum Mustafa Akar Korkma! Tanımlamaya portreler, geçen aya 

da çalışma, sadece anla Haşmet Babaoğlu Üç soru üç cevap Röportaj Tuluyhan damgasını vuran olaylar Uğurlu Ekrem Demirli Hayatı ölümle anlamak Zeynep Temizer Atalar Ve tamirci sorar: Birol Biçer 


Arızanın kaynağı ne? H. Sena Kartal İçimizdeki korkulara teslimiz! Röportaj Ahmet Taşağıl Hakan Arslanbenzer Akif'in korkuları, bizim umutlarımız Beytullah Çakır Kierkegaard'ı titreten şey Gökhan Ergür Korkuyu yenen Türkler 


aş ii ğ 
Hayatı ölümle Röportaj: Türkler savaşta Söyleşi: Kırık dökük anlamak ölmeyi önemser şeyleri seviyorum 


Ekrem Demirli Raşit Ulaş-M.Sena Subaşı :: Ahmet Taşağıl Gülenay Börekçi :: Teoman 


EDİTOR Mustafa Akar 


Merhaba 


Bu millet Sevr Mağarası'ndan Mehmet ARif Ersoy'a gelene Radar kılavuz kelimesinin ne olduğunu çok iyi biliyor: KORKMA! 


Yer, Mekke yakınlarındaki Sevr Mağarası. 
Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebubekir 

üç gün kalacakları mağaraya sığınmışlar. 
Çevreyi düşmanlar sarmış. Hz. Ebubekir, Efendisi'nin önüne geçmiş, onu koruma derdinde, korkuyor. Yanındaki dost sesin âlemleri hizaya getiren rahmeti... KORKMA! 


Yer, Bizans surlarının önü. Fetih istendiği tarihte gerçekleşmemiş. Ordu çok şehit vermiş. Gümleyen top seslerinin arasında Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin'in yanına varıp ondan fethin gerçekleşmesi için dua etmesini istemiş. Hocasının küffarı korkutan sesi... KORKMA! 


Yer, Preveze. Haçlı donanması 300 gemi ve 
80 bin askerle Barbaros Hayrettin Paşa'nın 
karşısına demirlemiş. Türk donanmasında ise yalnızca 122 gemi ve 12 bin levent var. 
Haçlılar güçlü ve kalabalık. Bu kuwvet karşısında Hayrettin Paşa'nın korkup kaçacağını düşünüyorlar. Paşa bütün gücüyle saldırıyor Haçlılara, tek gemi zayiat vermeden Haçlıların 13 gemisini batırıyor, gerisi kaçıyor. 
Paşa'nın kılavuzu... KORKMA! 


mustafa.akardlacivertdergi.com 


Yer 1. Meclis. Cumhuriyet ilan edilmiş. Bu kahramanlık destanı için bir marşa ihtiyacımız var. Yarışma açılmış, 724 şiir aday olmuş. Elemeden sadece altısı geçmiş ama yine de beğenilmemiş. Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya para ödülü koyulduğu için katılmamış. Dönemin bakanlarından Hamdullah Suphi Tanrıöver, Akif'e mektup yazarak, para sorununun çözülebileceğini, muhakkak kendisinin de bir şiir yazması gerektiğini söylüyor. Büyük şairimiz Akif'in Taceddin Dergâhı'nda yazdığı, dünyanın aynı zamanda şiir de olan tek marşı öyle başlıyor... KORKMA! 


Yer, 15 Temmuz gazimiz Sabri Gündüz'ün evi. Gazi telefonda Cumhurbaşkanımızla konuşuyor. 46 kez ameliyat olmuş ama tedavi sonuç vermemiş, yaralı ayağı ne yazık ki kesilecek. Reisicumhur; “Parayı pulu dert etme, istediğin doktoru seç” diyor, gazi; “Vatan sağ olsun, bacak kesme operasyonu basit, herhangi bir doktor da yapar” diyor mahcubiyetle çünkü Sevr Mağarası'ndan Akif'e kadar gelen kılavuz kelimemizi biliyor... KORKMA! 
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Felsefe ülkemizde -yanlış anlaşılmış diyemeyeceğim ama- yanlış değerlendirilmiş bir kavram. Her kritik kavramın başına gelen onun da başına gelmiştir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Zaten kavramlar üzerinde bir anlaşma olsaydı, her şey üzerinde aşağı yukarı bir anlaşma mümkün olabilirdi. 


Neyse. Gelelim sadede. Felsefe neden değerlendirilememiş bir kavram? Şunun için. Türk modernleşmesiyle birlikte başkaca birçok kavram üzerinden gelişen tartışmalar, felsefe üzerinde de cereyan edince, bu kavram, ancak işe yarayacağı yerden uzak bir alanda canlı kalabildi. Tam işlev göreceği alanda ise çatışmanın ortasında kalıp canlılığını yitirdi. Felsefenin bu bir tür müzeye göçü, düşünce hayatımızdaki birçok kalitesizliğin sebepleri arasındadır diye düşünüyorum. 


Oysa, felsefenin hiç değilse spekülasyon tarafı gündemde tutulabilirdi ve düşünce hayatımızın kalitesine katkılar sunabilirdi. Bu geleneksel Gazali/İbn-i Rüşd karakucak güreşlerinden de kaçırılıp bir barış sahasında hayatta tutulabilecek 

bir tavır olabilirdi. Bir egzersiz, bir alıştırma, bir metot olarak düşüncemize disiplin sağlayabilirdi. Bir teknik olarak dolaşımda tutulabilirdi hiç değilse. Düşüncemizin damarları daha genişleyebilir, dolaşıma girecek fikir (sanat/edebiyat) her ne ise onun daha oylumlu, cesur, içerikli ve sağlam olabilmesine yardım edebilirdi. Olmadı. 


Topu “rakip” sahaya şöylece yuvarlarsam bana kızılmasın. Türk modernleşmesinin sıkı tedbirlerle denetim altına alındığı program, acaba gerçekten İbn'i Rüşdcü müydü? Soruyu şöyle sormak da mümkün elbette; Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki -neredeyse Jdanovcuedebiyat ve düşünce ikliminin, o çok eleştirilen Ebu's Suud rejiminden bir farkı var mıydı? 
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Yolda olmak bedel ister. Hangi yolda olursan ol, hangi durumda, o ilk kopuş, işin en başı pür-acı. 


Daralır için, boğulursun. 


Bu eşiği geçemeyenler, kalma- ya mahküm, bilirsin. 


Elin ayağın tutulur. Boğazında yumruyla beklersin kapıda. 


“Başkaları ne der, olur mu ki, yapabilir miyim” sorularıyla kalırsın. Hiç yaşanmamış hayatlar, hiç çekilmemiş kalemler... 
Sıfır hata uğruna hiç girilmemiş sınavlar görürsün. Ne büyük ızdırap. 


Eşiği geçebildiysen, bir kez geçebildiysen ama şükür. İşin en zor kısmı buydu. 


Gerisi, kendine gelme, kendini bulma, kendini toparlama süreci. İçinde tarifsiz bir neşe. 


Sendelersin, düşersin, kalkarsın, üzülürsün, yorulursun. 
Yorulursun ama değilsindir yorgun. Gözlerinin feri var. Pırıl pırıl bakışların gelmiş oturmuş yuvalarına. Müjde! 


Yola çıktığın andan itibaren başrol senin. Yakanı bırakmayan, seni tutup sıkan, tutuklaştıran halleri geride bıraktıkça hafiflersin. Kendi serüveninin başrolündesin artık. Ait olduğun yerde. 


Elinden geleni yapabilirsin. 
Sonuç için tırnak yiyenlerden, oturduğu koltuğu deşenlerden değil yolda olmanın hakkını verenlerden, buna gayret edenlerden olursun. 


İşte gidiyorsun. Kendinden ve yüklerinden kurtuldun. Muazzam bir döngüdesin artık. 
Seyret... 
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İnsan iki yerde eşittir: Biri sokakta biri de toprak altında. 


Sokakta her şey var. Sokak- tan bir şeyi kısıtlayamazsın. 
Sokakta herkes ve her şey eşit. Sokakta yürüyen herkesin klasmanı da aynı rengi de aynı, her şeyi aynı, çünkü herkes sokakta o sırada. Sokak her şeyi eşitliyor. 


Sokak üşümeyi de, ısınmayı da, sevmeyi de sevilmemeyi de ifade ediyor. Şimdi “street art” denilen bir şey çıktı, kalıba dökülmüş şeyleri çiziyorlar. 
Benim için sokak sanatı 

da Bergen'in veya Müslüm Gürses'in bir parçasının ismini yazmak ya da en ufağından duvara “Düş de gör” yazmak. Benim için sokaktaki sanat da bu. 
Sokak her şekilde beslendiğim bir alan. Bir köşe başında durup bir şeyler yiyip içtiğimde, o anı yaşadığımı hissediyorum. Bir mekândansa bir bakkal önünde oturup muhabbet etmeyi, bir şeyler yiyip içmeyi daha çok seviyorum. Şimdiki çocuklar oyun oynamıyor, her birinin elinde tablet var. Çocuğun eli çamura değecek abi. Michael Jackson gibi yetiştiriyorlar 


çocukları. Kreşlerden İngilizce öğreniyorlar ama sevgiyi değil yani. Sokağı bilmiyor, arkadaş- 


lığı yok, sosyallik yok... 


Sokaklar kötü değildir. Kötü ismini takan birileri vardır. 
Sokakta yaşayan insan da kötü değildir, sokaktaki hiçbir şey kötü değildir. Kötü, insanda başlar; nasıl bakarsan öyle görürsün. Sonuçta herkes ister sabah sekiz, akşam beş çalışıp tertemiz üstü başıyla evine gidip oturmayı. Onu yaşayamıyorsa o insanın suçu mu, ötelemen mi lazım? Sokaklar manyak dolu değil, sosyal medya manyak dolu. 
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H. BEYZA AYDIN 


Psikolojide en temel insani duygulardan biri olarak kabul edilen korku, insanın kendini tehlikede hissettiği anlarda ortaya çıkar. Bu ay sokaktaki insanlardan sık sık “hiçbir şeyden korkmam” cevabı alsak da 


sebepleri gibi çeşitlerinin de birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. 
Bu sayıda sokaktaki insanlara yükseklik, karanlık yahut köpek gibi ortak fobilerimizi ve ayrıca korkmamaları gerektiğini düşündükleri halde yine de korktukları durumları sorduk. nihTer ere) gerili olan ve günlük hayatımızın hemen her yerinde karşımıza çıkan birbirinden ilginç korkularımız... 


EŞİMİN BENDEN ÖNCE ÖLMESİNDEN KORKUYORUM 


DUŞ ALMAKTAN KORKUYORUM. GÖZÜNÜ KAPATIYORSUN 


YA, SANKİ AÇTIĞINDA KARŞIMA BİRİ ÇIKACAKMIŞ GİBİ. SANKİ BEN DUŞTAYKEN EVE BİRİ GELECEK GİBİ. HAYATIMDA BİR KERE EVDE TEK BAŞIMA DUŞ ALMAK ZORUNDA KALDIM, 

ONDA DA DIŞ KAPININ ÖNÜNE KOLTUĞU İTTİM. 
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Korkmamam gerekiyorsa niye korkayım?! 


Kuşlar. Kanatlı hayvanlardan korkuyorum. Tavuk olur, horoz olur, kaz olur, gerçekten korkuyorum. Böyle bir anda kanat açıp harekete geçmeleri ürkütüyor beni. Sonuçta uçarak kaçabilirler ve biz onları yakalayamayız. 


Turşudan korkuyorum ama bu sıradan bir korku değil, hastalık, tedavi oluyorum. Görmeye ve adını telaffuz etmeye dayanamıyorum. 


Elma, armut gibi meyveleri normalde insanlar ısırarak yer ama ben asla öyle yiyemem, onları yemem için doğramam lazım. Isırınca sanki içinden kurt çıkacak da yanlışlıkla yiyeceğim diye ödüm kopuyor. Kayısı, erik ve kirazı da ikiye ayırıp yiyebiliyorum. Herhangi bir meyveyi ısırarak yiyemem, korkarım. 


Google Maps'te bilmediğim bir yere bakamıyorum. Yani o harita üzerinde gezinemiyorum. Mesela ilk haritayı açınca karşıma deniz, okyanus çıkıyorsa hemen kapatıyorum. Sanki denize düşecekmişim ya da o bilmediğim sokakta kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Ciddiyim bak, Google 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


Maps'in uydu hali beni çok korkutuyor. 


İkizlerden korkuyorum. Nedeni yok, yan yana görünce korkuyorum işte. 


Duş almaktan korkuyorum. Gözünü kapatıyorsun ya, sanki açtığında karşıma biri çıkacakmış gibi. Sanki ben duştayken eve biri gelecek gibi. 
Şöyle söyleyeyim, hayatımda bir kere evde tek başıma duş almak zorunda kaldım, onda da dış kapının önüne koltuğu ittim. 


Buzdağlarından çok korkarım. Bayağı buzdağı. Söyleyince bile garip oluyorum. 


Telefonla her konuştuğumda; “Ya bu telefon yüzüme patlarsa” diye düşünüyorum. Kafamda sürekli o telefo- nun patladığını kuruyorum. En büyük korkum oldu. 


Tabii ki de korku filmleri. Aklı başında biri neden korku filmlerinden korkar? 
Hepsinin kurgu olduğunu biliyorsun. 
Ben korkuyorum ama cidden çok saçma bir korku. 


Hz. Hamza ne demiş: “Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam!” 


Gördüğüm rüyaların etkisinden çıkamıyorum. Sanki o rüya normal yaşantımda gerçek olacakmış gibi. 
Mantıklı bir korku değil bu. 


Ben futbol oynuyorum ve çok da seviyorum. Antrenmanlarda bir sıkıntı yaşamıyorum ama maç günlerinde sahaya çıkmaktan çok korkuyorum. 
Heyecan değil, o kalabalık ortam beni çok korkutuyor. Çok mantıksız buluyorum, başarımı etkileyebilecek bir şey. 


Somut bir şey değil de şöyle korkularım var; yaşadığım küçük bir şeyden sonra kafamda sürekli bu olayla 

ilgili bir şeyler kuruyorum. O kadar kuruyorum ki kendi kurgularımdan korkmaya başlıyorum. Güzel delirdim. 


Ben duş alırken asla gözlerimi kapatmam ve sadece su giderine bakarım. 
Sanki o su giderinden bir şeyler çıkacakmış ve ayağıma dolanacakmış gibi oluyor. 


Hastalanmaktan çok korkuyorum. 
Çok saçma, oluyorsun sonra iyileşiyorsun. Sürekli hasta olur muyum acaba diye yaşıyorum. 


Yatağımın yanında gardırobum duruyor. Uyumaya çalışırken gardırobum 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TELLİ OLMAYAN YENİ BİR DEFTER ALDIĞIMDA YANLIŞ YAZMAKTAN KORKARIM. SONUÇTA YANLIŞ YAZINCA KOPARTAMIYORUM SAYFAYI. SAÇMA BULDUNUZ AMA SORU DA ZATEN BÖYLEYDİ. 


devrilse hangi açıyla kurtulurum, kapağı açılırsa üzerime neler düşer, ölür müyüm gibi felaket senaryoları yazıyorum. 


e Ayak serçe parmağımı bir yere vurmaktan korkuyorum. Bir keresinde bir yakınım yanımda o parmağını çarptı, kırdı. Hemencecik kırılıveriyor, bende de korku oluştu, elimde olsa sarıp gezeceğim çarpmayayım diye. 


» Banyodayken deprem olmasından korkuyorum. Her banyoya girişimde “ya deprem olursa ne yaparım” diye düşünmeden edemiyorum. 


e Eşimin benden önce ölmesinden korkuyorum. 50 yıldan fazladır evliyiz. 


e Telli olmayan yeni bir defter aldığımda yanlış yazmaktan korkarım. Sonuçta yanlış yazınca kopartamıyorum sayfayı. Saçma buldunuz ama soru da zaten böyleydi. 


e Yaşlanmak, evet evet kesinlikle yaşlanmak. Asla doğum günü kutlamam mesela. 


» Metro veya metrobüse bindiğimde durağın adının söylenmemesi ve benim nerede ineceğimi bilememem. 
Her seferinde binmeden telefondan durak isimlerini indirip teker teker sayıyorum. 


e Gece hortum olan bir yerden geçmek. 
Galiba izlediğim bir filmden etkilendim, o hortumun gelip beni boğacağını düşünüyorum. Bu korkudan ziyade delilik gibi. Ne yapayım? 


e Elektriğin kesilmesinden korkuyorum. 
Zaten geceleri karanlıkta uyuyorum ama elektrikler gidince uyuyamıyorum. Kendimi çok güvensiz hissediyorum. 


e Koltuğumun üzerine koyduğum kıyafetlerin geceleyin gölgesi beni çok tedirgin ediyor. 


e Kıyafet dolabımın kapısı açık uyuyamam geceleri, sanki içeriden birisi çıkacak gibi gelir. 


e Şamdandaki uzun mumları yakmaktan korkuyorum, bütün ev alev alacak gibi geliyor. 


e Asansörden korkarım. Eğer tek başımaysam asla binemem ama asla saçma değil, her zaman savunurum bu korkumu. 


e Yerler camla kaplı zemine basarken aşırı tedirgin oluyorum. Saçma çünkü üzerine insanların basabileceği şekilde yapılmış ama yine de çat diye kırılacak gibi. 


e Ölmekten korkuyorum. Özellikle acı çekerek ölmekten. 


e Hocaların aileye bilgi vermesi beni korkutuyor. Benim korkmam değil, onların yaptığı saçma yani, ne gerek var? Gereksiz yere gerilim, kaos. 


e Yılandan korkarım ve saçma buluyorum çünkü daha önce hiç yılan görmedim ve İstanbul'da yaşadığım sürece de görmeyeceğim. Burada yılan olmaz çünkü. Yine de korku- 


yorum, her an görecekmişim gibi bir his. 


Palyaçolardan, kuklalardan çok ürküyorum ama korkmamız gerekiyor. Kim palyaço sever? Çok çirkinler! 


e Kan aldırmaktan çok korkuyorum. 


İnekten çok korkarım ben ya görmeye tahammülüm yok. 


e Deprem olmasından çok korkuyorum, her an olabilir gibi hissediyorum. 


e Tinercilerden korkarım, her an bir şey yapabilir. Aslında mantıklı bir korkuy-MUŞ. 


Lunapark mesela. Gondoldan çok korkuyorum, yerinden fırlayıp gökyüzüne havalanacağız gibi geliyor ama yine de biniyorum. Sizce de saçma değil mi? Korku evleri de çok saçma, seni korkutmaları için para veriyorsun, sonra deli gibi korkuyorsun. 
Ağlayan, bayılanlar var. 


Ben depresyon hastasıyım. Bazı hayaller kuruyorum, korkularım var ama size bilgi veremem. 


e Yatak, koltuk gibi şeylerin altlarından çok korkuyorum. Bak kaç yaşında adamım. 


e Karanlıkta şarkı dinleyemiyorum. 
Hava karardığında dinlediğim şarkılar bana korkunç sesler gibi geliyor. 


e Tanıştığım insanlar ya beni sevmezse diye düşünüyorum sürekli. 


ANADOLU YAKASI'NIN 
EN DEĞERLİ LOKASYONUNA 


KİM DAHA DA DEĞER KATABİLİR? 


O projenin arkasında Türkiye'yi eşsiz yaşam standartları ve gerçek kalite ile tanıştırmış deneyimli bir marka varsa; o bölge, finans ve ulaşım açısından İstanbul'un tam kalbinde yer alıyorsa ve bu sayede hep değer kazanacaksa, o zaman yanıt tek: MESA. 
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TANIMLAMAYA DA az AZDA Sİ ÇALIŞMA, İNE KORE 
SADECE ANLA... ÖDEMEK İÇİN YAZDIĞI 


MUSTAFA AKAR Rİ DEF EDEMİYORUZ. NE YAPACAĞIZ PEKİ? 


(& DOSYA | MAKALE 


İNSAN DEĞİŞEN FİKİRLERLE DOLUDUR 


WWW.LACIVERTDERGİ.COM 


ünyayı ciddi ciddi 

anlamaya, tanıma- 

ya başladığında 

karşına çıkan ilk 

şey bir tanımlama 

gayretidir. İstesek de istemesek de düşünme evrenimizi Batılı zihin yapısı belirliyor uzun bir süreden beri. 
Dolayısıyla her şeyi sınıflandırmak, konularına göre ayırmak, bütün bütün fihristlemek istiyoruz. Böyle yapınca daha doğru düşündüğümüzü sanıyoruz. Ya da öyle daha rahat düşünebildiğimizi zannediyoruz. 


Ben bu düşünme biçiminin her şeyden önce insanı insan yapan en temel “madeni” öldürdüğü kanısındayım, yani vicdanı. 

Gerçi vicdan kelimesi de ne yazık ki Batılı zihnin kurbanı oldu, hatta tabirimi mazur görün ama içindeki dini içerik boşaltılarak “laik”leştirildi. Sadece vicdan mı? Ahlak kelimesinin yerine, 

hiç de aslını çağrıştırmayan bir kelime ikame edildi; etik... Oysa etik hiçbir zaman ahlak kelimesinin karşılığı değil. 


Batılı zihnin fihristleyerek düşünme biçimi yüz yıldan daha fazla olan bir “sapma”yı meydana çıkarmıştır ülkemizde. Bu sapmalar çeşitli fay hatlarıyla da belirginleşir bildiğiniz gibi... Tanzimat, cumhuriyet ve ihtilaller... 
Her fay hattı, üzerinden geçtiği düşünce parçasını tamamen yıkıyor, yerle bir ediyor. Geriye koca koca “düşünme adaları”, 


“düşünme limanları” kalıyor; 

o adalarda konaklıyoruz bir müddet, o limanlara yanaşıyoruz, hiçbir konaklama ve yaklaşma biçimi sürekli olamıyor. Sürekli kalamıyoruz o düşünme biçimlerinde. 


Söz gelimi Nâzım Hikmet'in “sol” hakkındaki görüşleriyle misal Hikmet Kıvılcımlı'nınki bir değil. 
Yine Mehmet Akif'in İslamcılığı ile Sezai Karakoç'un İslamcılığını ayrı ayrı düşünmek gerekiyor fakat bu düşünme biçimlerinin üzerinden yıllar geçtikçe, araları bir hayli açık olan bu “düşünme adaları” koskocaman ve fantastik bir kara parçasına dönüşebiliyor. 
Biz mesela o kara parçasının tekmilini birden “medeniyet” kavramının içine hapsedebiliyoruz; hayatta olsa asla bir masa etrafında oturamayacak olan isimleri bir düşünme evreninin içinde yaşatabiliyoruz. Ne kadar hastalıklı bir düşünme biçimi de olsa, sevdiğimiz isimlerin özel hayatlarındaki “arıza”ları da yapıtlarının hemen yanına iliştirebiliyoruz. Giderek o isimleri düşünürken, okurken; o isimler üzerine konuşurken, yazarken “arıza”ları da hatırlamaya ve hatırlatmaya başlıyoruz... Niye? 
Çünkü zihnimiz öyle sınıflandırdı, öyle fihristlere, fişlere ayırdık. Necip Fazıl dedik ama hemen üstadın reddettiği şiirler de geldi aklımıza... İsmet Özel dedik ama eski komünistliği de geldi aklımıza... Nâzım Hikmet 


lacivert dergi 


ILIĞI İLE SEZAİ KARAKOÇ'UN 

ÜŞÜNMEK GEREKİYOR FAKAT BU ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİKÇE ARALARI “DÜŞÜNME ADALARI”, KOSKOCAMAN PARÇASINA DÖNÜŞEBİLİYOR. 


dedik ama Türkiye'den kaçması, vatandaşlıktan çıkarılması da geldi aklımıza... Cemal Süreya dedik ama hemen Tomris Uyar'ı dövmesi de geldi aklımıza... 


Bu düşünme biçiminden kaçamıyoruz artık. Zihnimizi tamamen ele geçirmiş durumda çünkü. 
Dostoyevski'yi anmaya başladığımızda onun kumarbaz olduğu ve efsane romanlarını da kumar borcunu ödemek için yazdığı fikrini aklımızdan def edemiyoruz. 
Ne yapacağız peki? Bu düşünme biçiminden nasıl kaçacağız, nasıl kurtulacağız ondan gerçekten bilemiyorum. İnsan değişen fikirlerle doludur. Her günümüz birbirinden farklı. 


Sanat kendim içindir 


Peygamberimiz bile iki günü bir olan bir inananın zararda olduğunu belirtiyor. Demek ki insan dönen ve bir yörüngede seyrini sürdüren gezegenimizle birlikte değişiyor, deveran ediyor, ilerliyor. Bir başlangıçtan bir sona yahut daha doğru söylersek, bir dairede dönüyor insan, o dönüşle tekâmül ediyor, tamamlanıyor; “yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında” akıyor... 


Aynı fikri ölene kadar savunmak başka ama... Bir fikir; çilesi çekilen, emek verilen, terleten, bıyıkları yolduran bir fikir... Yani aşk ayrı, onu sevgiden kapkalın bir çizgiyle ayırmıyor muyuz zaten. Fikir dedim de, bir de fikrin 


periferisi var. Her düşüncenin periferisi... Bir merkez bir de taşra yani. Düşüncemizin taşrası, uzağı... Sürekli değişmesi, gelişmesi beklenen o. Eğer o da değişmiyorsa, çok tehlikeli. Oysa son günlerde hepimizin yargılandığı dava “periferi davası”dır. 
Özellikle hayata “sol”dan bakan siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar karşılarındaki insanları değişmekle suçluyorlar. Değişmekle, yani fikirlerini değiştirmekle... 
Ben bunu bir hayli garip buluyorum. Türk düşünce tarihini tam da bu sebepten dolayı ideolojik bir sınıflandırma şeklinde değil de, iyi ve kötü, altın ve gümüş, yetenekli ve yeteneksiz ve tabii ki kendime yakın bulduğum ve bulmadığım isimler şeklinde ayırıyorum. Yıllarca okul kitaplarındaki, “Sanat ne içindir?” tartışmasını da hep bayat bulmuştum aynı endişelerden dolayı çünkü neden zorluyoruz kendimizi yıllardır anlayamam, “Sanat kendim içindir” der çıkarım bu sorunun içinden. 
Demek ki bir “kendim” olacak. Bir “kendilik” bilinci oluşacak. İster bu kendilik bilincini Konfüçyüs'ün fikirleriyle oluştur, ister Con Ahmet'in, önemli değil. 


Ee, derdimiz ne o zaman? Derdimiz periferimizin değişmesiymiş. O gün öyle düşünmüşüz. O gün niye öyle yapmışız? Çünkü kendisi hiç değişmemiş, mermer gibi kırılmadan sabit kalmış. 
Dün ne düşünüyorsa, bugün de aynısını düşünüyormuş. Fikri sabiti varmış, değişmezmiş hiç. 
Kalırmış bir kıyıda. Öyle bir kıyı ki, gemiler geçermiş ufuktan. 
Yine de kalırmış o. 


Büsbütün komedi. Düşünme biçimi olarak “İslamcılığı” seçtiğimde, kendimi bu düşünme biçiminin içinde tanımladığımda en yakın arkadaşlarımdan biri beni “şeriatçı” olmakla suçlamıştı. Bunun ne anlama geldiğini 


anlatmak için de garip haberler- 


den falan bahsetmişti. Gerçekten şaşırmış kalmıştım. Üzerinde sürekli düşündüğüm şeylerle değil de, başkalarının beni tanımlama biçimiyle tanımlamak istemişti beni arkadaşım. Niye saklayayım, “şeriatçı” olmaktan hiç gocunmam, tamam da, şeriatçılık diye bir şeyin varlığına da inanmam çünkü öyle bir şey yok. Şeriat aslında hukuki bir terim. Bir terimle bir insanı tanımlamak nasıl da saçma, nasıl da yavan. Mesela kendisini “laik” olarak tanımlayan insanlar da bana hep komik gelmiştir. Bir yönetim biçimiyle kendini tanımlamak... Yine kendisine “cumhuriyetçi” diyen insanlar 

da bana komik gelir. Her tanım, her türlü hakareti de arkasında sürükler ama aynı zamanda hazır suçlama potasını da “tanımlayan” kişiye armağan eder. 


Komünist bal olur mu? 


Bir de militanı olduğu fikrin karikatürüne dönüşen insanlar var. Konuşulmayan “diller” bile o dili konuşan son insanla birlikte ölürken, fikirlerin sonsuza kadar hayatta kalacağını düşünmek en hafif tabirle “fantezi” olur. Son samuray, eski tüfek falan gibi sıfatlar çıkartırız da, kendimizi hapsettiğimiz fikrin değişmeye değişmeye ölmeye başladığını kabul etmeyiz. Haberlerde veya sosyal medyada muhakkak karşınıza çıkmıştır Tunceli'nin Ovacık ilçesinin “komünist belediye başkanı.” Bir siyasetçiden çok sosyal medya karakteri gibi görünüyor. Sonuçta imaj artık her şey tamam ona bir 

şey demiyorum da, bu sevimli görünme çabaları altında, sürekli “komünistliğini” hatırlatıp sanki dalga geçer gibi “komünist bal”, “komünist süt” imalatına geçmek ve bunun da sosyal medya ve kendisine yakın medya mecralarında haberini yaptırmak... Size de komik gelmiyor mu? Sanırım 


ideolojilerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike, onları romantikleştirmek... 


Tanımlamak değil de anlamak... 
Önce kişinin kendisini anlaması lazım. “Ben bu konuda bilgisizim, bilmiyorum sorduğunuz sorunun cevabını” demek çok zor artık. 
Hiçbir konunun cahili olmak istemiyoruz. Bütün CWlerdeki İngilizce bölümü hep başlangıç aşamasında o yüzden. Çünkü bir dili bilmek o dilin tarihini, edebiyatını da bilmektir. Bir dili “gündelik” konuşmayı bilmekle o dili bilmiş olmayız, yalnızca konuşuruz. Türkçeyi de böyle bilmiyor muyuz? CWlere artık Türkçe seviyesi de konulmalı... 


90'lardan beri konuşa konuşa “bıktım, yeter artık” dediğim konulardan biri de kavramlar konusundaki kafa karışıklığımızdır. Kafa karışıklığının iki muhtemel sonucu oluyor; ya önemsememek ya da korkmak. 
Reklamlar korkutuyor bizi, o ilacı kullanmazsak evimizi böcekler basar, şu TV'yi almazsak herkesin izlediği kalitede izleyemeyiz yayınları... Tüketim de, üretim de üzerimize korku iklimi yaymakla tehdit ediyor sürekli bizi. En basit tanımlama çabasının bile altında korku geziniyor. Hadi itiraf edelim o zaman kendimize, ilk izlediğimizde titreyerek korktuğumuz “korku filmi,” ikinci izleyişimizde komik gelmiyor mu? 
Eskiden korktuğumuz bazı şeyler biz geliştikçe, o konu üzerinde ehilleştikçe yani deneyim sahibi oldukça bir alışkanlığa dönüşmüyor mu? Demek ki korkmak iyi çünkü bize korkmamayı da öğretiyor. Tanımlayıp sınıflandırma- dan, korkmadan, anlaya anlaya açacağız içimizdeki darlıkları. 


Böylece, birbirimizi tanımlamaya değil anlamaya başladığımızda bir gün rahata ereceğiz de o gün yakında mıdır bilmiyorum. 


anlatıyo yu 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k AŞMmE Bindi 
AFRİN OPERASYONU'NUN İLK GÜNLERİNDE TANK ÜZERİNDEKİ BİR ASKERLE BASIN MENSUPLARI ARASINDA BİR KONUŞMA GEÇTİ, HATIRLARSINIZ. “AİLENE DİYECEĞİN VAR MI?” DİYE SORMUŞTU GAZETECİLER. 
ASKER; “BEKLEMESİNLER” CEVABINI VERİRKEN BİR YANDAN 


DA TANKIN ÜZERİNDEKİ İŞİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜ. 


End aşınca DOYUMUZU. . . 


Malum dosya konumuzu “korku'ya ayırdık... Hatırlarsanız, bir zamanlar pek ünlü bir anchorman vardı ve bağlantı kurduğu haber kaynaklarına, mağdurlara, halktan insanlara sürekli “Acı var mı acı” diye sorardı. Size biraz takılmamıza izin verirseniz, şöyle sorabilir miyiz: Korku var mı, korku? 


Korku var mı, diye sorulunca çuvallıyor ve ne diyeceğimi şaşırıyorum. Oysa endişelerimi sorsanız, hemen dökülebilirim. Günümüz insanlarının çoğu gibi hakiki korkularımı kuytulara itip içimi kemiren endişelerimi su yüzüne çıkarmakta mahirim. 


Şehirli yanımız ağır bastıkça, ayağımız topraktan çekildikçe, halimiz vaktimiz iyileşip kaybedeceklerimiz çoğaldıkça endişelerimiz çoğalıyor. Korkunun yine de iyi bir yanı vardır. Tedbir alırsınız, temkinli davranırsınız, şöyle bir titrer kendinize gelirsiniz, gücünüzü 


Mesela elden ayaktan düşüp başkalarına yük olma endişem arttıkça artıyor. Niye? Çünkü “inançlı” olmak artık teslimiyet ve rıza duygusunun gücü ele geçirmesine yetmiyor. Bir arıza var belli ki. Bu bakımdan dedelerimize, ninelerimize pek benzemiyoruz. 


Neyse ki, “endişe bozukluğu”na (anxiety disorder) yakalanıp sonunda panik ataklarla boğuşan bir adam olmadım. Şu sıralarda bu rahatsızlığın ne kadar yaygın olduğunu görüyor ve üzülüyorum. Belki de bütün bunlar için fazla yaşlıyım artık. Panikle çarpacak bir kalp bana artık yabancı. Yani bu bakımdan şanslı sayılırım fakat şurası apaçık bir gerçek: Endişe, kaygı, huzursuzluk modern hayatı çepeçevre sardı. 


ve haddinizi bilirsiniz, vs. Endişe öyle mi ya? Endişe derhal nesnesini belirsizleştiriyor, zihni bulanıklaştırıyor, davranışları tuhaflaştırıyor. İşin içinden çıkması kolay değil. 


Yetişkin örneklerini biliyor, yaşıyorsunuzdur. Hiç uzatmayayım ama küçücük çocuklarda bu durumun tezahür ettiğini görüyorum ki, düşündürücü. Mesela tırmalanmaktan hiç korkmadan kedilerin üzerine yürüyüp tekme atmaya çalışan çocuklar var ama 

kedi bacaklarına sürtündüğünde o dokunma hissiyle ölecek gibi oluyor, kalpleri hızla çarpmaya başlıyor ve ağlıyorlar. 
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O halde endişe üzerine konuşmayı sürdürelim. Günümüze “endişe çağı” diyenler var. Nasıl oldu da endişeler içinde yaşar olduk? Bizi yiyip bitiren endişelerle nasıl baş edebiliriz, bu mümkün mü? 


İnanan insan dümdüz biçimde ölümden korkuyordu. 
Neden? Çünkü ölüm kaybolup gitmek değil, burada yaşadıklarının orada hesabını vermekti. Hesapta zorlanacağı için ölümden korkardı... Asırlar geçti; küçük aklını ve kendi varlığını “bi şey” sanan insan, tarih sahnesine çıktı. Öte dünyayı yok sayan veya “hesap günü”nü sürekli zihninden uzak tutan bu insan fark etti ki, aklının gücü ölümü önlemiyor. Ölüm onun için basbayağı yok olup gitmekti. İşte tam o noktada her anımıza anlam katan “Allah korkusu” yerini anlamsızlığın uğultusuna, yani bitmez tükenmez endişelere terk etti. 


Anlattığım, büyük hikâye. Bir de gündelik hayata yansımaları var elbette. Mesela toplumsal endişelerimizin büyük bölümü çerçevesi çok kalın hatlarla çizilmiş bir “gelecek zaman”ımız olmasına dayanıyor. Sürekli geleceği düşünüyor, ona hazırlanmaya çalışıyoruz. Oysa bu bir skandal! Çünkü gelecek, ismi üzerinde, henüz gelmemiştir. Bir ödevimiz varsa, bugüne dairdir. Ama 


KORKUNUN YİNE DE İYİ BİR YANI VARDIR. TEDBİR ALIRSINIZ, TEMKİNLİ DAVRANIRSINIZ, ŞÖYLE BİR TİTRER KENDİNİZE GELİRSİNİZ, GÜCÜNÜZÜ VE HADDİNİZİ BİLİRSİNİZ. 


İyi soru. Keşke elimizde bu konuda yapılmış çalışmalar olsa, konunun tarihimizdeki, edebiyatımızdaki ve çarşıda pazardaki izleri sürülmüş olsa. Ben kendimize özgü havasız, abartısız bir “yiğitlik” özelliğimizin hâlâ var olduğunu düşünüyorum. 


Afrin Operasyonu'nun ilk günlerinde tank üzerindeki bir askerle basın mensupları arasında bir konuşma geçti, hatırlarsınız. “Ailene diyeceğin var mı?” diye sormuştu gazeteciler, asker “beklemesinler” cevabını 


“Allah kerim” deyip konuyu kapatarak önümüzdeki işe bakamıyoruz! 


İkinci büyük endişe kaynağı sağlıktır, sanıyorum. Bu endişe üzerine kurulu dev bir endüstri var. Ben takılmıyorum, deyip kaçılacak; bende yok deyip kendimizi aldatacak türde bir şey değil. Modern insanı kıvrandırıyor. Neden korktuğumuzu bilsek, nispeten belli bir hastalığın üzerine yürüsek, tamam! Ama tıp sektörü sürekli kışkırtılan muğlak bir “sağlıklı yaşam” endişesi üzerinden ekmek yiyor. Tehdit ve tedirginliği öyle bir hale getirdiler ki, bu gidişle yaşamanın kendisi sağlığa zararlı sayılacak! O kadar diken üstündeyiz. 


Bir de güvenlik endişesi var ki, virüs gibi. Hepimizi hastalandırdı. Medarı maişet motorunu bu sistemin ipine bağladıkça, çözüm zor! Endişenin suyu çoktan aştı boyumuz. İlaçlarla, sarhoşluklarla, yalandan oyalanmacalarla nereye kadar idare edebiliriz, bilemiyorum. 


Korku ve endişe deyince... Bu noktada toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılıklar var mıdır? Daha az korkan veya daha çok korkan toplumlar mesela... 


verirken bir yandan da tankın üzerindeki işini sürdürmüştü. İnanıyorum ki, o askerin “beklemesinler” deyişindeki yalınlık ve sükünet bize özgü bir “korkusuzluk” kültürünün yansımasıdır. Burada gördüğümüz, dosdoğru olana doğru akışa kendini bırakmaktır. Eski insanlar için de “Allah'tan başkasından korkusu yoktur, çilesi vardır” denirdi. Çok şey değişti; geçmiş geçti gitti ama sade insanlarda bu “hal”e zaman zaman rastlıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. 
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(b DOSYA | RÖPORTAJ 


KUDÜS'TE 


HZ. ÖMER ÇİZGİSİNE 


DÖNMELİYİZ 


RÖPORTAJ :: 


H. SENA KARTAL-BEYTULLAH ÇAKIR :: 


TULUYHAN UĞURLU 


TULUYHAN UĞURLU KİMDİR? 

1965 doğumlu ünlü piyanist ve besteci. 1996'da Türkiye'de 
İstanbul Kanatlarımın Altında film müziği ile ünlendi. 
Tuluyhan Uğurlu, Türk klasik müziğinde bir ilke imza atarak senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak meydana getirdiği ilk senfoni eserine “Senfoni Türk” adını verdi ve 2002 yılında yayımladı. 2003 yılı itibariyle konserlerini Nemrut Dağı, Sirkecabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları, Çimenlik Kalesi gibi tarihi değer taşıyan mekanlarda 


vermeye başladı. 2006'da Dünya Başkenti İstanbul adında bir albüm yayınladı. Bu albüm için çıktığı ABD konser serisi kapsamında, Boston ve Washington D.C'de birer konser verdi. 2009'da Akdeniz kültürünü desteklemek amacıyla Akdeniz isimli bir albüm yaptı. Tuluyhan Uğurlu'nun son albümü 2010'da çıkan ve İstanbul'un dününden çok bugününü ve yarınını anlatan Sonsuza Kadar İstanbul'dur. 


u topraklara ait olanı aslında bu topraklara ait olmayan bir enstrümanla dinleyicisine aktarmayı başaran bir isim Tuluyhan Uğurlu. Doğu'nun derdiyle dertli ve insanlığın ruhunun peşinde. Üretirken, ait olduğu tarih ve medeniyet havzasına mıhlıyor bir ayağını, diğeriyle bütün dünyayı geziyor, gezdiriyor. “Sanatçı nedir ve nasıl olmalıdır” sorularının ete kemiğe bürünmüş hali neredeyse. Kendisine sanatı sorduk, müziği, siyaseti, kültürü, medeniyeti, hem ülkemizin hem Ortadoğu'nun bugünü ve geleceğini. Samimiyetle cevapladı her sorumuzu ve ekledi; “Ortadoğu'yu bir tek biz toplayabiliriz.” 


Konserlerinizi NASA ve Avrupa Rasathanesi'nin çekmiş olduğu uzay görüntüleri eşliğinde veriyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı? 


Tabii. Bu özel koleksiyonlar- dan elde ettiğim görüntülerle kâinatın, bilinen uzayın ve derin uzayın fotoğraflarıyla birlikte konserler veriyorum. Buradaki amaç; insanoğlunun kâinatta bir nokta olduğunu ve kâinat bilinci oluştukça insanın iç huzuru 

ve toplumsal dengelerin yerli yerine oturacağını ümit etmem- 


den kaynaklanıyor. Çok eskidir bu. 1989'da bu konseptte çok konser vermiştim. Şimdi de “gökyüzüne yolculuk” adında yeniden aynı kapsamda, bu defa edebi ve ilimsel metinlerle de bezeyerek veriyorum konserleri- mi. Amacım; insanın iç balansı ile kâinattaki ritmin dengelenmesi, bütünün bir parçası parçanın da bir bütünü olduğunun idraki- 

ne varmasına yardımcı olmak. 
İnsanın kâinat içerisinde aslında hiçbir şey olduğu ama aynı zamanda her şey de olduğunu ve bu bilinç oturdukça da insanlık 


barışının dolayısıyla dünya barışının tesis edebileceği noktasın- da bir çalışmaydı bu. Çok büyük ilgi gördü ve hâlâ görüyor. Tabii bunu yaparken zaman zaman ilahi metinlerden de istifade ediyorum. Örneğin, Ölüdeniz parşömenlerindeki kâinat ve insanın yaradılışı ile ilgili bilgilerden, İncil ve Tevrat'ta bulunan yaradılış ayetlerinden ve tabii ki Kuran-ı Kerim'den yararlanıyorum. Özellikle Şems, Zumer, Kıyame ve Zilzal surelerinde bulunan bazı pasajlarla insanlarda bir idrak oluşturmayı amaçlıyorum. 


Konserlerinizde mekân olarak genellikle tarihi yerleri seçiyor olmanızın nedeni nedir? 


Mesela Hititlerle ilgili bir eser yazıyorsunuz ve bunu Lütfi Kırdar'da yahut Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dört dörtlük bir konserle seyirciye ulaştırabilirsiniz. Bu konseri Çorum Hattuşaş'ta tarihi kalıntıların arasında yaptığınız zaman başka bir şey oluyor ama. Seyirci bu mekâna dokunuyor orada ve sizin müziğinize daha kolay erişiyor. Bu nedenle bunu çok önemsiyorum. Bir de benim tarihi mekânlar konseptimde her zaman bir gizli mesaj vardır. Örneğin, Sirkeci Garı'nda, İzmir Alsancak Garı'nda, Ankara Garı'nda verdiğim konserlerdeki ortak mesaj, demir yollarının toplum 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için olan önemini vurgulamaktır. 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yahut başka milli kütüphanelerde konser verdiğim zaman buradaki amaç, kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu insanlara hatırlatmaktır. Arkeoloji Müzesi'nde konser verdiğimde ise aslında Anadolu uygarlıklarının bizim uygarlıklarımız olduğunu insanlara anlatmaktır. Bu uygarlıkların hepsi bizim. Bizler aynı şeyleri yedik ve yiyoruz. Aynı durum devam ediyor. Dolayısıyla farklı mekânlarda verdiğim konserler- de hep bir mesaj var, hepsinde topluma bir çağrı var. 


Bu yaz da İslam Eserleri Müzesi'nde konser yapmayı planlıyoruz. Orada da Müslüman bilim adamlarının insanlığa kattığı değerleri hatırlatmak 


SINIRLARIN KALKTIĞI, HERKESİN EŞİT BİR DÜZLEMDE YAŞADIĞI BİR ORTADOĞU HAYALİMİZ 


YILLARCA “İKİ İLERİ BİR GERİ” DİYEREK MEHTER 
İLE DALGA GEÇİLDİ 

VE BUNU KENDİSİNE 
AYDIN DİYEN KİŞİLER 
YAPTI. ENTELEKTÜEL 
GEÇİNEN BU İNSANLARIN 
YİNE TEK SESLİ 
ÇALGILARI, BAĞLAMAYI AŞAĞILAMASINI 
GÖRDÜK. BU ÜLKEDE 
KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA 
ITRİ ÇALINMASIN DİYE DİLEKÇELER YAZILDI. ITRİ Kİ DÜNYANIN EN BÜYÜK BESTECİLERİNDENDİR. 
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amacım olacak çünkü biz onları bilmiyoruz ve her şeyi Leonardo yaptı sanıyoruz. Hiç ilgisi yok hâlbuki... Çok önemli bilim adamlarımız var. Takiyüddin ve El-Cezeri var mesela ama biz 


onları hiç tanımıyoruz. Eİ-Cezeri dediğimiz adam Cizreli ve bugün polise taş atan çocukların atası! 


Çocuklar bilseler El-Cezeri'nin 


Cizreli olduğunu polise bir daha taş atmazlar belki de. Biz bunları 


insanlara hiç öğretmedik ve bir bilinç oluşturmadık yazık ki. 


“Ortadoğu, umut olmadan yaşayamaz” şeklinde bir ifadeniz var. Bugün Ortadoğu'nun umu- 


du nedir ve kimdir sizce? 


Bizleriz tabii. Bu çok net. Biz Anadolu'nun kırkikindi yağmur- 


larının rahmeti ile rahmetlenmiş 


bir toplumuz. Bu rahmetle ve 


bilinçle Ortadoğu'ya ve dünyaya 


bakarsak bunu başarabiliriz ve Ortadoğu halklarının güzelliği olabiliriz. Mısırlılar Anadolu'ya gelirken güneş bahçesine geliyoruz derlermiş. Anadolu bir güneş bahçesi yani bilginin bahçesidir. Bilginin her türlüsünün hazmedildiği topraklar, bu topraklar. Dolayısıyla Anadolu insanının Ortadoğu'yu kucaklaması, engin hoşgörüsü ve o rahmetle rahmetlenmiş rahman bakışı çok önemlidir. İşte bu 


bakış Ortadoğu'nun kurtuluşuna 


vesile olacaktır. Ben öğrencilik yıllarımda Avrupa'da konserler verdiğimde Avrupa basınına; 


“Bir gün bu sınırları kaldıracağız” derdim. Bana tuhaf tuhaf bakar- 


lardı ve irkilirlerdi. Bu onların işine gelmiyordu. Ortadoğu'nun 


sınırlarının kalktığı, herkesin eşit bir düzlemde yaşadığı Ortadoğu 


hayalimiz... Bunun sancaktarı ve mihmandarı biziz. Bir tek biz toparlayabiliriz Ortadoğu'yu. 


EL-CEZERİ 
DEDİĞİMİZ 
ADAM CİZ- 
RELİ VE BU- 

GÜN POLİSE 

TAŞ ATAN 
ÇOCUKLA- 

RIN ATASI. 
ÇOCUKLAR 

BİLSELER EL- 
CEZERİ'NİN 
CİZRELİ 
OLDUĞUNU 
POLİSE BİR 
DAHA TAŞ 
ATMAZ- 
LAR BELKİ 
DE. BİZ 
BUNLARI 
İNSANLARA 
HİÇ ÖĞRET- 

MEDİK VE 
BİR BİLİNÇ 
OLUŞTUR- 

MADIK 
YAZIK Kİ. 


Nizar Kabbani'nin yazmış olduğu bir şiire beste yaptınız ve adına Kudüs'ün Hüznü dediniz. 


Evet. Onun İngilizce ve Arapça tercümesi oldu. Şimdi de Rusça hazırlanıyor. Nizar Kabbani çok değerli bir şair. Özellikle genç kuşağın onu tanıması lazım. Kendisi gerçekten bir entelektüel ve dört dörtlük bir aydın. Dolayısıyla Nizar Kabbani'nin o şiiri güzel görüntüler eşliğinde binlerce insana Ortadoğu'da ulaşabildi ve hâlâ da ulaşmaya devam ediyor. 


Peki, Kudüs neden hüzünlüdür? Bu hüznü gidermek adına ne yapabiliriz? 


Bizim çok acil Hz. Ömer'in çizgisine dönmemiz lazım. 
Amerika'nın da çok acil George Washington'ın çizgisine dönmesi lazım. Nedir bu çizgi? 
Kuruluş değerleridir. Biz eğer sistemi sıfırlayıp Hz. Ömer'in çizgisine dönebilirsek ve her şeyi baştan kurabilirsek işte o zaman zafer bizim olacaktır. 
Kudüs'ün ızdırabı şu anda bizim yaşadığımız. Zaten Osmanlı çekildiğinden itibaren oralar- 

da hiçbir zaman barış sancağı dalgalanamadı. Bizim oralara sahip çıkmamız lazım. Mesela bizim Mekke'ye, Bağdat'a, Şam'a da sahip çıkmamız lazımdı. Biz televizyonun karşısında oturup Bağdat Arkeoloji Müzesi talan edilirken ve beş yaşında çocuklar ellerinde Hammurabi heykelleri ile yolun ortasında dolaşırken canlı yayında izlememeliydik yaşananları ama izledik... Oraların yok olmasını isteyenler oturup televizyondan izlemeliydi. Bizim başka şeyler yapmamız lazım. 
Bakın biz Kâbe'ye gidip geliyoruz defalarca. Allah kabul etsin ama gidip gelmek oralara sahip 


çıkmak değil. Eğer biz oralara sahip çıkabilseydik o kadar yüksek binalar yapılmasına izin vermezdik. Las Vegas kumarhanelerini andıran binaları bu kutsal şehirlere yaptırmazdık. 
Biz sadece gidip geliyoruz ama oraların bozulmasını isteyenler de işlerini yapıyorlar. 


Sahip çıkmayı çok yanlış anlıyoruz biz toplum olarak. 


Evet. Peygamber Efendimizden iz kalmadı Mekke'de, Medine'de. 
Böyle bir şey olabilir mi? Biz asıl bunlara itiraz etmeliyiz. O zaman gerçekten sahip çıkmış oluruz ve işte o zaman hüzünler mutluluklara dönüşür. 


Siz bize yabancı olduğu düşünülen bir enstrümanla icra ediyorsunuz müziğinizi fakat ortaya çıkan eserlere baktığımızda tamamen bize, bu topraklara ait duyguların içinde buluyoruz kendimizi. Bunun sırrı nedir? 


Bu herhalde yaradılışla, fıtratla ilgili bir şey. Rahmetli babamdan gelen bir şey olabilir. Babam, Halim Uğurlu çok büyük bir entelektüeldi. Şair, yazar, gazeteci... Çok yönlü bir insandı yani. 
Rahmetli babamın arkadaşları da dünya kesimi olarak çok farklı çevrelerden gelmekteydi ama ortak sevdaları Türkiye'ydi. Bakın günümüzde bu kalmadı. “Ortak sevdamız Türkiye mi” sorusunu sorguluyoruz zaman zaman, 

bu hale geldik. Mesela Necip Fazıl, Edip Cansever, Sabahattin Kudret Aksal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi çok çeşitli isimler ile arkadaşlık yapardı babam. 

Bu isimler gelirdi bize, sofralar kurulurdu hep beraber sohbetler edilirdi. Hepsinin ortak sevdası Türkiye'ydi. Bizim de bunu kaybetmememiz lazım. Türkiye or- 


FOTOĞRAF :: KORAY IŞIK 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tak sevda olunca isteyen herkes farklı farklı bakabilir dünyaya. 


Bu sır da bu aidiyetten geliyor o zaman. 


Bir de enstrümanın aidiyeti meselesi var. Bütün enstrümanlar farklı medeniyetlerden geliyor. 
Çello, obua, keman, kornolar ve piyano çok farklı medeniyetlerden çıkmıştır fakat hepsi bir eşitlik düzleminde eser üretmek için ortak çaba sarf ediyor. İşte bu tam demokrasi, çok seslilik böyle bir şey... Bu bilinci Ortadoğu'ya aşılamamız lazım. Bakın yıllarca “iki ileri bir geri” diyerek Mehter ile dalga geçildi ve bunu yapan da kendisine aydın diyen kişilerdi. Entelektüel geçinen bu 


insanların yine tek sesli çalgıları, bağlamayı aşağılamasını gördük. 
Bu ülkede Kültür Bakanlığına 

Itri çalınmasın diye dilekçeler yazıldı. Itri ki dünyanın en büyük bestecilerindendir. Bach ne ise Itri de odur. 


Evet, bir enstrümanın aidiyeti var fakat bütün enstrümanlar kardeştir. Hiçbirisinin bir diğeri- ne ne üstünlüğü ne alçaklığı olur. 
Bütün enstrümanlar birdir. Tabii burada önemli olan enstrümanı çalan kişidir. Tuluyhan Uğurlu çalınca farklı, bir başkası çalınca farklı oluyor çünkü “adamın kafası bizden” diye bakılıyor. Yoksa bunun piyano ile ilgisi yok. Ben bağlamada Rodrigo gitar konçer-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Urlu 


EDİLİRKEN VE BEŞ 
YAŞINDA ÇOCUKLAR 
ELLERİNDE HAMMURABİ HEYKELLERİ İLE YOLUN ORTASINDA DOLAŞIRKEN 
CANLI YAYINDA İZLEMEMELİYDİK 
BUNLARI AMA İZLEDİK... 
ORALARIN YOK OLMASINI İSTEYENLER OTURUP TELEVİZYONDAN 
İZLEMELİYDİ, BİZ DEĞİL. 


tosu çalanı gördüm. Önemli olan ruhtur. Müzikle verilen ruh insanı evrenselleştirir fakat yine kendine özgüdür. Bakın biz yıllarca bu ülkede arabesk tarzı müzikle dalga geçtik. Arabesk bir sanat tarzıdır ve bir motifi oluşturan en küçük parçacığın adıdır. Arabesk her karedir, detay incelenen 

bir sanat tarzıdır. Birçok Batılı besteci arabesk isimli beste de yazmıştır. Örneğin El-Hamra Sarayı arabesk tarzdır. Bu kadar kutsal bir şeyi varoşluk, gettoluk olarak mimledik ve öyle zannettik. Böyle yaklaşarak halka tepeden baktıklarını zannediyor bazı kesimler, aslında toprağın altında bile değiller benim gözümde. Yani o düşüncede olan 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MISIRLILAR ANADOLU'YA GELİRKEN GÜNEŞ BAHÇESİNE 


GELİYORUZ DERLERMİŞ. ANADOLU BİR GÜNEŞ BAHÇESİ YANİ BİLGİNİN BAHÇESİDİR. BİLGİNİN HER TÜRLÜSÜNÜN HAZMEDİLDİĞİ TOPRAKLAR BU TOPRAKLAR. DOLAYISIYLA ANADOLU İNSANININ ORTADOĞU'YU KUCAKLAMASI, ENGİN HOŞGÖRÜSÜ VE O RAHMETLE RAHMETLENMİŞ RAHMAN BAKIŞI ÇOK ÖNEMLİDİR. 


insanlar ayaklarımızın altındalar çünkü halk Hakk'tır. Burası çok önemli, halka hor bakan Hakk'a hor bakıyor demektir. Dolayısıyla halkın böyle tercihlerine tepeden baktıkları için ayaklarımın altındalar. 


Cumhuriyetin ilk yıllarında “piyano eşliğinde Batı müziği dinlenecek” dayatması yapıldı ama bir karşılığı olmadı insanlarda. Siz başarabildiniz bunu. 


Ben bunu öğrenciliğimden itibaren yıllarca Kültür Bakanlığı'na anlatmaya çalıştım. O zaman bakanlıktaki çalışanlar “Anadolu'da piyano mu dinlenir, bırak Allah'ını seversen” diye gülüyorlardı. Şimdi 5000 kişiye stadyumlarda, açık havada konserler veriyorum. Bakıyorum şimdi yıllarca bakanlığımız halkımızın seviyesine ulaşamamış. Küçümsedikleri halk var ya, çok üstte aslında. 


Müziğe nasıl başladığınızdan bahsedelim biraz da. 


Annem piyano çalardı. Ayrıcalıklı bir çocukluk yaşadığımı söyleyebilirim, bu sebeple başaramazsam hiç yatacak yerim yoktu. 
Bana her türlü imkân doğuştan 


sunulmuştu. Müziksever ve sanatçı bir babam, piyano çalan bir annem vardı. Annem çok enteresan bir kadındı. Abim Babür'ü beş yaşında iken İstiklal Caddesi'nde tiyatro tiyatro dolaştırırmış. Belki tiyatroya heves eder oğlum diye düşünürmüş. Böyle zihniyette bir kadındı annem. Annem deyim yerindeyse hükümet gibi bir kadındı. 
Cemal Reşit Rey, Nejla Tiner 

gibi isimlerden piyano dersleri aldırırdı annem o zamanlar bana. 
Annemin yönlendirmesiyle müziğe başladım, babamın da desteği büyük oldu. Annem müziğe başlamama çok etkili olsa da babam dünya görüşümü oluşturmuştur. 


Siz Tuluyhan Uğurlu olarak Türkiye'de algılanan sanatçı ve sanat anlayışının dışında, oldukça özgün ve çok da özlenen bir portre çiziyorsunuz. Sizin için sanatçı nedir ve aslında sanat neye hizmet etmelidir? 


Şimdi siz hiç üzülmeyin, bu konuda hiç sıkıntıya düşmeyin. 
Devletimizin yaptığı her faaliyete karşı çıkan ilim adamları, sanatçılar imza topluyor diye çok üzülüyoruz değil mi? Ben bakıyorum oraya bir tane sanatçı yok! 


Bunlar popüler kültürün ürettiği tipler. Hepsini toplasanız bir sanatçı etmez. Şimdi biz Mimar Sinan'a da sanatçı diyoruz sonra kalkıp onlara da sanatçı diyoruz. 
Böyle bir şey olamaz. Itri'ye Dede Efendi'ye sanatçı diyoruz bir de bunlara sanatçı diyoruz. 
Ben hatırlıyorum eskiden Filistin davasına devrimci çocuklar o kadar sahip çıkarlardı ki çoğu Filistin Kurtuluş Örgütü üyesiydi hatta. Şimdi hükümetimiz sahip çıkıyor diye hepsi sırtını döndü. 
Entelektüel insanda ortak bir duruş olur. Bunlar “O sahip çıkıyor ben çıkmam” diye davranıyor. 
Böyle bir saçmalık olabilir mi? 
Sadece Filistinlilere değil Suriyelilere de destek olmalıyız. Birileri çıkıyor “Suriyeliler gitsin” diyor. 
Suriyeliler topraklarına gittiği zaman ölecekler. Zaten oradakiler de bunu bekliyor, gelsinler de öldürelim diye bakıyorlar. 

Biz Suriyelilere yardım ederken onlar hakir görüyorlar ve bunları aydınlık, çağdaşlık kisvesi altında yapıyorlar. Bu insanlar insanlıktan nasiplerini almamışlar ne yazık ki. 


Bir de, kaliteli sanat yapıyorsanız anlaşılmaz olmak zorundasınız gibi bir algı var. Herkes 


anlayamaz, herkes anlarsa sanat olmaz. Kim için yapılıyor bu sanat o zaman? 


Hayır, hiç öyle bir şey yok. O zaman derler ki adama; git dağın başında er abi! Dağın başında Rahman'a kavuş derler. 
Öyle bir şey yok. Burada, halkın içinde bütün zorlukları başararak Rahman'a ulaşacağız değil mi? Zor olmak zorunda değil. 
Gönül aynanıza ne hitap ediyor, yansıyan nedir? Siz her gün tıraş aynanıza baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Tıraş olurken neyi görüyorsun orada? Mesele budur, anlatabiliyor muyum? İşte orada sanat devreye girer. Sanat burada ne gördüğünü kolaylaştıran bir unsurdur. Aynı zamanda içsel yolculuğunuzu kolaylaştırandır. Allah'a doğru yükselmede bize kolaylık sağlar, yolumuzu düz eder. Çetrefilli yollardan 

bizi alır ve dümdüz yollara sevk eder. Hakikate ulaşmak dediğimiz nokta bu. Sanat öyle bir şey. Bu olduğu zaman sanatçıdan bahsetmek söz konusu olabilir. Yoksa burada sanattan, sanatçıdan, sanatın anlaşılmazlığından bahsedilemez. Sanat eseri gerçekten sanat eseri ise, sanattan hiç anlamayan kişiye de en iyi anlayan kişiye de benzer duyguları hissettirir. 


Sanatın anlaşılmaz ve ulaşılmaz olduğunu iddia edenlerin bir yerde çok korkak olduğunu düşünüyorum. “Eğer ki sıradan insanın da anladığını söylersem benim onlardan 

bir ayrıcalığım kalmaz ve ben iktidarımı kaybederim” korkusu söz konusu gibi gelir bana biraz da. 


Evet, halkın seviyesine düşerim durumu. Aşağılık kompleksi maalesef bizde her zaman var. 
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Bakın biz kendi değerlerimizin farkında değiliz. İşte ben o yüzden Anadolu medeniyetleri çok önemli diyorum. Anadolu'daki değerleri bilmiyor adam kalkmış Batı'daki Rönesans'tan bahsediyor. Batı Rönesans'ının olma nedeni Anadolu'dur. Anadolu olmadan Batı Rönesans'ından bahsedemeyiz. Avrupa'nın ilk adı buralarda konulmuştur. 
Bakın Amerika'da çok vilayet var hepsinin ismi bizim liman kentlerimizden. George Washington Amerika'yı kurarken, Likya'dan, Finike uygarlığındaki şehir devletlerinden ilham aldı ve Amerika'yı kurdu. Bunu dipnotlarında yazıyor Washington. 
Biz her şeyi oralardan alıyoruz diyor. Onlar bize öykünmüşler, imrenmişler, örnek almışlar. Biz bunları unutuyoruz. 


Gündeme dair sosyal medyada aktif paylaşımlarınız oluyor. 
Kaygılı ve dertlisiniz bu paylaşımlarda. Bu çöküşün sebepleri nedir, engellemek için neler yapabiliriz? 


Bence çok önemli olan yaratıcı ruhu yitirdik biz. Biz yıllarca “endoplazmik retikulum” öğrendik. 
Bize ezberlettiler. Bakın benim bütün öğrenciliğimde yattım “endoplazmik retikulum” vardı, kalktım “endoplazmik retikulum” vardı. İnanın ne olduğunu hâlâ hatırlamıyorum. Bizi bitirdiler hocam, bizi mahvettiler. Kafamızı asırlarca ilgimiz alakamız olmayan şeylerle doldurdular. 
İnsanı insan yapan dersler hep seçmeliydi bizde. Mesela; din, müzik, resim... Böyle şey olur mu? İnsanı insan yapan şeyler seçmeli, endoplazmik retikulum mecburi. Fen lisesine girip mühendis, mimar, doktor olacak da, ne zaman insan olacak? 
Görüyoruz işte mühendisle- 


DEVLETİMİ- 
ZİN YAPTIĞI 
HER FAALİ- 
YETE KARŞI 
ÇIKAN İLİM 
ADAMLARI, 
SANATÇILAR 
İMZA TOP- 
LUYOR DİYE 
ÇOK ÜZÜLÜ- 
YORUZ DE- 
ĞİL Mİ? BEN 
BAKIYORUM 
ORAYA, BİR 
TANE SA- 
NATÇI YOK! 
BUNLAR 
POPÜLER 
KÜLTÜRÜN 
ÜRETTİĞİ 
TİPLER. 
HEPSİNİ 
TOPLASANIZ 
BİR SANATÇI 
ETMEZ. 
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ri, mimarları. Görüyoruz Türk Tabipler Birliği'ni. 40 yıldan beri kundaklarda bebekler öldürülmüş, sadece “savaşa hayır!” 
diyorlar. Ee tamam ama niye Halep Kütüphanesi bombalanırken savaşa hayır demedin? Niye Kudüs'te Afganistan'da çocuklar öldürülürken savaşa hayır demedin? Afganistan dünyalar güzeli bir ülke. O cennet ülkesi talan edilirken, radikal gruplara teslim edilirken neden savaşa hayır demediniz? Şimdi bebek katilleriyle Türkiye mücadele ederken, belki dünyanın kaderi değişirken savaşa hayır diyorsunuz. Bizim ezberciliğe değil yaratıcılığa yönlendirmemiz lazım. Telefonu yapandan daha iyi kullanıyor çocuk belki ama istediğin kadar kullan, yapamadığın zaman yoksun. Bu yaratıcı ruhu aşılamalıyız çocuklara. 


Geçtiğimiz günlerde Afrin operasyonuyla ilgili bir açıklamanız oldu: “Mehmetçik bu bilinçle değil orayı dünyayı fetheder” diyorsunuz. Sizin farklı gördüğünüz ne oldu? 


Şehit Musa Özalkan ne diyor? 
Musa hem ismi hem varlığı hem de sözleriyle Musalardan bir Musa olduğunu gösterdi bize. 
Sanki Hz. Musa tecelli etti, konuştu. “Kültür merkezi, anaokulu yapın benim maaşımla” dedi çünkü biliyor. Bunu bir inançla söyledi. Eğitim ve kültür dedik hep. Kültür'ün altı sanatla dolu olduğunda kültür olur. Sanat merkezleri ve okullar kurun dedi yani çocuk çünkü cehaletin ve uşak olmanın önüne sanat ve eğitimle geçilir. Onun için bu bilinçteki adam dünyayı fetheder diyorum. 


Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
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asavvuf bir murakabe ve muhasebe ilmidir. Murakabe; 
insan ânını erdemler ile imar edebilsin diye geçmiş ile geleceği bir aynaya çevirerek onun gafletten uyanmasını sağlar. “Mebde ve mead”, yani varlığın başı ve sonu hakkındaki bir bilgiden doğan murakabe anlayışı, hayatı bütünlük dâhilinde tasavvur ederek, insanı kemale taşımayı hedefler. İnsan hayatı yeryüzünde başlayan ve bedenin dağılmasıyla sona erecek bir hayat olsaydı böyle derinlikli bir murakabe ve muhasebenin hiçbir anlamı olmazdı. Hayatımız; beden öncesi varlığımız, beden- de var olduğumuz sınırlı evremiz, bedenin dağılmasıyla intikal edeceğimiz ölüm sonrası varlığımız olmak üzere en azından üç merhalede devam eder. Her üçü de bizimdir ve her üçünde de biz farklı “tavırlar” içinde varlığı idrak ederiz. Dindar bir insan için var olmak bu menziller içerisinde bir menzilden ötekine yolculuk demek iken beden ile ruhun ayrışması anlamına gelen ölüm ise insanın son -fakat sona ermeyen- menzile intikalidir. 
Ölüm için “göçmek” tabirinin kullanılmasının sebebi budur. İnsan ölmez, göçer! 


Ne hiçten geldik ne hiçliğe gideceğiz! 


Müslümanlık, Allah'a iman ve ahiret inancı olmak üzere iki kurucu ilkeye dayanır. Bunlar gerçekte aynı ilkenin iki farklı ifadesinden ibarettir: Allah'tan gelmek ve O'na dönmek. Bir din olarak 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İslam'ın merkezinde Allah inancı yer alır. Her şey Allah'tan, Allah ile ve Allah'a doğru bir seyir ve hareket üzere kabul edilir. Böyle bir varlık anlayışı insana kendi “sınırlı varlığı” hakkında bir aydınlık kazandırır. Mesele bundan ibaret değil elbette. İlahi iradenin seçimiyle her ne var olmuşsa var olmuş, ilahi kudret her an âlemde ve insan hayatında caridir, ilahi kelam âlem-insan ile Allah arasındaki sürekliliği temin etmektedir. Bu itibarla Allah'ın varlığını kabul etmek, mücerret bir hakikati kabul etmiş olmak anlamına gelmez. Âlemin ve bilhassa da insanın kendi varlığına açıklama getirerek hayatı “hiç” olmaktan kurtarır. Yani ne hiçten geldik ne hiçliğe gideceğiz! 
İnsan, dinin bu ufku sayesinde hayatın anlam ve değerini fark ederek kendisini yetkinleştirme yolunda bir ömür sarf edebilir. 
Esas itibarıyla insanın Allah arayışı, kendisini ve içinde bulunduğu evrenin mahiyetini öğrenmek üzere girişilen “bencilce” bir teşebbüsün neticesiydi. Metafizikçiler bu durumu; “Allah'ı aramak başlangıçta insan için bir fer (ikincil), insanın kendisini bilme arzusu ise asıldır” diye kalıplaştırmıştır. Biz varlığımızı ve var olma nedenimizi merak ederken evreni, evreni anlamaya çalışırken de Allah'ı tanıdık. Hiç kuşkusuz insanın böyle bir arayışa yönelmesinde ölüm ve onun yol açtığı korkuların belirleyici bir etkisi olmuştur. 


Allahın varlığını kabul eden insan için varlığın kaynağı ve gayesi hakkında belirsizlik ortadan kalkar. Âlem ilahi bilgiden var 


olmuştur ve burada belirsizlik söz konusu değildir. Böyle bir bakış açısında adem (yokluk) yahut hiçlik belki göreceli olarak bulunabilir. Kadim-karamsar teorilerde tezahür eden salt yokluk veya karanlık fikri böyle bir hakikat anlayışında kendine yer bulamaz. Yokluk, insanın her an muhtaçlığını ve kendi kendine yetersizliğini anlatan bir kavrama dönüşerek Allah'a iltica etmesine katkı sağlar. Müslümanlık, varlığı yokluk ve karanlığa -veya ezeli madde- değil de ilahi bilgiye dayandırmakla insana yaşama umudu vermiştir. “Yaşayan bir basiret ve bilgi üzere yaşamalıdır” anlayışı bu umudun bir ifadesidir. Öyleyse izafi yokluk halinden varlığa gelmek ve var olmak bir lütuf olduğu gibi bizzat hayatın kendisi bir ikram olarak kabul edilir bu düşünce içerisinde. Allah'ın bize en büyük nimeti, yokluğu varlığa getirmesi ve bize varlığı ikram etmiş olmasıdır. 
Murakabe ve muhasebede hayat ve var olmak, böyle yorumlanır. 


Allah'ı varlığın ilkesi saymak, Müslüman düşünce geleneklerinde farklı şekillerde yorumlanageldi. Söz konusu bütün 

bu yorumların müşterek yönü ise doğrudan veya dolaylı bir iyimserliği ilkece iktiza etmiş olmasıdır. Dini düşünce içerisinde ortaya çıkan bütün metafizik eğilimler başlangıç ve son hakkındaki bilgileri sebebiyle “iyimser” bir varlık tasavvuru geliştirdi. Meseleye felsefi miras cihetinden bakanlar için âlem Allah'ın mükemmelliğinin bir neticesi olarak “feyezan” etti. Bu teoride her şey “sudur” yoluyla 


İNSAN, VAR- 


© ĞINI VE 


VAR OLMA 
NEDENİ- 

Nİ MERAK 
EDERKEN 
EVRENİ, 
EVRENİ 
ANLAMAYA 
ÇALIŞIRKEN 
DE ALLAH'I 
TANIDI. HİÇ 
KUŞKUSUZ 
İNSANIN 
BÖYLE BİR 
ARAYIŞA YÖ- 
NELMESİN- 
DE ÖLÜM VE 
ONUN YOL 
AÇTIĞI KOR- 
KULARIN 
BELİRLEYİCİ 
BİR ETKİSİ 
OLMUŞTUR. 


MÜSLÜMANLIK, VARLIĞI YOKLUK VE KARANLIĞA DEĞİL 

DE İLAHİ BİLGİYE DAYANDIRMAKLA İNSANA YAŞAMA 

UMUDU VERMİŞTİR. “YAŞAYAN BİR BASİRET VE BİLGİ ÜZERE YAŞAMALIDIR” ANLAYIŞI BU UMUDUN BİR İFADESİDİR. 
ÖYLEYSE İZAFİ YOKLUK HALİNDEN VARLIĞA GELMEK VE VAR OLMAK BİR LÜTUF OLDUĞU GİBİ BİZZAT HAYATIN KENDİSİ BİR İKRAM OLARAK KABUL EDİLİR BU DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE. 


birbirine bağlanarak bir silsile yoluyla Allah'a varır. Sudur teorileri kategorik olarak irtibat ve ilişki kümesidir: Âlemde birbiriyle irtibatlı olmayan hiçbir şey yoktur! İnsanın âlemde yalnız olmadığı ve bütün evrenin onun evi olduğu düşüncesi buradan neşet eder. “İnsan âlemdeki 

her bir şeye ve duruma ünsiyet edebilecek yegâne varlıktır” der sufiler! Başka bir anlamda insan, kelimenin teknik anlamıyla “dünyalı” sayılabilecek yegâne varlıktır. Varlık içindeki hiçbir şey ona yabancı gelmez, her duruma intibak edebilir, her yeni şeye intikal yeteneğine sahiptir. Bu düşünce, bünyesinde pek çok imkânı barındırmasına rağmen zorunlu bir “nedenselliğe” vardığı için itirazlarla karşılaştı. Zira nedensellik, insan için imkân alanını daraltarak onu belirli bir zaruret alanına hapsetmek demekti. Bu sebeple felsefi yorumlar eleştirel 


gözle okunarak “endeterminist sudur” teorisi geliştirildi fakat durum değişmeyecekti: İnsan başı ve sonu hakkında açık bir fikre sahip olduğu âlem içerisinde endişesiz yaşıyordu. 


Müslümanların bir kısmı ise Allah ile âlem irtibatını, kadim ile zamanda var olan ilişkisi seklinde düşündü. Bu bakış açısı başlangıçla ilgili bir bilgi getirerek insana umut verdi. Bu ikinci bakış açısında sadece “ilke” olarak Allah'tan söz edilmekle kalınmadı, O'nun niteliklerinden söz edilerek insanın varlığı daha anlamlı kılındı. Üstelik buna bir maksat eklenerek insan bir gaye ve sorumluluk için evrene gelmiş sayıldı. Bu yorumda Allah'tan söz etmek bilgiden, iradeden, kudretten ve sözden söz etmek demektir. İnsanın yeryüzüne gelişi ilahi iradenin neticesi olarak yorumlanınca belirsizlik veya müphemlik tamamen ortadan 


kalktı. Böyle bir Allah inancı ise varlık iyimserliğini daha güçlü bir noktaya taşıyarak Müslümanların ölüm ve hayat idrakini daha “soğukkanlı” yapmasına zemin sağladı. 


Ölüm korkusu müminlere tevazuu öğretir 


Müslümanlık için ikinci kurucu ilkenin ölüm sonrasıyla ilgili olduğunu belirtmiştik. Birinci ilkeyle varlığın öncesini, irade ve bilgiye dayandırarak izah eden din, bu kez ölüm sonrasını izah ederek sonumuz (mead) hakkında aydınlatıyor bizi: Geldiğimiz yere gideceğiz! Aslında ahiret inancının birinci ilkenin zorunlu neticesi olduğunu belirtelim: Allah'ın varlığın sebebi olduğuna ve O'ndan geldiğimize inanmak ile ahirete inanmak birbirini ikmal eden iki ilke olarak hayatımızı tanzim eder. Ahirete 


inanç, ölünce varlığımızın devam etmesiyle sınırlı bir inanç değildir. Ahirete inanç, kendisinden geldiğimiz Allah ile buluşmaya ve O'na gitmeye inanmak demektir. 


Bununla birlikte ahiret inancı 

ve ölüm hakkında Müslümanlar farklı tavırlar sergilemiştir: Hayatın bir yükümlülük ve kurallara göre yaşanılması gerektiğini düşünenler için ölüm sonrası “hesap verme günü” sayılmıştır. 
Ahirette insanlar, dünya hayatını nasıl geçirdiklerinin hesabını vereceklerdir! Dindarlar arasında yaygın tavır budur. Günlük hayatta kullandığımız pek çok deyim hesaplaşma gününe gönderme yaparak ahlaki hayatı tanzim eder: “Ruz-i mahşer” tabiri, insanlar arasındaki hesaplaşma- nın kısmen Allah'a hesap verme vakti olarak görülür. Müslümanlar arasında ölüm korkusunun en yaygın tarzı “hesap günü” zorluklarını düşünmekten kaynaklanan korkudur. Sufiler ve zahitler arasında ölüm gününü düşünerek ahiretteki durumlarına ağlayanlar pek çoktur. “Bekkaün (ağlayanlar)” denilen zümre, ahiret hayatının sıkıntılarını anlatarak görülecek “çetin hesaba” dikkat çeker. Eşrefoğlu Rumi vefat eden babasını rüyasında gördüğünde babasının şöyle dediğini aktarır: “Evladım! Ölüm çok çetin mesele imiş!” Bazı sufiler; “Toprak olsaydık keşke” derler. Kuran-ı Kerim'de kâfirlerin ahiretteki pişmanlıkları olarak aktarılan cümleleri hatırlatan sözler sufilerce dile getirilir. Ölüm halleri- nin zorluğu, son nefeste iman ile göçüp göçmemek gibi meseleler, ilahi huzurda hesap vermenin sıkıntıları, sufilere hayatın tadını kaçırtmıştır. Bu nedenle de ölümün adı bir hadisten mülhem olarak “ağız tadını kaçırtan” bir 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durum olarak yerleşmiştir bu zümrelerin belleğine! 


Ölüm korkusunun en önemli sebebi, son nefesteki imanın durumuyla ilgilidir. Ölen kişi; “Bu dünyadan mümin mi yoksa inançsız olarak mı göçmüştür” sorusu çetin ve ciddi bir mesele olarak görülür. Son nefes bütün hayatın şahidi ve hakiki delili olarak ortaya çıkar. “Kim mümindir kim değildir yarın Hak divanında belli olur!” Son nefes endişesi Müslümanlar için “iddiasız dindarlığın” sebebidir aslında. Hiçbir Müslüman akıbetinden emin değilse -ehl-i sünnete göre böyledirkimse dindarlığı müktesep bir hak sayarak iddialı konuşamaz, başkasını suçlayamaz, kendini üstün tutamaz. Ölüm korkusu müminlere tevazuu öğretir! 


Ölmekten değil Allah'a mahcup olmaktan korkanlar 


Hesap gününden duyulan korkunun ikinci yönü ise Allah'tan utanmak yahut O'nun azabından korkmaktır. Azaptan korkmak 

ile Allah'tan utanmak aynı şey değildir kuşkusuz. Birincide insanın kendisiyle ilgili kaygısı ağır basarken diğerinde Allah hakkındaki hürmeti, tazimi ve daha derinde yatan Allah sevgisi belirleyicidir. Müslümanlar, Allah'ın ikramı olarak geldikleri dünya hayatında O'nu tanımamış olmak, O'nu unutmak ve gafletle yaşamanın utancını yaşarlar. Bu itibarla kavuşma gününde yüzün kara çıkması ihtimali en büyük endişe olarak zikredilir. Bu utanç öyle bir hal alır ki, insan yokluğu arzular. Buradaki paradoks şudur: Sıradan bir insan için en büyük korku sebebi olan ölüm ve yokluk, böyle müminlerde bir çareye dönüşerek utanma duygu- 


sundan kaçmak için talep edilir. 
Ölüm korkusu, Allah karşısında mahcup olmanın ağırlığı karşısında nedir ki? 


Müslümanların bir sınıfı ise ölümü sever ve onu, Allah ile kavuşmanın yolu olarak sayar. 
Aslında onlarda da yukarıda sözü edilen korkular vardır fakat bu korkular, tedricen yerini kavuşma arzusuna bırakır ve hayattan severek, isteyerek göçmelerine imkân sağlar. Ölümü arzulayanların başında peygamberler gelir. 
Hz. Peygamber, ölümü Refik-i A'laya (Yüce Dost) gitmek olarak kabul etmişti. Allah'ı bir dost olarak görmek dini hayatın zirvesini teşkil eder. Artık ölüm korkusu, yokluk kaygısı veya her türlü endişe yerini kavuşma arzusuna bırakarak hayatı ve ölümü yeni bir gözle yorumlamaya imkân verir: Külli bir varlık anlayışı! 


Ölüm “dosta” yolculuk ise yeryüzündeki hayat ancak 'görev gereği razı olunacak bir fedakârlık sayılabilir fakat bu anlayış içinde daha derin bir kavrayışla dünya hayatı yeniden yorumlanarak “yaşama sıkıntısı” yerini dünyadaki kavuşma zevkine bırakır. 
Bayezid-i Bestami bir sözünde bunu izah eder: Hafız; “İnna lillah ve inna ileyhi raciun (Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz)” ayetini okuyunca “Peki şimdi neredeyiz” diye sorar. Bunun cevabı bellidir: Şimdi de Allah 

ile beraberiz! Bu yorumla dünya hayatı, terk edilmesi gereken bir yer olmaktan çıkıp Allah ile beraber ve O'nun huzurunda yaşanan bir “safa” hayatına dönüşerek “erken cennet” haline gelir. Dünya hayatı Allah'ı tanımış olanlar için bir cennet hayatıdır ve bu cennete girenler ahiret hayatında başka nimetlere ereceklerdir. 


MÜSLÜMAN- 
LAR ARASIN - 
DA ÖLÜM 
KORKUSU- 
NUN EN YAY- 
GIN TARZI 
“HESAP 
GÜNÜ” ZOR- 
LUKLARINI 
DÜŞÜNNMEK- 
TEN KAY- 
NAKLANAN 
KORKUDUR. 
SUFİLER VE 
ZAHİTLER 
ARASIN - 

DA ÖLÜM 
GÜNÜNÜ 
DÜŞÜNEREK 
AHİRETTEKİ 
DURUM- 
LARINA 
AĞLAYAN İN- 
SANLAR PEK 
ÇOKTUR. 
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VE TAMİRCİ SORAR: 


ZEYNEP TEMİZER ATALAR 


KORKU, KORKUTAN BİR 


DUYGUDUR. BU NEDENLE 


BİR ÇOCUĞUN KORKU 
GİBİ OLUMSUZ BİR 


DUYGUYA SAHİP OLMASI, EBEVEYNLERİ TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİNDE YAHUT DEĞERSİZLEŞTİRİLDİĞİNDE 


ÇOCUK İÇİN DAHA DA KORKUTUCU BİR HAL 


ALIR. ÜSTELİK BUNA BİR 
DE SUÇLULUK DUYGUSU EKLENİR. İŞTE ÇOCUK İÇİN EN AĞIR YÜKLERDEN BİRİ, 


BU 
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İKİ DUYGUYU BİRLİKTE YAŞAMAKTIR. 


azı duygular var ki, öğrenmeye gerek kalmadan genlerimizden miras olarak gelip bizimle beraber gözlerini açar hayata. Bu duygulardan biri de korku. Yani doğduğumuz andan itibaren bizi korkutan “şey”lerin olması kadar doğal ve anlaşılır bir şey yok fakat bu duygunun varlığıyla, her zaman kolaylıkla baş edebilmek de pek mümkün değil. Bazen bu duygu ve çoğu zaman ona eşlik eden kaygı, insanın içinde o kadar büyük bir yer kaplıyor ki, diğer duyguları hissedebilmek oldukça zor olabiliyor. 


Korkunun nesnesi bellidir. Mesela, karanlık bir odadaysak ve tuhaf sesler duyuyorsak korkabiliriz. Kaygınınsa nesnesi belli değildir. Odamızda otururken; “Ya ışıklar kapanırsa ve garip sesler duyarsam” diye tasalanmaya başlarsak bunun adı kaygı olur. 
Bu iki duygu çoğu zaman birbirini tetikler. Korktuğumuz zaman benzer bir durumla karşılaşma ihtimalimiz kaygı düzeyimizi arttırır yahut kaygı düzeyimiz yüksekse, ufak bir uyaran bile bizi korkutabilir. 


Bu işleyişi sadece yetişkinler için düşünmek pek doğru olmaz. 
Çocuklar için de benzer bir durumdan söz edebiliriz. Bebek doğduğu anda, anne karnındaki konforunu kaybetmiş olmanın hüznüyle ve içine doğduğu dünyanın muhtemel tehlikelerinden korkarak açar gözlerini. Onu rahatlatan ve kendini güvende hissetmesini sağlayan en temel şey annesinin sevgisi, şefkati ve merhameti olur. Annesinin yahut ona bakım veren kişinin sevgisinden tamamıyla mahrum kalan 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her çocuk, yaşamını telafisi çok zor olan derin korkularla geçirir. 
Bu durum, zaman zaman her çocuğun, her yetişkinin çeşitli olaylar yahut durumlar karşısında hissedebileceği korkuya göre çok daha şiddetli olur. Öyle ki kişinin en temel korkusu, 

yok edilme, dağılma ve/veya parçalanma olur. Bu nedenle 

bir çocuğun yahut yetişkinin korkusunu anlamak için, altta yatan temel ihtiyacı da anlamak gerekir çünkü süreci bu ihtiyaca göre belirlemek, çözümü de kolaylaştıracaktır. 


Ama benim ellerim çok küçük 


Korkuyu konuşmaya anne-çocuk ilişkisinden başlamışken biraz daha buradan devam edebiliriz. 
Çocuk büyüdükçe bağımsızlaşmaya, annesinden ayrışmaya hazır hale gelir ama bu, her anne için kolay bir süreç değildir. 

Belki de en büyük korkuyu anne, çocuğunu büyütürken yaşar; ya yanlış bir şeyler yapıyorsam ve çocuğum için iyi bir anne olamıyorsam? Bu nedenle birçok anne için çocuğunun büyüme süreci, oldukça tehlikeli bir dönemdir. 
Çocuk hastalanır, düşer, yaralar veya yaralanır. Bunlar oldukça anne korkarsa, çocuk da korkmayı öğrenir. Sonra da korku, aile içinde giderek yayılan ve bulaşan bir duygu halini alabilir. 


Benzer bir çıkış noktasıyla 

ama bu sefer sadece anneleri sorumlu tutmadan, genel olarak ebeveynlerin çocuğun gelişimine fırsat vermemesini de, çocuk- 

ta korkuların ortaya çıkmasını kolaylaştıran sebepler arasında sayabiliriz. Her anne baba için çocuğu çok özeldir ve her şeyin en güzelini hak eder. Bu nedenle çocuğu için neyi doğru olarak 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görürse, onu vermek ister fakat hayat, her zaman anne babanın sağladığı konfor dâhilinde ilerlemez. Çocuk, anne ve babasının kurduğu güvenli çemberin içinde kalıp da kendi sınırlarını deneyimleme fırsatı bulamazsa, hayat içinde sürekli kaybolur. Kendini güçsüz ve yetersiz hisseder çünkü o sınırlar anne babası tarafından çizildiğinde, çocuk hangi konuda ne kadar yetkin olduğu, neyi ne kadar yapabildiğini keşfedemez. Yıllar önce anaokulunda tanıştığım bir çocuğun, ellerini kendi başına neden yıkamadığı sorusuna; “Ama benim ellerim çok küçük” demesi gibi. Bu durumda ya her şeyi yapabileceğini yahut hiçbir şeyi yapamayacağını düşünür ama her iki durumda da altta yatan temel duygu, yetersizlik olur. Bu da, korkuların çıkış noktalarından biri haline gelebilir. 


Yönümüzü biraz da baba-çocuk ilişkisine çevirelim. Güçlü, kendinden emin, sınırları belli olan bir baba, çocuğunun kendini güvende hissetmesini sağlar. 
Hani çocukların kendi aralarında dediği; “Benim babam senin babanı döver” söylemi vardır ya, işte bir çocuğun tam olarak böyle hissetmesi gerekir. Babaların dövüşmesine gerek yoktur tabii ki ama çocuğun babasını, “bunu yapabilecek güçte” olarak algılamasıdır önemli olan. Eğer baba, annenin yerine geçecek kadar çok merhametli olur, gerektiği yerde çocuğuna “dur” demezse çocuk korkar. Eğer baba, olması gerekenden çok daha şiddetli bir otorite figürü olarak var oluyorsa, çocuk yine korkar. Dolayısıyla denge, burada da devreye girer. 
Yeterince otoriter bir baba, çocuğu için yeterli bir güvenlik ve güç alanı oluşturur. Böylece çocuk, bu alanı içselleştirip, kendi güveni ve kendi gücü olarak algılamaya devam eder. 


ÇOCUĞUN 
KORKTUĞU 


CANAVARIN 
RESMİNİ 
ÇİZMESİ, 

SONRA DA 
“NE YAPAR- 


SA DAHAAZ 
KORKUTU- 
CU OLACA- 
ĞINA DAİR 
BİR ÇÖZÜM 

ÜRETEBİL- 
MESİ”, BAŞ 
ETMEKTE 
ZORLANDI- 
ĞI BU DUY- 
GUYU İFADE 
EDEBİLME 
ŞANSI ELDE 
ETMESİNİ 
SAĞLAR. 


Korkularını değersizleştirmek, daha çok korku üretir 


Çocuklar düzeni, çerçeveyi, neyle karşılaşacaklarını bilmeyi severler. Bu nedenle aniden ortadan kaybolan ebeveynler, bir anda değişen çevreler çocukları korkutur. Annenin markete gitmek için iki saatliğine ortadan kaybolması, bir çocuk için dehşet verici olabilir. Bununla birlikte çocuğa bilgi vermeden taşınmak ve bir anda değişen bir ev düzeni, çocuk için oldukça korkutucu olabilir. Bu nedenle çocuğa karşı açıklayıcı ve net olmak, sonunda ağlayarak tepki verse dahi, neyle karşılaşacağına dair bir bilgisinin olması, çocuk için rahatlatıcıdır. 


Bazen de konu çocuk, anne yahut baba olmak değildir. Konu karı-koca olmak yahut olamamak olur. Anne babanın şiddetli tartışmaları, çocuğun kendini hem suçlu hem de tehlikede hissetmesine yol açar ve sonuç olarak çocuk, korkar... Bu nedenle âile içinde çatışmalar olsa da çocuğa, evdeki huzursuzluğun kaynağının o olmadığı ve ne olursa olsun onun güvende olacağını söylemek gerekir. 


Dolayısıyla çocuk, hayatının henüz erken dönemlerinde olan bir insan olarak korkmasını sağlayacak birçok sebebe sahiptir. Bu nedenle; “Ne var bunda korkacak; Kocaman adam oldun hâlâ mı korkuyorsun; abartma artık” gibi söylemler son derece yersiz olur. Bunun yerine korkularını anlamaya çalışmak, çocuk için çok daha iyi bir başlangıç olacaktır. 


Korktuğu her ne ise, daha somut, daha görünür hale getirmek işleri çoğu zaman kolaylaştırır. Mesela korktuğu canavarın resmini çizmesi, sonra da “ne yaparsa daha az korkutucu olacağına dair bir çözüm üretebilmesi”, hem baş etmekte zorlandığı bu duy- 


guyu ifade edebilme şansı elde etmesini hem de problem çözme becerisini geliştirmesini kolaylaştırır. Mesela bir süreliğine seyahate gidecek anne/babasının yokluğundan korkan bir çocuk için, dönüş tarihine kadar günleri gösteren bir takvim oluşturmak, her gün bir parçasını boyamasını sağlamak, bu eksiklikle baş edebilmesini kolaylaştıracaktır. 
Belirli olan gün sayısı bittiğinde anne/babasına kavuşan çocuk, korkusunun gerçek ama üstesinden gelinebilir bir duygu olduğunu deneyimleme fırsatı bulmuş olur böylelikle. 


Korku, korkutan bir duygudur. 
Bu nedenle bir çocuğun korku gibi olumsuz bir duyguya sahip olması, ebeveynleri tarafından yasaklandığında, reddedildiğinde yahut değersizleştirildiğinde, çocuk için daha da korkutucu bir hal alır. Üstelik buna bir de suçluluk duygusu eklenir. İşte çocuk için en ağır yüklerden biri, bu iki duyguyu birlikte yaşamaktır. 


Dr. Haim G. Ginott Anne Baba ve Çocuk Arasında isimli kitabında, çocuğun gereksiz suçluluk duygusu hissetmemesi için anne babaların, çocuklarının yaşadığı zorlukları, bozulan bir arabayı tamir eden iyi bir tamirciyi ele almaları gerektiğini söyler ve der ki; “Tamirci, arabanın sahibini utandırmaz, neyin tamir edilmesi gerektiğini gösterir. Arabanın seslerini, takırtılarını yahut gıcırtılarını suçlamaz. Bunlardan arızayı teşhis etmek için faydalanır. 
Tamirci kendine sorar; Arızanın kaynağı nedir?” 


Okuduğum en anlamlı örneklerden birini bu vesileyle sizinle de paylaşmak istedim. Peki, o halde korkuları olan bir çocuk tanıyorsanız, bu sefer bunun için onu suçlamak, korkusunu anlamsız bulmak yerine, arızanın kaynağına bakmaya ne dersiniz? 
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H. SENA KARTAL 


Aşağıda okuyacaklarınızdan sonra “aman böyle de fobi olmaz ki canım" demeyin, adını bile telaffuz edemediği bir fobiye sahip olmayı kim isterdi ki? 


Fobi, aslında korku yaratmayacak bir nesne, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında hissedilen korku haline verilen isim. Ancak aşağıda sayacağımız fobiler bildiğimiz karanlık korkusu, örümcek korkusu, ölüm korkusu gibi korkulardan “birazcık” farklı. 
Hissettirdiği semptomlar ise 

tam olarak aynı! Yüz kızarması, çarpıntı, terleme, titreme, 

ağız kuruluğu, nefes darlığı, yutkunmada zorlanma, görmede bulanıklık gibi etkilerle kişinin yaşam alanını kısıtlamaya ve zaman zaman hayatı kâbus etmeye sebep olabiliyor. 


İşte birbirinden ilginç ve her an kapımızı çalabilecek fobiler... 


oeğooroğrıfız 


Triskaidekafobi: 
13 sayısı fobisi 


Kötü şans inançlarından biri olan 13 sayısı korkusu, bugünün dünyasında insanları pek çok biçimde etkiliyor. Bu fobinin kökeninin İskandinav mitolojisine kadar uzandığı söyleniyor. Hz. İsa'nın 12 havarisinden Yahuda İşkodra'nın ihanetinden ötürü geliştiğine dair rivayetler de söz konusu. 
Bu korkunun günümüzdeki örneklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz; Fransızlar ev adreslerinde 13'ü kullanmaz, 
İtalya'da milli piyangoya 13 
dâhil edilmez, Amerika'daki binalar, 12'yi 14 takip edecek şekilde numaralandırılır. 


Limnofobi: 
Göllerden korkma fobisi 


“Gölden korkmak mı?” diye bir tepki verebilirsiniz, ama evet bazı insanların göl fobileri var. Birçok kişi için göl kenarında huzurlu bir ortamda oturmak güzel bir hayalken onlar için bir kâbus... 


Pediofobi: 


Oyuncak bebeklerden korkma fobisi 


Dünyada bu korkuya sahip birçok insan var. Sadece korkunç olan oyuncak bebeklerden değil, canlı şeylere çok benzeyen bütün cansız nesnelerden korkarlar. Yani tüm oyuncak bebekler bunlara zaten dâhildir. 
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Peladofobi: 
Kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma fobisi 


Bu korku genellikle erkeklerde görülüyor. Bu korkuyu yaşayan insanlar kendilerinin kel kalmasından korktukları gibi aynı zamanda kel birini görmeye de tahammül edemiyorlar. Bir gün kel olmak moda olursa ne yaparlar bilemiyoruz. 


Chirofobi: 


Kendi vücudundan korkma fobisi 


Hayatı zorlaştıran fobilerden biri de kendi vücudunun herhangi bir bölümünden korkanların yaşadıklarıymış. 
Bu fobiye sahip olan insanlar için bu başa çıkılması oldukça zor bir fobi çünkü her aynaya baktıklarında kendilerini görmek zorundalar... 
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Rhytifobi: 
Vücutta kırışıklıklar çıkmasından korkma fobisi 

Bu fobinin sahibi de yüksek oranlarda kadınlar oluyormuş. Dünyanın en az bilinen fobileri arasında yer alıyor olması şaşırtıcı çünkü kim vücudunda kırışıklıklar çıkmasını ister ki? 


Graphofobi: 


Yazı veya el yazısı fobisi 

İyi yazdığından şüphe duyan kişilerde ortaya çıkan fobi. 
Başarısızlığa uğrama ihtimali ya da yazmaya değer bir şey bulamama durumu onları korkutan şey. Graphofobi ile baş etmeye çalışanlar için birilerinin önünde bir şey yazmak zorunda kalma ihtimali adeta bir kâbus olsa gerek. 
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çimizdeki b : 
Kor ak Misophonia: 
Ağız şapırdatma sesinden rahatsız olanların fobisi 


Misophonia, seslere karşı 

aşırı duyarlılık halidir. Özellikle yemek yerken karşınızdaki kişinin ağız şapırdatmasından 


n — veya sakız çiğneme sesinden Lo izomecha rahatsız oluyorsanız, evet nol obi: muhtemelen “misophonia” Bilgisayardan hastalığına sahipsiniz! Bu korkma fobisi kişiler için kulaklık hep bir 


kaçış gibidir. Bu kişileri hor 


Bazı insanlar bilgisayarlı görmeyin, olur mu? 


ortamlarda çok geriliyor, bu 

korkularına hâkim olamıyorlar ve çeşitli tepkiler veriyorlar. » ğ ğ Günümüzde işte, evde, okulda hep bir arada olduğumuz 


bilgisayardan kaçmak sizce ne kadar mümkün? vw 


 Ç — 
Agyrofobi: 


Karşıdan karşıya Ablutofobi: 

geçmekten korkma Yıkanma ve banyo . : 

fobisi yapma fobisi Cathisofobi: Oturmaktan 

Agyrofobi, kalabalık şehir- Ablutofobi; banyo yapma, korkma fobisi 

lerde yaşayanların hayatını yıkanma ve temizlik üzerine 

oldukça zorlaştıran bir fobi gelişen anormal bir kor- Cathisophobia, hareketsiz 

çeşidi. Bu kişiler yüzde yüz ku. Araştırmalara göre duş kalamama durumu olarak da 

emin oldukları durumlarda almaktan korkanların büyük biliniyor. İlk olarak 1904'te 

bile karşıdan karşıya geçer- bir kısmı çocukluk zamanında belgelenen bu korku, önceken ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. televizyonda gördüklerinden den yaşanmış bir travmaya 

Agyrofobi, çocukluk yaşla- sonra duş almamaya başla- dayanabiliyor. Daha önce sert 

rında ebeveynler tarafından mış. Erkeklerden çok çocuk- veya keskin bir obje üzerine 

karşıdan karşıya geçme lar ve kadınlarda, özellikle oturup yara almış insanlardurumlarından aşırı korkutul- de aşırı duygusal insanlarda da bu fobiyi görme olasılığı 

muş insanlarda görülüyor. görülüyor. yüksekmiş. 


vi 
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En iyi dileklerinizi ifade eden Bir Dünya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 


tev.org.tr adresine girin, dilediğiniz renkte çiçeği dilediğiniz davete, düğüne ya da açılışa gönderin, siz de bir gencin eğitim umudu olun. 


TÜRK EĞİTİM VAKFI 
1967 


tev.org.ir | 444 0 838 


BİR DÜNYA ÇİÇEK 
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RAŞİT ULAŞ- M. SENA SUBAŞI :: 


PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL 


PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL KİMDİR? 

1964 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğan Taşağıl, 
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 1988 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1991 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Genel Türk Tarihi alanında “Gök- 
Türkler (542-630)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1992 
yılında yardımcı doçent, 1995 yılında ise Genel Türk Tarihi alanında doçent unvanını kazandı. 2001 yılında profesör oldu. 
2007-2008 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında ise MSGSÜ'de rektör yardımcısı oldu. 2009 yılında Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu'nun emekli olmasıyla boşalan Tarih Bölümü Başkanlığı görevine getirildi. Ocak 2015 tarihi itibarıyla Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Göktürkler üzerine çalışan ve konuda uzman olan dünyadaki sayılı bilim adamlarındandır. Yayımlanmış kitapları: Gök-Türkler I-li-I1, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Kök Tengri'nin Çocukları, Ergenekon'dan Karanlığa Türk Model Devleti Gök Türkler, Gökbörü'nün İzinde Kadim Türklerin Topraklarında. 


adim Türkler ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile yine Türklerin tarihi ve gündelik hayatları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. 
İslam öncesi Türklerin inanç sisteminden ilk Müslüman olan Türklere, Türklerin savaşlardaki korkusuzluğundan aile ilişkilerine kadar birçok konuyu Taşağıl ile konuştuk. 


Bazı kelimeleri sık sık kullansak da aslında bizim söylediğimiz anlamı karşılamıyor. Bu kavram kargaşasını gidermek için soracak olursak; Oğuzlar, Türkler ve Türkmenler... Bu üç kavramı birbirinden ayrı kılan nedir? 


Çok doğru bir soru. Şöyle açıklayayım; Oğuz dediğimiz kavram Türk boylarının genel toplamına denir. Boylar demektir. Bunlar Müslüman olduktan sonra Türkmen adını aldılar. Daha doğrusu Araplar ve İranlılar Türklere, Türkmen demeye başladı. Biz de Müslüman olan Oğuzlara Türkmen demeye başladık. Türk ise 


Orta Asya'da yaşayan boyların genel adı. İran kaynakları böyle söylüyor. İlk defa 420 yılındaki bir Pers-Hun metninde geçiyor, daha sonra 542 yılında Çin 
kaynaklarında, nihayetinde 582 
yılında da Bizans kaynaklarında görüyoruz. Yani 6'ncı yüzyılın ortalarında oluyor. Hem millet hem devlet adı olarak kullanılıyor. Devletleşmiş boyların adı Türk'tür, devletleşememiş olanlara ise boyların özel adı 
verilir. Mesela Peçenekler 230 
yıl hüküm sürüyorlar ama isimleri Peçenek. Bizans kaynakları 


onların Türk olduklarını anlatıyor. 


Hazarlar da öyle. Çin kaynakları 


Türk Hazarlar diye yazıp anlatıyor. Oğuz ana grubundan yani Batı Göktürklerin Türk kağanı kanalından gelenler Oğuz Yabgu Devleti'ni kuruyorlar. Oğuz Yabgu Devleti'nden Selçuklu Devleti, Selçuklu Devleti'nden Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nden de Türkiye Cumhuriyeti çıkıyor. Yani Göktürklerin doğrudan devamı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bununla birlikte o silsileyi iyi kurmak lazım. Göktürklerinse asıl adı Türk Kağanlığı'dır. Göktürkler ismini biz diğer Türk devletlerinden ayırmak için kullanıyoruz. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık tanımına da uy- 
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630 yılında Çin'e bağlanan 10 bin 
kişilik Türk grup 10 sene sonra 

100 bin kişiye ulaşmış. Çinliler çok 
korkmuşlar. “Türklerin sayısı çok hızlı artıyor, ne yapacağız” diye kara kara düşünmüşler ve Türkleri çıkarmaya karar vermişler. Sonrasında bir sürü savaş meydana gelmiş. 
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maktadır. Ne diyor Türkiye Cumhuriyeti: “Vatandaşlık bağı ile bağlı olanlara Türk denir.” 

Bu şekilde bir çözüm bulunmuş ama Balkanlara gittiğimizde Müslüman olanlara Türk deniyor. 
Balkanlarda Müslüman olan herkes Türk'tür. Bunu söyleyenler Müslüman olmayan diğer Slav grupları yahut Avrupalılardır. 


Peki Türkiye kelimesi? 


Türkiye kelimesi de öyle. 582 yılında Bizans kaynaklarında Orta Asya'ya Türkiye deniyor. Daha sonra Karadeniz'in kuzeyine Türkiye deniyor. Üçüncü olarak Memluk Devleti'nden dolayı Filistin-Suriye bölgesine Türkiye deniyor. Kaynaklarda “ed-devletü't-Türkiye” olarak geçer. Son olarak da Anadolu'ya Türkiye deniyor. 
Bu ismi yine Yunan ve İtalyan kaynakları veriyor. Türklerin derdi boylar halinde bağımsız olarak yaşamak. Muktedir olarak, erkin olarak yaşamak istiyorlar. 


Türklerin devletleşme süreci nasıl oldu? Sistematik olarak bir devleti hangi tarihe kadar götürebiliyoruz? 


Sistematik olarak bir devleti M.Ö. 
2259 yılına kadar götürmek 
mümkün. Yani Hunların atalarına 
kadar ama bilgiler az. M.S. 221 
yılından sonra bilgiler çoğalıyor. Biliyorsunuz, dünya tarihi arasında yakın döneme doğru geldikçe bilgi ve belge artar ama arkeolojik çalışmalar gibi diğer çalışmalar da bunları destekliyor aslında. 


Bunlar genelde Çin kaynaklı mı? 


Evet, bu bahsettiğim tarihleri söyleyenler Çin kaynakları. 

Bu kaynaklar da çok ilginç. 
Kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar, bambu yaprakları üzerindeki kayıtlar, taş ve metal eşyalar üzerindeki yazıtlardan bu sonuçlara varıyoruz. 
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Yaygın bir söylem vardır: 

Biz 15 devlet yıktık 16'ncıyı kurduk diye. Aslında ilk Türk Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen süreçte kurulan devletler farklı farklı devletler miydi yoksa bunlar çağın koşullarına göre kendilerini yenileyen, revize eden Türk devletleri miydi? 


Bunların hepsini kendini yenileyen Türk Devleti olarak kabul etmek doğru ama bu baktığımız yere göre değişir. O zaman şöyle söylenebilir: Tarihten günümüze kadar bir Türk devleti vardı. Bu doğru olabilir, ben buna karşı değilim. Siyaseten bölünme olarak düşünürsek muhtar yahut normal olmak üzere 123 tane -daha çok da olabilir- siyasi teşekkül var ama 16 devlet var bilgisi doğru değil, sembolik. 


Gündelik hayata gelmek istiyorum. Türklerin İslam öncesinde gündelik hayatları nasıldı? Bir günleri nasıl geçiyordu? Çok konuşulan şeyler arasında gözden kaçıyor gibi geliyor bana. Nasıldır gündelik hayatları? 


Gündelik hayatları yaşanılan bölgenin coğrafi şartları belirliyor. 
Bütün insanların derdi hayatta kalmaktır. Türklerin de derdi günlük rızıklarını çıkarmaktı. Yazlık ve kışlık hayatları vardı. Ekonomileri ise hayvancılık üzerineydi. 
Yiyecekler hayvansal gıdalardan yapılırdı. Giyecekleri derilerden ve yünlerden üretilirdi. Vakitleri çok olduğu için bol bol spor yaparlardı. Avcılık vardı. Kendi aralarında yaptıkları kavga ve dövüşe dayalı mücadeleler onların hayat tarzını belirliyordu. Eski Türklerin belini büken, hayatlarını zorlaştıran şey iklim değişiklikleriydi. Zaman zaman değişen iklimle birlikte nüfusun yüzde 7O'inin açlıktan yahut donarak öldüğü biliniyor. 


ESKİ TÜRK- 
LERDE İNANÇ 
SİSTEMİ ÜÇE 
AYRILIYOR: 
BİRİNCİ- 

Sİ ADINA 
“TENGRİ” 
DEDİKLERİ 
GÖKTE OLAN 
SOYUT BİR 
TANRI İNAN- 
CI. İKİNCİSİ 
TABİAT KUV- 
VETLERİNE 
İNANÇ: BİR 
DAĞA, BA- 
ZEN SU KAY- 
NAKLARINA, 
FIRTINAYA 
YA DA ATEŞE. 
ÜÇÜNCÜ 
OLARAK DA 
ATALARININ 
RUHLARINA 
İNANIYOR- 
LAR. 


Yiyecek bulmak da büyük sıkıntıydı. Bunun için iki farklı yol denediler; birincisi Çin'e doğru göç etmek, ikincisi kuzeye doğru ilerleyip ormanlarda av hayvanı bulmak. İkisini de gerçekleştirdiler. Avrupa'ya gitmelerinin sebebi de buydu. Batı Kazakis- tan bozkırlarında bir hayvanın yiyebileceği ot türü yedi fakat Doğu Avrupa'da 2 bin çeşit ot var. Bu da neden doğudan batıya göç ettiklerini açıklıyor. Başka bir örnekle söyleyecek olursak; Fergana bölgesinde yaşayan Karluk Türkleri Türkiye'ye gelmemiştir çünkü bu bölge son derece zengin ve verimlidir ama Oğuzların yaşadığı yerler bozkır, çöl ve kurak olduğu için onlar gelmiştir. 


Aile ilişkileri nasıldı? 


Aile yapısı Türkler için çok önemli. Erken evlendikleri için nüfusları hızlı artıyordu. Hatta 630 
yılında Çin'e bağlanan 10 bin kişilik grup sonra 100 bin kişiye ulaşmış. Çinliler çok korkmuşlar. 
“Türklerin sayısı çok hızlı artıyor, ne yapacağız” diye kara kara düşünmüşler ve Türkleri çıkarmaya karar vermişler. Sonrasında bir sürü savaş meydana gelmiş. 
Anne baba olmak üzerine kurulu çekirdek aile yapısı vardı. Evlendikleri zaman onlara yeni çadır açıp onların hissesine düşen malı, mülkü, hayvanı ne kadar ise o kadarını paylaştırırlardı. 
Kadının yeri çok önemli. Kadının hakları ve konumu çok çok üstün durumda. Kadının maldan, mirastan pay hakkı var. Ayrıca özel mülkiyet var. Bunlar, hukukta önemli konular. Evlenme âdetleri günümüzdeki gibi. Anadolu'da olan dünürlük onlarda da 

vardı. Eğer biri birini severse evlenmelerine karşı çıkmalarını engelleme amacıyla karşı tarafın evine aile büyükleri gönderilirdi. 
Kaynaklarda bu gibi enteresan bilgiler anlatılıyor. Tarih boyunca 


Türkleri ayakta tutan iki önemli kurum var; aile ve ordu. 


Üzerinde çokça konuşulan bir konu var; Türklerin İslam öncesi inanç sistemi. Şamanizm miydi, Gök Tanrı inancı mı vardı, nasıldı Türklerin inançları? 


Eski Türklerde inanç sistemi üçe ayrılıyor: Birincisi, adına “Tengri” dedikleri gökte olan soyut bir tanrı inancı. İkincisi tabiat kuvvetlerine inanç var; bir dağa, bazen su kaynaklarına, fırtınaya ya da ateşe. Üçüncü olarak da atalarının ruhlarına inanıyorlar. Üçüne de saygı gösteriyorlar. Atalarının ruhlarına, tabiat kuvvetlerine ve gökteki kutsal tanrıya inanıyorlar ama bu Şamanizm değil. Şaman kelimesi de Türkçe değil zaten, Tunguzca. Sonradan geldi bize. 
Şamanizm de, Budizm içine karışmış, büyü ve sihir haline dönüşmüş. Türklerde Kaman adında din adamları var, bu daha farklı bir sistem. Kaynaklarda bunlarla ilgili şöyle ifadelere yer veriliyor: “Kötü ruhların karşı gelmelerini engellerlerdi.” Çok fazla görevleri yok. Kamlar, dünya hayatını düzenleyen bir kurum gibi. 


İbadet ritüellerinden bahsedebilir misiniz? 


Birincisi diz vurarak yahut göğe bakarak göğü selamlıyorlardı. Bu ritüel, Müslüman seyyahlar tarafından anlatılır ve yine karşımıza Çin kaynaklarında çıkar. İkincisi, senenin belli zamanlarında, özellikle haziran ayının 1O'u ve 20'si arasında, kurban sunuyorlardı. Üçüncüsü de yine yılın belli zamanlarında atalarının mağaralarına, ilk çıktıkları yerlere gidip orada tören yapıyorlardı. Belirli anıt alanlarında, yılın belirli zamanlarında yapıyorlardı bunu. 
Böylece ölmüş olan kişilerin öteki dünyadaki ruhlarına da saygı gösterdikleri, korudukları gibi kendilerini de düzenlemiş oluyorlardı. 
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582 YILINDA BİZANS 
KAYNAKLARINDA 

ORTA ASYA'YA TÜRKİYE DENİYOR. DAHA SONRA KARADENİZ'İN KUZEYİNE TÜRKİYE DENİYOR. 
ÜÇÜNCÜ OLARAK 
MEMLUK DEVLETİ'NDEN 
DOLAYI FİLİSTİN- 

SURİYE BÖLGESİNE 
TÜRKİYE DENİYOR. O KAYNAKLARDA “ED-DEVLETÜ'T-TÜRKİYE” 
OLARAK GEÇER. SON 
OLARAK DA ANADOLU'YA TÜRKİYE DENİYOR. 


FOTOĞRAF :: KUTUP DALGAKIRAN 


Türklerin İslam ile ilk tanışma süreci nasıl oldu? Müslüman olan ilk Türk'ün kim olduğunu biliyor muyuz? 


İlk Müslüman Türk'ün kim olduğunu bilmiyoruz. 672 yılında Türklerle Araplar karşılaşıyorlar. 
O dönemdeki Emevi valileri Türklerin Müslüman olmasını pek istemiyor. Sebebi de vergilerin azalacak olması. Ayrıca, Horasan bölgesi Bağdat'a çok uzak olduğu için oraya giden valiler daha çok bağımsız hareket ediyorlar. Siyaseten Türklerin batı koluyla yani Türgişlerle Araplar yaklaşık 40-50 yıl mücadele ediyorlar. 738 yılında Türgişlerin kağanı kendi amcası tarafından öldürülünce denge bozuluyor ve Araplar üstün gelmeye başlıyor ancak bu arada Çinliler de Orta 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Asya'ya uzanmış durumdalar. O 
tarafta da Çin tehlikesi var. 751 
yılında Türkler ve Araplar birleşerek Çinlileri yeniyorlar fakat Talas Savaşı'nın da doğrudan Türklerin İslamiyet'e girmesin- de katkısı olduğunu söylemek mümkün değil. Sonradan olacak bir şey. 800'lü yılların başında Türkler, paralı asker olarak Abbasi ordularında yer almaya başlıyorlar ve haklarında ilk başta çok güzel intibalar var. Bunlar kaynaklara yansımıştır. Nitekim 837'de Mısır'da, Filistin'de, Türk komutanlar tarafından Tolunoğlu Devleti, 860O'tan sonra Ihşidi Devleti kuruluyor. Bu devletlerin kumandanları Türk ama halkı Arap tabii. Sonra Azerbaycan'da Sacoğulları Devleti kuruluyor. 
900'lü yıllara doğru gelindiğinde kitleler halinde Müslüman olu- 


yorlar. Şu da var; Türkler fakir, Arap dünyası zengin fakat Arap dünyasında Türklerin yoğunlaşması her zaman tepkilere de yol açmıştır. Arap olan el-Cahız ise buna karşılık, Türklerin Faziletleri diye bir eser yazıyor. Yazılma amacı Türklerin aleyhindeki olumsuz havayı azaltmak. 


Bu süreç devam ederken, Türkler ferdi olarak yahut aileler halinde İslam dünyasına girerken, 90O'lü yılların başında ise Kafkasların kuzeyinde yer alan Hazar Kağanlığı Müslümanları durduruyor. Bunlar Müslümanlara ve Abbasi halifesine rakipler fakat kuzeyde, Tataristan tarafında İdil Bulgar Hanlığı var. İdil Bulgar Hanı Şelkey oğlu Almış Han, doğuda Hazarlardan muzdarip. 
Yardım almak üzere Bağdat'a 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elçi gönderiyor. Cami yapacak ustalar, mimarlar ve din adamları istiyor. Abbasi halifesi de, Ahmet İbn Fadlan isminde bir elçi ve beraberinde elçilik heyeti gönderiyor. Hem Kuran-ı Kerim öğretecek hocalar hem inşaat yapacak ustalar Şelkey oğlu Almış Han'ın huzuruna çıkınca orada törenle Müslüman oluyorlar. Bu anlamda Türklerin resmen 
İslamiyet'i kabul edişlerini 922 
yılı olarak söylemek daha doğru olur. Karahanlılar ise 946 yılında, Satuk Buğra Han'ın Müslüman olmasıyla birlikte Müslüman oldular. O zamanlardan itibaren kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır fakat Türklerin Müslüman olması çok uzun bir süreçtir. Bence 16 ve 1 7'nci yüzyıla kadar devam etmiştir çünkü göçebelerin hepsine ulaşmak çok güç. Sır Derya boyunda yaşayan Oğuzlara ulaşabiliyorsunuz ama ulaşamadıklarınızı nasıl Müslüman yapacaksınız? 
Dolayısıyla bu uzun bir süreçtir. 
Çağatay Hanlığı, Altın Orda Devleti, İlhanlılar Devleti bu süreç içinde Müslüman oldu. 


Dediniz ki Türk'ü ayakta tutan iki kurum aile ve ordudur. İlk başta Türklerin savaş motivasyonu nasıldı? Sürekli savaşan, savaş isteyen bir millet miydi? 
Türkler neden savaşıyorlardı? 


Türk ordusunun gayet başarılı olduğu her dönemde görülür. 

Bu genetik kodlara işlenmiş bir durum gibi. Esas önemli olan Türk ordusunun kendisinden katbekat kuvvetli orduları yenebilmesi çünkü siz kuwvetliyseniz düşmanı zaten yenersiniz ama kendinizden kuvvetli orduları yenebiliyorsanız başarı oradadır bence. Bozkırın getirdiği şartlarla birlikte o dinamik nüfus bunu başarmış. Orduyu üç şekilde ifade ediyor Türkler. Öncelikle orduyu “mükemmel asker” olarak tanımlıyorlar. İkincisi “yay gerenler” olarak anlatıyorlar. 


TÜRK OR- 
DUSUNUN 
GAYET 
BAŞARILI OL- 
DUĞU HER 
DÖNEMDE 
GÖRÜLÜR. 
BU GENETİK 
KODLARA 
İŞLENMİŞ 

BİR ŞEY GİBİ. 
ESAS ÖNEMLİ 
OLAN TÜRK 
ORDUSUNUN 
KENDİSİN- 
DEN KATBE- 
KAT KUVWVET- 
Lİ ORDULARI 
YENEBİLMESİ 
ÇÜNKÜ SİZ 
KUWVETLİY- 
SENİZ DÜŞ- 
MANI ZATEN 
YENERSİNİZ 
AMA KEN- 
DİNİZDEN 
KUVVETLİ 
ORDULARI 
YENEBİLİ- 
YORSANIZ 
ESAS BAŞARI 
ORADADIR. 


Üçüncü olarak da “süvari” var. 
Genelde uzun mesafe at üzerinde gidildiği için yaya asker az Türklerde. Silah olarak ise mızrak ve ok kullanılıyor. Daha sonraki dönemde de kılıç ve gürz gibi silahlar onlar için çok önemli. 
Örme dediğimiz gerilen zırh da görülüyor ve böylece dayanıklı asker yapısı ortaya çıkarılıyor. 
Bundan dolayı Araplar, Bizanslılar, Çinliler, Batı Roma dahi bütün komşuları, Türkleri taklit etmişler, Türk ordusu tarzında ordu oluşturmaya çalışmışlardır. 
İşte bu ordu meselesinin esas kaynağı toplum ve ailedir. Türk- 


lerde eli silah tutan herkes asker. 


Askeriye ayrı bir sınıf değil yani. 
En önemli konu bu. Çin kaynaklarında şöyle kayıtlar var: “Türkler savaşta ölmeye çok önem verirler. Hastalıktan, yatakta ölmekten utanırlar.” Ben Göktürkler kitabıma bunun orijinal belgesini koydum. Çok önemli bir kayıttır. 
Askeri işlerde başarılı oldukları, strateji bildikleri sık sık anlatılır. 


Niye savaşıyorlardı? 


Şartlara göre yapılırdı. Sürekli savaş isteyen bir millet değil Türkler. Haksız bir savaşa asla katılmak istemiyorlardı. Savaşların sebebi genelde Çin'in entrikaları, Bizans ile olan çekişmeler ama Türklerin zaman zaman akın yaptıkları da hakikattir. 


Semame İbn-i Eşreş'e atfedilen; “Türk korkmaz, korkutur. 
Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır” diye bir söz var. Türkler hakikaten savaş- tan korkmuyor muydu? 


Korkmuyorlardı. Savaşta ölmeye önem verdiklerine göre korkmuyorlar. Mücadeleci bir yapıları var. Bunca sene içerisinde Türkleri ayakta tutan gerçeklik de budur. Felsefesi de Müslümanlıktan sonra fütuhata dönüyor. 
Öncesinde “alplık”, yani vatan 


için savaşmak. Çok bilinmeyen ufuklara doğru gittikleri için uzun uzun mesafelerde bir ruh olması lazım. Sağlam bir ruhla ayakta kalıp yorulmadan başkalarıyla savaşabilirsiniz. 


Beşiktaş'taki arkeolojik kazılardan anlaşıldığı kadarıyla Türkler Anadolu'ya 107 1'den çok önce geldiler. Hatta rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun Tamgaların Göçü belgeselinde Ankara'nın Güdül ilçesinin Salihler köyünde de bu izler bulunmuştu. Bu dünyanın başka bir yerinde olsa büyük yankı uyandırır. Aslında tarihi değiştirecek kadar önemli bir olay değil mi? 


Kesinlikle öyle. Bir şeyi de atlamamak lazım; orada çıkarılan kemik kalıntıları ile bazı organik malzemelerin tahlil sonuçlarını beklememiz lazım. O tahliller yapıldıktan sonra net karara varabilir, hangi döneme ait olduğunu bulabiliriz. Ben televizyonlarda ve yazılı medyada da söyledim, oradaki yapılar esasında Orta Asya'daki bronz devri kurganlarına benziyor. Dolayısıyla ona uygun bir şeyler söylenebilir ama araştırma olarak derinleştirmek lazım. Ben Avrasya coğrafyasında çok fazla kurgan gördüm. 
Onlarla mukayese ettim ve ilk gördüğümde Türk kurganı dedim ama bu yeterli değil tabii. Zaten Türklerin 107 1'den çok önce Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Ankara'da, Kastamonu'da, Ordu Mesudiye'de, Erzincan'da, Hakkâri'de, Van'da, Burdur'da, Kütahya'da, Kars'ta kaya resimleri var. Türklerin geldiğini gösteren işaretler zaten var. 
Yine Bizans kaynaklarında çok açık bir şekilde 396'da Hunların, ondan iki üç sene sonra Sabarların, Bulgarların, Peçeneklerin, Kıpçakların, Hıristiyan olan diğer Türklerin de Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. 


Teşekkür ederiz. 
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“tümden kaybetmekten ” Kirma , 5 korkuyordu. Bunun: yi ” a 


ii için kafayı çalıştırıp > “ yapabileceği en iyi şeyi 
2 yaptı ve şiirle, vaazla, 
i makaleyle insanlara şehameti, hamiyyeti, gayreti aşıladı savaş 

boyunca. Korku ve 


hem arketlaşise iriliğinde hayat hikâyesi Akif'in cesareti hakkında yeterince fikir veriyor. 
Korktuğu için Mısır'a kaçtığı yolundaki iftiraya ilk ortaya >. 
atıldığı 1930'lardan beri öle Yi a kusuyoruz. Il. Abdülhamid'der a korkmamış, İttihat ve Terakki'den. vi 
korkmamış adam üç buçuk 4 


imi zevat; “Mehmet 
Akif, acaba Sultan Abdülhamid'e muvafık mıydı yoksa muhalif miydi” 
şeklinde birtakım tartışmalarla suyu bulandırılma- ya çalışsa da millet, Akif'in sadık ve cesur bir kimse olduğundan 


“yılgınlık geldikçe o 


Kur'an'daki hamaseti arkasına alarak korku ve kaygıyla mücadele etti. 


hiçbir zaman kuşku duymadı, bundan sonra da duymayacaktır. 
Nerdeyse her hafta hep bir ağız- dan bağırdığımız İstiklal Marşı dışında eserini bilmeyenlerimiz 


dahi şairin marşa üflediği “çılgın” 


ve “hür” ruhu hissederler. 


His demişken, Akif'teki hisleri işlerken korku pek aklımıza gelmez. Hem şiirlerindeki tavır 


Kemalist'ten mi korkacak? Hiç. ç Ji 


Öte yandan, memleketin kaderi hususunda şairimizde büyük bir kaygı olduğu her an hissedilir. 
Tatlı sert Birinci Safahat şiirlerinden (Mahalle Kahvesi, Küfe, Hasta vb.) sonra karşımıza yine yıkık, çirkin, köhne bir İstanbul tasviriyle çıkar: Süleymaniye Kürsüsü'nde kitabı, bugünlerde 


MEMLEKETİN KADERİ HUSUSUNDA AKİF'TE BÜYÜK BİR KAYGI OLDUĞU HER AN HİSSEDİLİR 


sanki Boğaz'ın Paris'iymiş gibi övülüp duran eski İstanbul'un bitikliğini anlatarak başlar. Kitapşiirin ilk sayfalarında dikkati çeken kelimelere bir bakalım: Yeis, miskin, acı, bedbin. 


Cesarete akıl gerek 


Birinci Safahat'tan alışık olduğumuz mizah sona ermiş, derin bir ciddiyet onun yerini almıştır. 
Derin çünkü Akif'in ciddiyetinde siyasi olduğu kadar felsefi bir öz de mevcuttur. 


“Yerin altında sinen zelzeleler fışkırsın, 

Yerin üstünde ne bulduysa devirsin, kırsın; 

Hakkı son sadme-i kahrıyla bitirsin isyan; 

Edebin şimdiki ma'nâsına densin “hezeyan”; 

Kalmasın, hâsılı, altüst olarak hissiyyat, 

Ne yüreklerde şehâmet, ne şehâmette hayât...” 


Özellikle son mısra çözümlenmeye hasret. Şehamet, klasik ahlak kitaplarında şecaat yani yiğitlik başlığı altında işlenen dokuz veya on bir faziletten biridir (İbn Miskeveyh'te dokuz, Nasirüddin Tusi'de on bir). Cesaret demektir ama farklı bir cesaret türüdür. 
Tam anlamı “ün kazanmak için, ulaşılması zor işlere yönelik hırs”tır İbn Miskeveyh'e göre. 
Türkçeye gözü peklik olarak çevirebiliriz. Burada dikkati çeken şey, şehametin çıplak öfke ve akla ihtiyaç duymayan kabadayılıkla ilgisinin olmamasıdır. 
Öne çıkma, başarma, başkasının yapamadığını yapma arzusu. 
Bunu yapmak da akıl gerektiriyor. Zaten Ferit Develioğlu da Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat'ında şehameti; “Zekâ ve akıllılıkla beraber olan cesaret, yiğitlik” olarak tarif ediyor. 
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Safahat bir ahlak kitabıdır da. 
Ahlak denince ahlakçılık anlaşılmasın. “Etik” diyorlar bugün karakter ve davranış ölçüleri hakkındaki felsefi mülahazata. 
Akif'in iyi bir insan olmasının ötesinde, söylediğimiz. Şiirinde İslam milletinin meseleleri ahlak ilmi açısından gelişkin bir şekilde işlenmiştir. Yiğitlik denilip geçilmemiş; hamaset, şehamet, hamiyyet gibi incelikli mefhumlara ayrı ayrı işaret edilmiştir. 


“Şehâmet dini, gayret dini ancak Müslümanlık'tır; 

Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. 

Cebânet, meskenet, dünyâda, sığmaz rüh-i İslâm'a... 
Kitâbullâh”ı işhâd eyledim -gördün ya- da'vâma. 

Görürsün, hissedersin varsa vicdânınla Tmânın: 

Ne müdhiş bir hamâset çarpıyor göğsünde Kur'ân'ın!” 


Burada bir sistem var ama Türk edebiyatı hocalarımız maalesef yakın ve benzer mefhumları eşitleyip geçmeyi tercih ettikleri için “Akif'te dini lirizm” gibi tuhaf icatlara yönelmişlerdir. Biz bu kısa parçada korku ve cesaret meselesi etrafında ne döndüğü- ne bakalım. Önce özetler: 


Şehamet: Akıl gerektiren ve kişiyi şöhrete ulaştıran gözü peklik. 
Gayret: Kutsal şeylere yabancıların saldırmasına dayanama duygusu. 

Kahraman: Şöhret sahibi yiğit. 
Hamaset: Coşku, yüksek cesaret. 

Cebanet: Korkulmayacak şeylerden bile korkmak, ürkeklik. 


Meskenet: Tembellik, uyuşukluk. 
Şair, İslam'ı mensuplarında 


olması gereken cesaret etiğiyle açıklıyor. Buna göre, Müslüman 


SAFAHAT BİR 
AHLAK KİTA- 
BIDIR. AHLAK 
DENİNCE AH- 
LAKÇILIK AN- 
LAŞILMASIN. 
“ETİK” DİYOR- 
LAR BUGÜN 
KARAKTER 
VE DAVRANIŞ 
ÖLÇÜLERİ 


HAKKINDAKİ 
FELSEFİ MÜ- 
LAHAZATA. 


dini değerlere yönelik saldırılara tahammül edemez, dinini yabancıların aleyhte tavırların- dan kıskanır ve bunun için öne çıkmak, bir şeyler yapmak ister. 
Bunu başarmayı yeterince isteyen Müslüman, aklını kullanacak ve aşılması zor görünen engelleri aşacak, ulaşılması imkânsız bilinen hedeflere ulaşacak; böylece adı anılan, saygı gören güç sahibi bir insana dönüşecektir. Bunun önündeki engeller; korkaklık 

ve tembelliktir. Kuran-ı Kerim, Müslümanlar korku ve tembelliğe düşmesin diye onlara coşku ve yüksek cesareti öğütleyen bir misal verir ki bu misal şiirin başına alınan meşhur “hasbinallah” ayetidir: 


“O mü'minlere ind'allah ecr-i azim var ki: Birtakım kimseler kendilerine “Düşmanlarınız sizin için kuwetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız,” dedikleri zaman bu haber imanlarını artırır da: “Allah'ın nusreti bize kâfidir, o ne güzel muhdfızdır!” derler. 


(AkiP'in çevirisiyle, Ali İmran suresi, 173. ayet)” 


Gözden geçirdiğimiz şiirin Hakkın Sesleri'nde olduğunu, yani Kuran ayetinin manzum tefsiri denebileceğini kaydetmiş olalım. 


Korkunun karşısına din gayretini koymak 


Akif'in çağdaşlarında böyle sistemler yoktur çünkü onlar ya Mehmet Emin gibi duygularla yahut Ziya Gökalp gibi fikirlerle yazmayı tercih eder. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi önemli yetenekler de dâhil 11. Meşrutiyet dönemi yazarlarının eserlerinde felsefi derinlik aramak pek bir işe yaramaz. Şair olduğu kadar filozof da olan Namık Kemal'i devam ettiren yine Mehmet Akif olmuştur. 


K LAZIM. “BU YOLDA DÖNENLER OLDU, MUM 


)ILDU” DİYOR YA AHMET KAYA. BAŞLAMAK MÜCADELEYİ UZUN SÜRE DEVAM ETTİREBİLMEK 


AHA BÜYÜK DEĞERLERİ GEREKTİRİYOR. 


Gelelim meselenin diğer tarafına: Akif hazretlerinin, cesareti bu kadar öne çıkarmasının nedeni salt felsefi olamaz. Başta, memleketle ilgili kaygısını ifade ettik. Akif'in kaygıları savaşlar sırasında daha da artmıştır. 
Libya ve Balkan Savaşları'nı, Büyük Harp takip ettiğinde artık olgunluk dönemindeki Akif'i sarsılmış görürüz. Karşısında “vatan namında bir kabristan” yattığını söyler; bunun uyandırdığı ümitsizliği gizlemez. İlk defa duygular Akifte bu kadar ağır basıyordur. 
“Son ümmidinin son inkisarın- dan” Yani “son umudunun son kırılışından...” Akif'e bunu yazdıran Balkan hezimetidir. 


ho 


Balkan önemli. Akif'in baba tarafının Arnavutluk'tan gelmiş olması Balkanları kaybetmemize kişisel tepki vermesine de neden olmuş görünüyor. Bir an düşü- 
> nün; annenin soyunun geldiği 

—. topraklar Rus, babanın geldiği topraklarsa Hıristiyan Arnavut işgali altında. Yani bir anda işgale düşüyor. Ayağının altından halının kayıp gittiğini hissetmez misin? 
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Sonra Büyük Harp ve Mütareke... 
İzmir'in işgali Akif'i adeta hasta etmişti. İzmir'in işgal edildiğini düşünelim bir an. Böyle bir şey psikolojimizi bitirirdi. İçten içe yaşayacağımız iki şey: korku, yılgınlık. Yediğimiz her yumruk bizde bu ikisini uyandırıyor. Akif işte bunların üstüne giden adam! 
Korku ve yılgınlığın karşısına din gayretini, cesareti, gece gündüz çalışmayı koyan adam. 


Korkularımız geçmiş değil fakat ümitliyiz 


Savaşan yahut siyaset yapan herkeste cesaret var diye kabul etmemek lazım. “Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu” diyor ya Ahmet Kaya. 
Başlamak bir şey ama mücadeleyi uzun süre devam ettirebilmek kendinden daha büyük değerleri gerektiriyor. Birçoğumuz Suriye ve Irak'ta çarpışan başıbozuk gruplara da ülkelerin askerlerine de bu nazarla bakıyoruz. 
Hepsinde celadet görüyoruz; var güçleriyle düşmanlarına vurmaya çalışıyorlar. Bu yolda zulüm ve çirkinlikler almış başını yürümüş. 
Kimyasal silahlar, çoluk çocuk yaşlı kadın dinlemeden meskün mahallere yağdırılan füzeler. 
Irak'ta Amerikan askerinin işlediği cinayet, gasp, tecavüz gibi suçların haddi hesabı yoktu. 
Amerikan kültürü Irak'ta savaşmış milyonlarca genç vatandaşı- nın ürettiği nedensiz ve sınırsız şiddet kavramıyla baş etmeye çalışıyor. Mesela okul basıp öğrenci ve öğretmenleri katleden gençleri kimse çözemiyor. Bu gençler kendilerini bir nevi ABD yerine koyarak orman kanunu uyguluyorlar aslında. 


Şiddetin aklı yok ama. Afrika'da 
son 20 yılda ölen insan sayısı 10 
milyona doğru gidiyor. Meksika-ABD sınırında savaş varmışçasına büyük insan kayıpları yaşanıyor. Sırf uyuşturucu kartelleri ve onlara vaziyet eden Meksika-ABD güvenlik güçleri net bir anlaşmaya varamadıkları için. 


Celadet kan dökmeni sağlayabilir ama cesaret yoluyla başarı elde 


etmek şehametten geçer. Akıllı ordu kazanır. Bugün okuduğum, gördüğüm, incelediğim kadarıyla dünyanın en aklı başında ve fedakâr ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu “yerli ve milli” dalgasına söylemiyorum. 
Çıplak ve kişisel gözlemler... 
15 Temmuz'da kurşuna koşan 
insanların ordusu bu. Demek ki bir yerlerde imiş, varmış. 


Akif memleketi tümden kaybetmekten korkuyordu, doğal olarak. Bunun için kafayı çalıştırıp yapabileceği en iyi şeyi yaptı ve şiirle, vaazla, makaleyle insanlara şehameti, hamiyyeti, gayreti aşıladı savaş boyunca. Korku ve yılgınlık geldikçe o Kuran'daki hamaseti arkasına alarak korku ve kaygıyla mücadele etti. 


Bizse Akif'in yaşadıklarının öncesine dönüş yolunda ümitliyiz. 
Bunun tam olarak ne olduğunu (geçmişte) ve ne olabileceğini (gelecekte) bilmiyoruz aslında. 
Korkularımız tamamen geçmiş değil. Bir nevi sosyolojik genetik halinde kaybetme korkumuz içimizde hâlâ. Anneyi, sevgiliyi, vatanı... Belki bunun içindir şehit yakınlarının yıkılmaması. Zaten kaybetme korkusunu içselleştirmişsin; kaybedince nedene yöneliyorsun. Biliyorsun; şehidin gayretinin, şehametinin farkındasın. Öfke ve korku yok. Acı, özlem ve ümit var. Her şehitle birlikte biraz daha büyüyen, güçlenen, kenetlenen bir memlekette yaşıyorsun. Sınırlarını dahi artık kestiremediğin bir memleket bu üstelik. Bayrağın bundan sonra nereye dikileceğini Mehmetçik de bilmiyor. 
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12. Ibrahim aşkının, ani imanının bedelini ödemiş, en zor sınavı geçmiş ve böylece kurban etmek üzere olduğu oğluna yeniden kavuşmuştu. (, Ustelik dünyasal aklın, bize bütün ümitlerin itirildiğini avaz avaz haykırdığı bir anda gerçekleşmişti bu 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KIERKEGAARD'I TİTRETEN ŞEY 


BEYTULLAH ÇAKIR 


< ..İbrahim inanmıştı ve şüphe etmiyordu. O, akıl olmaz olana inanmıştı ve o yaşlı adam inancı uğruna orada, yanında biricik oğluyla doğruldu fakat şüphe etmedi. Kaygıyla sağa sola bakmadı. 
Herhangi bir ağıt da yakmış değildi. Biliyordu ki onu sınayan Tanrı'ydı. Biliyordu ki bu, ondan istenecek en zor kurbandı ve yine biliyordu ki Tanrı, dilediğinde hiçbir kurban zor olamazdı. 
İbrahim inanmamış olsaydı eleminden donuklaşırdı şüphesiz. Tanrı'nın dileğini yerine getirmeye memur edildiğini anlamaz, buna bir gençlik hülyası der, güler geçerdi fakat o inanmıştı. Demek ki gençti. Hep en iyisi için umut taşıyan dünyadan yaş alır. Hep en kötüsüne hazır olan çabucak çöker ama inanan, daimi bir gençlik sürer. Öyleyse methedilsin bu öykü...” 


ukarıdaki satırlar, insanın sözüm ona kurtuluşu için bilimsellik zindanına mahküm edildiği, iman, duygu, inanç gibi kavramların değerini yitirdiği ve dünyevi akla her şeyin ölçüsü olarak “iman edildiği” bir dönemin tam da göbeğinde -1843 senesinde- Danimarkalı filozof Soren Kierkegaard tarafından kaleme alınmıştı. Söz konusu satırların kendine yer bulduğu kitabın adı ise; Korku ve Titreme. 


Modernizmin tam ortasında yaşamış olmasına rağmen ortaya attığı fikirlerle çağının hâkim düşüncesine, tutkusuzluğuna ve insanı yok sayan eğilimine “kılıç çekmiş” bir düşünürdü Kierkegaard. Kant ve Hegel'i motive eden, rasyonalite ve bilimsel düşünceyle şekillenmiş “nesnel doğruluk” anlayışının karşısına; “kişinin bildiği değil yaptığı esastır” anlayışıyla çıkıp “öznelliği” yerleştiren Kierkegaard'ı, 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selefi olan pek çok filozoftan ayıran temel noktaları anlamak için kitaplarına seçtiği başlıklara bakmak dahi yeterli aslında: Kaygı Kavramı, Ölümcül Hastalık: Umutsuzluk, Korku ve Titreme... 


O, kendisinden önceki pek çok filozofun büyük sistem anlatıları içerisinde deyim yerindeyse “kenar süsü” konumuna indirgenen insanı, içine itildiği cendereden çekip çıkarmaya ve insanın aslında “özne” olduğunu, “merkez” olduğunu haykırmaya çalışan bir savaşçıydı. Kierkegaard'ın insanı; sadece düşünen ve düşündüğünü söyleyebilen değil aynı zamanda eyleyen, hisseden ve inanan da bir varlıktı. Sonlu ile sonsuzun, zamansallıkla ebediliğinin, ruhla bedenin, özgürlükle zorunluluğun bir senteziydi. Kendisinin “varoluş felsefesinin babası” olarak bilinmesi de buralara dayanıyor zaten. Kierkegaard'ı farklı kılan sadece bu değil ama. 
Felsefesinin temelini oluşturan; “var olmak, seçim, korku, 


Korku ve Titreme 


kaygı, umutsuzluk, cesaret vb.” 
kavramlara dair yerleşik algıları ters yüz eden yaklaşımlarının da onu ziyadesiyle özgün kıldığını belirtmek gerekiyor. Özellikle içinde yaşadığımız şu dönemde ne denli yoğun ve sulandırılmış bir “korku fetişizmi”ne maruz kaldığımızı düşünürsek, bu simülasyondan kurtulmak adına Kierkegaard'ın “korku ve kaygıya” dair yaklaşımlarına biraz olsun kulak kabartmanın zararı olmayacağını düşünüyorum. 


SOREN 
KIERKEGAARD 


İnsanı sersem eden bir özgürlük 


Kierkegaard'ın felsefesini hangi kavramlar üzerine oturttuğundan az evvel bahsetmiştik. Bu yazıda özellikle kaygı ve korku kavramları üzerinde duracağız. Kaygının daha içsel/batıni, korkunun 

ise daha dışsal/zahiri şartlara yönelik olarak ortaya çıktığını ve eklektik bir ilişki içinde olduklarını belirtelim öncelikle. İlk başta kulağa oldukça karamsar gelen ve insanda bir kaçış hissi uyandı- 


lacivert dergi 


ran bu kavramların düşünürümüz tarafından merkeze alınması- nın sebebi, insanın özgürlüğe sahip bir varlık olmasıyla alakalı aslında. Evet, Kierkegaard için korku ve özellikle kaygı, özgürlüğüyle karşı karşıya kalan insanın içine düştüğü varoluşsal bir hal. 
İnsanın seçim yapmak durumunda kaldığı anlarda bilinci uyandıran, insana insan olduğunu fark ettirmeye yarayan, anahtar kavramlar bunlar. Kierkegaard'a göre endişe ve korku; “özgürlüğün verdiği bir baş dönmesi.” Bu yüzden de kaçınılması gereken psikopatolojik bir şey değil bilakis yüzleşilmesi gereken bir durum. Düşünürümüzün aslında ne anlatmak istediğini yine onun yaptığı bir örneklemeye başvurarak anlatmaya çalışalım: Kierkegaard, uçurumun kenarında duran birini düşünmemizi ister. 
Düşlediğimiz bu kişinin mevcut durumda “uçurumdan düşmek” ve “kendini oradan atmak için ani bir istek duyma korkusu” olmak üzere iki korkuyla baş başa olduğunu belirtir. Bu noktada Kierkegaard'ı esas ilgilendiren nokta ise, kişinin duyduğu ikinci korkudur. Zira ona göre insanın hissettiği bu korku, uçurumdan atlamak veya atlamamak özgürlüğünden dolayı ortaya çıkmaktadır ve bir baş dönmesi kadar sersemleticidir. Yani insanın seçimlerinde özgür olduğunun farkına varması, bir korku ve kaygı halinde de kendini belli edebilir pekâlâ. 


İnsan benzer bir durumu, imanı uğruna verdiği bir karar esnasında da yaşayabilir Kierkegaard'a göre. İman uğruna gerçekleştirilen bir eylem, etik düzlemde -fakat ahlaki değil- fazlasıyla yadırganabilir hatta etik olanı tamamen rafa dahi kaldırtabilir. Kierkegaard'ın anlatmaya çalıştığı bu hal, merkezinde Hz. 
İbrahim'in oğlunu kurban etme hikâyesinin yer aldığı Korku ve 


KIERKE- 
GARD'IN İN- 


SANI; SADECE 
DÜŞÜNEN VE 
DÜŞÜNDÜ- 
GÜNÜ SÖY- 
LEYEBİLEN 
DEĞİL AYNI 
YANYINNIDIN 
EYLEYEN, 
HİSSEDEN VE 
İNANAN DA 
BİR VARLIKTI. 
SONLU İLE 
SONSUZUN, 
ZAMANSAL- 
LIKLA EBEDİ- 
LİĞİNİN, RUH- 
LA BEDENİN, 
ÖZGÜRLÜKLE 
ZORUNLU- 
LUĞUN BİR 
SENTEZİYDİ. 


Titreme adlı eserinde en berrak şekilde çıkar karşımıza. 


Akıl delil, iman bedel ister 


Hz. İbrahim'in gördüğü bir düş üzerine çok geç yaşta kavuştuğu biricik oğlunu kurban etmekle sınandığı o meşhur kıssayı hepimiz biliriz. Üzerine azıcık düşündüğümüzde dahi içimizi titretmeye yeten bir hikâyedir bu. Hz. 
İbrahim'e yaratılmışlar içerisinde en sevdiği şey olan evladını, katışıksız bir teslimiyetle kurban etmeyi göze aldıran o kudret, elbette ki imandan başka bir şey olamazdı. İşte Kierkeergard”ı 

da titreten, dehşete düşüren, dizlerini kıran ve aynı oranda Hz. 
İbrahim'e karşı hayranlık duymasına sebep olan nokta tam olarak burası. Hz. İbrahim'in imanı uğruna aldığı tavır ve kalkıştığı eylem, Kierkegaard'ın felsefesinin şekillenmesinde nirengi noktalarından bir tanesini oluşturuyor. 
Bütün felsefesini; insanın korku ve kaygılarıyla yüzleşip onları cesaretle yenerek özgürleşmesi ve var olması üzerine kuran düşünürümüz için Hz. İbrahim, ete kemiğe bürünmüş bir “iman şövalyesiydi” aslında. Sırf imanı uğruna biricik arzu nesnesi olan evladından vazgeçmeyi göze alan biri, en büyük olabilirdi Kierkegaard için sadece. Zira böyle bir kişi hem haz merkezli estetik hem de ödev merkezli etik varoluş boyutlarını aşarak inanç merkezli dini varoluş boyutuna geçmeyi başarabilmiş hatta daha da ileri gidip inanç sıçramasını da gerçekleştirerek “iman” mertebesine ulaşabilmiş tek kişiydi. İnsanla Tanrı arasındaki boşluğun ancak “iman” yoluyla doldurulabileceğine inanan Kierkegaard için Hz. İbrahim en büyüktü zira insanı dehşete düşüren o sıçramayı gerçekleştirebilmişti! Korku dolu bir sınava 


tutulmasına rağmen imanından kaynaklı umudunu hiç yitirmemiş, kimsenin cesaret edemeyeceği bir işe kalkışmıştı Hz. 
İbrahim. Aşkının, yani imanının bedelini ödemiş, en zor sınavı geçmiş ve böylece kurban etmek üzere olduğu oğluna yeniden kavuşmuştu. Üstelik dünyasal aklın, bize bütün ümitlerin yitirildiğini avaz avaz haykırdığı bir anda gerçekleşmişti bu vuslat. 


Kierkegaard'ın Korku ve Titreme'de iman üzerine söylediği şu sözlere de kulak kabartalım: “İman, bir insandaki en yüce tutkudur, hem saçmadır ve aynı zamanda büyük bir paradokstur da. Hem öyle bir paradokstur 

ki, bir cinayeti Tanrı'yı memnun eden kutsal bir eyleme dönüştürebilir. Oğlunu İbrahim'e geri verebilir. O, öyle bir paradokstur ki, hiçbir düşünce onu alt edemez. Bu kaçınılmaz olarak böyledir çünkü imanın başladığı yerde düşünme, hükmünü yitirir.” Bu alıntıda dikkat çeken bir noktaya daha değinerek yazımızı hitama erdirelim. Görüleceği üzere Kierkegaard'ın ısrarla vurguladığı iki kavram daha var burada: Saçma ve paradoks. 
Kierkegaard'ın hem bu kıssayı ve hem de bu kavramları kullanmasının bir sebebinin de yaşadığı dönemin tek geçer akçesi olan “akıl putuna” karşı bir duruş sergilemek adına olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Zira her şeyde olduğu gibi inanç, iman gibi meselelerin de sadece rasyonalize edilebildiği sürece kabul gördüğü bir dönem bahsettiğimiz. Bu yüzdendi belki de Kierkegaard'ın bu kıssayı seçmesi ve az evvel bahsettiğimiz “paradoks” ve “saçma” kavramlarına bu denli vurgu yapması. Bu noktada durup dürüstçe sorabilsek keşke kendimize: İman, imkânsızı dahi mümkün kılan tek şey değil midir sahi? 
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korkuyu yenen 


TÜRKLER 


GÖKHAN ERGÜR 


“İstiklal Marşımız “Korkma' diye başlar. Biliyorsun ki bu, Resül-i Ekrem'in 
Sevr Mağarası'nda 
Ebu Bekir'e söylediğidir. Bunlar tesadüf filan değil.” 


İsmet Özel 


— 
- 


sama iş 


BUYURSUNLAR, BİZİM İÇİN SAVAŞ DÜĞÜNDÜR 


lacivert dergi 


DOSYA 


mrümün ve aklımın elverdiği kadarıyla gördüğüm şu oldu: 
Türk'ün olduğu yerde psikolojik 
Martın Luther, en ve sosyolojik birçok kuram ve 


iyi dünyevi düzenin kuramcı çaresiz kalıyor, anlamını yitiriyor. Farzı misal 15 


sahibi olarak kabul Temmuz'da yaşadığımız, 248 
ettiği Türklere ka (şi vatandaşımızın şehit olduğu hain 


Tanrı 'ya ya karmaktan darbe girişiminde milletimizin göstermiş olduğu insanüstü 


başka çare görmüyor cesareti dünyevi parametrelerle çünkü Luther'e nasıl açıklayabiliriz ki? Şehit 


- ) olacağını bilerek gözünü kırpmagore, Tan HYE dan hain darbecilerin üzerine bir kurtarılabilecek şimşek gibi patlayan kahraman 


şeylerin Ömer Halisdemir'in ruh çözümlemesini, ön safta şehit olanları 

kurtarılmasına görüp gözünü kırpmadan elinde ya rdımcı olması bayrakla o safa doğru koşan yiğit 


konusunda kadınların anlam dünyasını hangi VE İva rı la bilir: akademik unvan yahut makale 


bizlere izah edebilir ki? 
imkânsızı talep etme we Şimdi aynı cesareti ve korkukonusunda deği k suzluğu Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye'yi şereflendiren Mehmetçiklerin gözlerinde hep beraber izliyoruz. Normal şartlar altında bizlerin teskin ederek cesaretlendirmesi gereken 20'li yaşlarındaki delikanlılar, televizyon ekranlarına gülümseyerek el sallıyor ve Türk halkının kendilerini merak etmemesini söyleyerek endişeli kalpleri sakinleştirmeye çabalıyorlar. 


“Afrin'e düğüne gidiyoruz” diyor içlerinden biri tebessüm ederek. 
Düğün derken neyi anlatmaya çalıştığını anlayamıyoruz ilk, sonra Atsız'ın o dizesi düşüyor zihnimize: “Buyursunlar... Bizim için savaş düğündür.” Televizyonlarda izlediğimiz o güzel gülüşlü askerin şehit olduğu haberini alıyoruz sonra. Düğüne gidip kendini Resül-i Ekrem'e 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komşu eyleyen Enes Sarıaslan, şehit Enes Sarıaslan... Rabbim senin imanını bu millete kalkan eylesin. 


Gencecik yaşlarında vasiyetnamelerini yazıp Telafer'de anaokulu yapılmasını, anne babasının hacca gönderilmesini, ağabeyinin evlendirilmesini isteyen merhameti ve kalbi bucaksız olan Mehmetçik... Suriye'de yağmur, çamur ve sis içerisinde, Mehmet Akif'in; “Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ” diye tanımladığı; Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Kanadalı, Çinli kiralık katillerden kurulu çetenin üzerine güle oynaya giden Mehmetçik... Sahi senin kalbine üflenen o merhamet ve korkusuzluk nereden gelip nereye gider? 


Kara Oğuz'dan kalma cesaret 


Türkler tarih boyunca kendilerini koruyabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için yaşadıkları topraklara her daim egemen olma arzusu taşıdılar. Türk kültür ve yaşamını şekillendiren Orta Asya'nın ürpertici hudutları, uçsuz bucaksız sahaları ve aşılması zor dağları insan karakterinin oluşmasına ve askeri becerilerin şekillenmesine kapı açmıştır. Bu coğrafya; milletimize at sırtında her daim hareketli, tertipli ve saldırgan bir savaş stili kazandırarak askerliği bir meslek olarak değil bir hayat felsefesi olarak seçip hayatlarına başarıyla uygulamasına ve Viyana kapılarına dayanıp Türk cihan hâkimiyeti rüyasıyla yıldızlı gökleri seyretmelerine imkân sağlamıştır. 


İnsanı “ümit” olarak kabul eden Oğuz hareketinin devamı olan Türkler, İslam öncesi dönemlerinde de “Savaşçının talihi cenkte ölmektir. Eğer biz ölürsek, kahramanlık şöhretimiz bizi 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dünya durdukça yaşatacak ve oğullarımız, torunlarımız başka kavimlerin başbuğları olacaktır” inancıyla hareket ederek korkuyu yenmiş ve İslamiyet'in kabulüyle beraber şehitlik mertebesini 

de elde ederek dünya tarihini değiştirmişlerdir. Savaş meydanına bu manevi zırhla çıkan ordu, düşman karşısında asla yıkılmayan bir duvar, kolaylıkla aşılamaz, zapt olunamaz bir kale oluşturur. Maneviyatı tükenmiş ordu ise dümensiz ve kaptansız bir gemiye benzer, savaşta maruz kalacağı sarsıntılardan etkilenerek çabukça dağılır ve mağlup olur. 


Yapılan bilimsel araştırmalara göre savaş meydanında oluşan aşırı korku, askere karşı karşıya bulunduğu durumun üstesinden gelemeyeceğini ve bu nedenle zarar göreceğini düşündürerek endişeye kapılmasına yol açar. 
Yaşanılan bu ani dehşet duygusu bütün bedene ve zihne yayılır. 
Böylece zihinsel ve bedensel birçok faaliyetin kontrolü imkânsızlaşır. Paniğe kapılan kişi amacını kaybederek gerçekleri değerlendirme kabiliyetini ve dolayısıyla da askerlik vasfını yitirir. Özetle panik ortaya çıkınca düşünce ve mantık tamamen durur ve asker kaçmaktan başka davranış gösteremez. 


En temel insani duygulardan biri olan korku savaş meydanlarının bir gerçeğidir, doğal bir duygudur, önemli olan ise bu korkuyla başa çıkabilmektir. Tehlikelerle karşı karşıya gelmeye hazır, eğitilmiş, istikrarlı ve dengeli askerler korkuyla mücadele edebilen askerlerdir ve unutulmamalıdır ki cesur asker aslında korkusuz asker değil, korkuyu yenebilen askerdir. Korkunun yenilmesi 

de ancak ve ancak manevi bir dirençle mümkün olur. O direnç asırlardan beri hem genetik hem 


de toplumsal zihin kodlarıyla bugüne taşınmış ve tabiri caizse bu korkusuzluk düşman üzerinde bir Türk korkusu oluşturmuştur. 


İhsan Fazlıoğlu'nun, Akıllı Türk Makul Tarih kitabında aktardığı bir olay bu korkunun ne boyutta olduğunu bizlere gösterir: 1 6'ncı yüzyıl. Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı orduları Avrupa'nın içlerine nizam-ı âlemi tesis için ilerliyor. Alman soyluları Avrupa'nın büyük bir bölümünün dinlerini değiştirecek ölçüde Türklere yakınlık duyduğu bir ortamda toplantı üzerine toplantı yapıyorlar; İslam'ın 

ve Türklerin yaşam biçimlerini etkisizleştirecek yöntemler üzerine konuşuyorlar. Bütün bu gayretleri boş çabalar olarak görüp Alman ulusunun soylularına seslenen Martin Luther, en iyi dünyevi düzenin sahibi olarak kabul ettiği Türklere karşı Tanrı'ya yakarmaktan başka çare görmüyor çünkü Luther'e göre, Tanrı'ya kurtarılabilecek şeylerin kurtarılmasına yardımcı olması konusunda yalvarılabilir; imkânsızı talep etme konusunda değil. Sofra konuşmalarında sohbet bu şekilde sürerken bir Alman soylusu ayağa kalkıp şöyle sesleniyor: “Bırak duayı, yakarmayı! Özel bir topun var mı Türklere karşı?” Martin Luther'in cevabı Avrupa'nın ruhsal durumunu özetler nitelikte: “Hayır! 
Ama özel bir duam var.” 


Batı, bilinçdışında taşıdığı bu korku sebebiyle Müslümanlara karşı büyük bir öfke besleyip korktukları varlığı bütünüyle ortadan kaldırmak için asırlardır varını yoğunu ortaya koymakta. 
Onlar için Türk korkusu eşittir Müslüman korkusu. 1 1 Ekim 1908'de Anadolu'da Türklere karşı yürütülen savaşlara katılan bir papaz günlüğüne şu cümleleri yazar: “Her yerde Türkler!” 


Ağustos 1 100'de ise Roma'da Papa Il. Baschalis bunu doğrularcasına şu fetvayı yayımlar: “Müslümanlar eşittir Türkler.” 
Türklere karşı o yıllarda sürekli bir savaş sürdürmek isteyen Avrupa bu savaşı finanse etmek için “Türk Vergisi” adında bir vergi toplar. İşte bugün sınırımızda Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip terör örgütü YPG saflarında savaşan kiralık katiller Türk Vergisi'nin fonladığı ve Türk korkusunun sebep olduğu bir oluşumdur. 


Korkusuz komutan 


Keykâvus Kâbusnâme'de Türkler için; lideri iyi olursa bu milletle büyük işler yapılacağını söyler. Nitekim öyle de olmuştur, Türkler iyi bir lider buldukları zaman tarih sahnesine çıkıp her zaman söz söyleyen ve tarihin akışını değiştiren devletlerden biri olmuştur. Yeter ki kendini koruyan, kollayan ve kendinden gördüğü biri olsun. İstiklal mücadelemizde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün komuta kademesi cesur ve korkusuz komutanlardan oluşmaktaydı. Halkın ve ordunun bu korkusuzluğu bizlere, parçalanmak üzere olan bir imparatorluk- tan yeni bir ülke armağan etti. 


Yusuf Has Hâcip Kutadgu Bilig'de liderlerin korkusuzluğuyla ilgili şunları söyler: “Ordudan evvel ekseriya komutan yenilir. Ruhen yenilmeyen cesaretli bir komutan sonunda mutlaka zaferin yolunu bulur. Cesur ve gözü pek olmalıdır, korkak kimse düşmanı görünce hastalanarak yatağa düşer. Cesur dediğin haysiyet sahibi olur; haysiyetli insanlar ölürken vuruşarak ölür. Orduları yarıp delmek için sebatlı bulunmalı, askeri coşturmakta kesin kararlı olmalıdır. Ordu komutanı bu faziletlere sahip olursa, düşmanı vurur ve onun şöhretini yere serer. Cesur ve dayanan asker düşmanı ezer.” 


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Anayasamızın 1 17'nci maddesi gereği Başkomutan unvanının sahibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapmak istediği şey tam olarak bu; cesur söylemler ve manevralarla milletine liderlik edip zaten korkusuz olan bir millete cesaret aşılayıp devleti onurluca ayakta tutmak ve düşmana korku salmak. Malum darbe kalkışması gecesi; “Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum” sözüyle çeşitli siyasi görüşler - den milyonlarca devlet sevdalısı vatandaşı sokaklara döken ve emperyalist kuklaları milletinin gücüyle şaşkına uğratan Sayın Erdoğan, sahip olduğu liderlik özellikleriyle halkına ve cephede- ki askerlerine kuvvet olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez başka bir milletten kurulu orduyla beraber (Özgür Suriye Ordusu) sınır ötesi operasyon başlatan Türkiye Cumhuriyeti, karşısında bulunan Avrupalı devletlere ve belki de en önemlisi Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına rağmen ilerleyişini büyük bir kararlılıkla korkusuzca sürdürüyor. 


Bunlara ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta mey- 


danlarda okuduğu kahramanlık şiirleri asla tesadüfi ve gelişigüzel seçilmiş şiirler değildir. Sayın Erdoğan bu şiirlerle halkı bir şeylere hazırlamakta ve onlara bir şeyleri hatırlatmaktadır. 
Kan birliğine değil can birliğine dayanan bu millet yeri geldiğin- de, iş başa düştüğünde elinden geleni fazlasıyla yapmakta ve yapacaktır. 


Biz Türkler, bize benzeyen liderlerle güç buluruz. Bu, tarihin her döneminde böyle olmuştur. 
26 Ağustos 1071 tarihinde 
Malazgirt Ovası'nda Cuma namazını eda eden Sultan Alp Arslan biraz sonra Bizans ordusu ile çarpışacak askerlerine şöyle seslenir: “Burada ne emreden bir sultan ne de emir veren bir askerim. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan gaziyim.” 

Bu konuşmadan sonra beyaz elbisesiyle eline kılıç ve topuzunu alan Sultan Alp Arslan bütün büyük Türk kumandanları gibi en önde savaşarak Bizans ordusunu büyük bir hezimete uğratır. Bu zaferden sonra Anadolu'nun kapıları ardına kadar Türklere açılır ve Anadolu'nun fethi bu zafer ile başlamış olur. 


Dün ve bugün; Türkler korkuyu korkusuzca yenip cesaretleriyle bütün âleme örnek oldular. Zaman ve mekân değişse de bizler aynı kültürel ve fiziksel kodlarla yaşamaya devam ediyoruz, edeceğiz. 
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Ahmed Kaddaf ed-Dem 


Kaddafi taraftarlarının dönüş planı 


Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 201 1'de iktidardan düşüşü ve öldürülmesi 40 yılı aşkın bir süre onun kanatları altında ihya olan akraba ve taraftarlarının da hayatını altüst etti. On binlerce Kaddafi taraftarı, kurtuluşu aileleri ile birlikte başka ülkelere göçmekte buldu. Sığınakları ise darbeci diktatör Sisi'nin yönettiği Mısır oldu. Kaddafi taraftarlarının Libya'da yeniden rol alması şimdilik hayal gibi görünse de onlar öyle düşünmüyorlar. Mısır'da uzun süre kalmayı planlamadıkları gibi Libya'nın geleceğinde rol almaya hazırlanıyorlar. Bunların başını ise Muammer Kaddafi'nin kuzeni Ahmed Kaddafed-Dem çekiyor. Kaddaf ed-Dem'in öncülük ettiği eski Kaddafi taraftarlarının önde gelenleri her hafta onun Nil Nehri'ne bakan lüks dairesinde toplanıyor ve yeniden yapılanan Libya'nın geleceğinde rol almanın planlarını yapıyorlar. 


Isaac ole Talolo 


Masailer imajlarını sömüren çok uluslulara karşı 


Kenya ve Tanzanya sınır bölgelerinde geniş bir vahşi doğa alanında yayılmış, savaşçılıklarıyla bilinen Masailer, dünyanın en tanınan kabilesi durumunda. Yerel bir Masai kuruluşunun başında bulunan Isaac Ole Taialolo artık pek çok yabancı firma ve çok uluslu şirketin sömürmeye başladığı Masai kültürü ve imajının kurtarılması gerektiğini düşünüyor ve Masaileri bu şirketlerle hukuki mücadeleye yönlendiriyor. Taialolo ve beraberindeki Masailere göre; “Louis Vuitton”, “Calvin Klein”, “Ralph” ya da “Jaguar” gibi lüks markalar da dâhil dünyada en az bin şirket, Masai markası ve imajını kullanarak milyarlarca dolar çıkar elde ediyor. Şirketlerden yüzlerce milyon dolarlık talep edebilecek durumdaki Masailer, öncelikle bu markalarla pazarlık edecekler, sonuç alamazlarsa tazminat ve ceza davaları ile mücadelelerini sürdürecekler. 


Kenya-İanzanya 


Arthur Wagner 


İslam'ı seçen aşırı sağcı politikacı 


Arthur Wagner, daha birkaç hafta öncesine kadar Almanya'nın aşırı sağcı Alternative Für Deustchland partisinin en önemli isimlerinden biriydi. Şimdi ise partisinin en sevmediği kitlenin bir ferdi olmuş durumda. 2017 Eylül'ündeki genel seçimlerde “Almanya'da İslam'a yer yok!” ve “Almanya'nın İslamlaşmasına karşıyız!” sloganlar ile boy gösteren, ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere karşı tepkileri ateşleyen bir partinin mensubu olan Wagner artık bir Müslüman. Üstelik bu kadarla kalmadı, ateşli taraftarı olduğu partisinden de istifa etti. Daha önce Hıristiyan Demokrat Parti üyesi olan ve Alman-Rus bölge komitesinin başkan yardımcılığını da yapan Wagner, Çeçen mültecilerin çevirmenliğinde de önemli rol oynamıştı. 


Almanya 
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Tracey Crouch 


“Yalnızlıkla mücadele bakanı" 


“Modern hayat insanları giderek yalnızlaştırıyor” nevinden görüşleri düşünürlerden, sosyologlardan, psikologlardan sık sık duyarız. Birleşik Krallık hükümetinin yalnızlıkla mücadele etmek üzere bir bakanı görevlendirmesi bunun ispatı sayılabilir. İngiltere Başbakanı Theresa May'in; “Modern hayatın milyonlar- | | ca insanı etkileyen üzücü gerçeği” olarak nitelendirdiği yalnızlığa karşı ilk siyasi önlemi kendi hükümeti 

aldı ve dünyanın ilk yalnızlıkla mücadele bakanını atadı. Eski Spor ve Sivil Toplum Bakanı olan Tracey Crouch'un yeni görevi ocak ayından beri Birleşik Krallık'ta milyonlarca kişiyi yalnızlıktan kurtarmanın çarelerini aramak. Ülkede 200 bin yaşlı bireyin en az bir ay boyunca bir yakını ya da arkadaşıyla konu- | |; şamadığını, genç engellilerin yüzde 85'inin yalnızlık çektiğini belirten araştırmacılara göre, yalnızlık ve 


yalıtılmışlık duygusu ülkede her yıl 9 milyon kişiyi etkiler boyutlara ulaşmış durumda. 


Bir 


eşik Krallık 


Şakil Afridi 


ABD'nin “Kullan, at!” anlayışının en bedbaht örneği 


Usame Bin Ladin'i gizli bir operasyonla ölü ele geçiren ABD'nin yetkilileri bu başarılarıyla çok övündüler ancak onlara bu konuda en büyük yardımı yapan adamı Pakistan hapishanelerinde çürümeye bıraktılar. 
Bin Ladin'in saklandığı bölgede düzmece bir aşı kampanyası düzenleyerek El Kaide liderinin ailesinin DNA örneklerini alan ve yerinin tespit edilmesini sağlayan Şakil Afridi, ABD'yi ve yöneticilerini büyük bir utanç- tan kurtarmıştı. Ancak ABD'den övgü ve yardım almadığı gibi topraklarında gizli operasyon yaparak egemenliğini ihlal eden ABD'ye yardım eden adam olarak Pakistan yetkilileri tarafından da ihanetle suçlandı ve 201 1'de hapse atıldı. Afridi bu haliyle ABD'nin dünyanın her tarafında sık sık görülen ama kimsenin ibret almaya hevesli görünmediği “Kullan, at!” uygulamalarından sadece biri. İşin en trajikomik tarafı ise ABD yetkililerinin aradan geçen yedi yıla rağmen halen “Afridi'yi unutmadık” diyerek işi geçiştirmeleri. 


i 


Pakistan 


Mennel Ibtissem 


Önce hayran bıraktı sonra çıldırttı 


Fransa'nın en çok izlenen programlarından biri olan yetenek yarışması The Voice'da hem Fransızca hem Arapça söylediği şarkı ve sesiyle izleyicileri adeta büyülemişti Mennel Ibtissem. Başörtülü bir Müslüman kızın popüler alandaki zuhuru uzun süredir Müslümanlar konusunda hazımsızlık yaşayan ve din kisveli militan ve teröristler nedeniyle kafası karışık olan Fransız toplumu açısından büyük bir umut açılımı olarak yorumlanmıştı. Ama bu umutlar çok kısa sürdü ve rüya yerini yerleşik korkuların neden olduğu bir kaosa bıraktı. Fransa'daki Nice ve Saint Etienne-du-Rouvray terör saldırılarıyla ilgili komplo yorumları yaptığı, yakalanan şahısların yanında nedense hep kimlik bulunmasını eleştirdiği ve gerçek suçlu olarak hükümeti gösterdiği için suçlanan Ibtissem'in paylaşımları arasında Filistin'e destek veren şarkılar da bulununca kendisine duyulan sempati, bir anda cadı avına, tehditlere ve antisemit ithamlara dönüştü. 


Kim Yo-Jong 
Kuzey Kore'nin yeni yükselen yıldızı 


Şubat ayında yapılan Kış Olimpiyatları, Kuzey ve Güney Kore'yi bir araya getirmesi bakımından dikkate şayan ve umut vericiydi. Bu organizasyonun tüm dünyada parlattığı şahıs ise şüphesiz Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi Kim Yo-Jong oldu. Ağabeyinden sadece dört yaş küçük olan 30 yaşındaki Kim Yo-Jong sadece göstermelik bir figür olmanın ötesinde Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un gittikçe güçlenen imajının arkasındaki beyin olarak da görülüyor. Ağabeyinin büyük güveninin göstergesi olarak geçen yıl Kuzey Kore İşçi Partisi'nin polit bürosuna seçilen Kim Yo-Jong 201 4'te partinin propaganda ve seferberlik bölümüne de başkan yardımcısı olarak atandı. Buradaki görevi boyunca Kuzey Kore'nin kurucu lideri dedesi Kim Il-sung'dan ilham alarak Kim Yong-un'un iyiliksever ve ulaşılabilir bir lider olduğu imajını çizen ismin aslında Kim Yo-Jong olduğu söyleniyor. 


Kuzey Kore 
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BİROL 


| ÜLKELERE 
BİÇER 


GÖRE EN 
BÜYÜK NEN 
KORKULAR 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ülkede 42 bin örnek/denek üzerinde gerçekleştirdiği araştırma her ülkenin kendi adına korkusunu anlamak adına elverişli veriler sunuyor. Örneğin Kuzey Koreli ve Vietnamlıların yüzde 80'inin, Japonya ve Filipinlilerin 6O”ının ülkeleri adına en büyük korkusunu Çin'in genişleyen nüfuzu oluşturuyor. Polonyalıların yüzde 66'sının en büyük korkusu ise, sorunlu bir tarihsel ilişkiye sahip oldukları Rusya'nın güçlenmesi. Polonyalıların bir diğer korkusu ise DAEŞ 


terörü ve ülkelerini istila edeceklerini düşündükleri göçmenler. Terör, 


göçmenler ve eşitsizlik gibi korkulara sahip Avrupa ülkeleri geneli- 


nin yüzde 47'si de Rusya'nın güçlenmesinden korkuyor. Macarların yüzde 66'si ise ülkeleri adına en çok Ortadoğu'dan gelen göçmenlerden korku duyuyor. Aynı korku Avrupa'nın diğer ülkeleri tarafından paylaşılıyor ancak daha düşük oranlarla. Japonların en büyük korkusu sıralamasında ise zirveye yüzde 76 ile siber saldırılar yerleşmiş 
durumda. Küresel iklim değişikliğinden en çok korkanlar ise yüzde 74 
ile Latin Amerikalılar ve yüzde 54 oranında Afrikalılar. Fransa yüzde 88, İtalya yüzde 85 ve Rusya'da yüzde 58 oranlarıyla korkuların başında yer alan DAEŞ terörü, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de başlıca milli korkusunu oluşturuyor. 


MACARIS TN 


KÖKENİ OSMANLI'YA DAYANAN KORKU FESTİVALİ 


smanlı Ordusu'nun 1526'daki Mohaç zaferi, Macaristan'ı Osmanlı'ya 

bağlı bir krallık haline getirdi. Üzerinden 500 yıla yakın zaman geçmesine rağmen bu savaşın geçtiği ovanın adını taşıyan Mohaç şehri, o günlerin hatırasını her yıl şubat ayında bir festivalle yaşatıyor. Ancak bu alışıldık türde bir şenlikten ziyade tam anlamıyla bir korku festivali. 
Geçtiğimiz şubat ayında da 10 gün boyunca düzenlenen Mohaç Buşo Şenlikleri geçmiş inanç ve dönemlerin korkutucu ögelerine dayanıyor. 
Söylenceye göre Osmanlı askerleri Mohaç'ı ele geçirince şehir sakinleri 


MODERN 
ZAMAN 
KORKULARI 


Ii nsanların psikolojik bağımlılık ve buna bağlı korkularını ifade eden 

bir fihrist dolusu fobiye her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu zamane fobileri içinde en yaygın olanı ise nomofobi yani cep telefonundan ve iletişimden mahrum kalma korkusu. Buna karşılık teknolojiye bağlı kalmama isteğinden kaynaklanan teknofobi gibi tam tersi yönde zamane fobileri de zuhur etmiş durumda. Buna işini robotlara kaptırma korkusunu da dâhil etmek gerekiyor. Modern çağın getirisi olan bu yeni fobilere amaksofobi (taşıt korkusu), aviofobi (uçuş korkusu), batofobi (derinlik 


bataklık ve ormanlık alanlarda saklanıp eski animist inançlarında yer alan ve adına “buşo” denilen cin, ifrit gibi korkutucu figürleri andıran kıyafet ve maskelerle geceleri Osmanlıları korkutup kaçırmaya çalışmışlar. 
Osmanlı askerlerini korkutamadıkları tarihi verilerle sabit olsa da Mohaçlılar bunun aksine inanmış olsalar gerek, işi şenliğe çevirmişler. Şenlik boyunca buşo kılığına girenler ziyaretçileri korkutmak için türlü yollara başvururken, onlara eşlik eden siyah kıyafetli diğer varlıklar da insanların üzerine kül ve kurum atarak dehşet vermeye çalışıyor. 


ve yüksek bina korkusu), elektrofobi (elektrik korkusu), kanserofobi, kardiyofobi, kemofobi (kimyasal madde korkusu), koulrofobi (palyaço korkusu), mekanofobi (makine korkusu), mikrobiyofobi (mikrop korkusu), monofobi (yalnızlık korkusu), obezofobi (şişmanlık korkusu), okofobi (taşıt korkusu), penyafobi (fakirlik korkusu), politikofobi (politikacı korkusu), radyofobi (radyasyon korkusu), takofobi (yüksek hız korkusu), tomofobi (ameliyat korkusu), toksifobi (zehirlenme korkusu), testofobi (sınav korkusu) gibi korkuları ekleyebiliriz. 
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ÇAĞDAŞ 
BIR SALGIN 
HASTALIK: 
KORKU 


rtık Korkmayalım! Bu ifade Fransız Psikanalist Ali Magoudi'nin hem topluma bir çağrısı hem de 

birkaç hafta önce yayımladığı kitabının adı. Kitabın alt başlığı ise “Çağdaş Bir Salgın Hastalık Üzerine Soruşturma”. Fobi olarak nitelendirilen korkuların toplumda sosyal norm olarak yerleştiğini söyleyen Magoudi'ye göre hem hissedilen hem de dışa vurulan korku artık günümüz toplumunun karakteristik özelliklerinden birine dönüşmüş durumda. Bireysel fobilerin ve hayatla mücadelesi ile ilgili korkuların çoğalışı; terör saldırıları, finans krizleri, küreselleşmenin olumsuz getirilerine bağlı kolektif endişelerin yayılması, hayatın her alanına yayılan kimyasalların verdiği zararlar, kaynakların tükenişi, laikliğin zayıflayışı, dinlerin ideolojilere indirgenmesi gibi pek çok nedenden kaynaklanan kolektif endişelerin yayılması Magoudi'ye göre Batılı toplumu giderek kötüleşen bir korkular bataklığına sürüklüyor. 
Araştırmacıya göre bir dönemler sadece “depresif” olarak nitelendirilebilecek bu durumun “korku salgını”na dönüşmesi son 15 yılın eseri. 


ŞAKA GİBİ BİR 
BAŞKANLIK 
SECİMİ 


TA bir darbe ile yönetimine el konulan Mısır'da bir ay kadar sonra devlet başkanlığı seçimi 

Ta Mısırlıların önünde ancak komedi filmlerinde görülebilecek bir seçenek bulunuyor: Oylarını devlet başkanlığı koltuğunda oturan darbeci General Abdülfettah Sisi'ye ya da karşısındaki tek rakibine vermek. Ancak sorun şu ki Sisi'nin seçimdeki tek rakibi aynı zamanda onun en büyük destekçisi ve hayranı. Aralık ayından beri Albay Ahmed Konsava, eski başbakan Ahmed Şefik, General Sami Annan, eski devlet başkanı Enver Sedat'ın yeğeni Muhammed Enver Sedat, insan hakları savunucusu Halid Ali gibi potansiyel tüm başkan adaylarının tutuklandığı ya da adaylıktan vazgeçirildiği ülkede Sisi'nin karşısına göstermelik bir adayın çıkması gerekiyordu. Bu görevi üstlenmek ise El-Gad Partisi lideri Mustafa Musa'ya düştü. Sisi karşısında adaylığını açıkladıktan sonra bile Musa'nın sosyal medya hesabının Sisi fotoğrafları ve onu destekleyen mesajlarla dolu oluşu ülkede nasıl bir seçim komedisi olduğunu gözler önüne seriyordu. Hâlâ itiraz edebilenlerin durum karşısında söyledikleri ise şöyle: “Bu bir şaka!” 


GOMMONWEALTH ÜLKELERİ 


KRALİÇE SONRASI HESAPLAR BAŞLADI 


ngiltere Kraliçesi Il. Elizabeth artık 92 yaşında ve yakın zamanda tahtını devretmesi mukadder görünüyor. Kraliçe'nin tahtı bırakması ve yerine geçecek kişinin kimliği sadece İngiltere ve Birleşik Krallığı ilgilendirmiyor. Aksine bu konu resmen Kraliçe'ye bağlı bulunan Commonwealth topluluğu çatısı altında birleşen 52 ülkeyi de doğrudan ilgilendiriyor. Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Kamerun başta Birleşik Krallık'a tarihi bağlarla bağlı bulunan bu 52 ülke şimdi kapalı kapılar ardında gerçekleşen “gizli pazarlıklar”ın sonucunu ve kime bağlanacaklarını merakla bekliyor. Gizli pazarlıklar deniliyor çünkü Kraliçe'nin büyük oğlu Charles her ne kadar ilk varis konumunda olsa da tahta çıkması garanti değil. 
Kraliçe'nin halefini belirleme yetkisi bulunan Commonwealth'in 52 başbakanı usulen Prens Charles'ı atamak zorunda görünse de aslında uygulanacak bağlayıcı bir kural bulunmadığından buna mecbur değiller. Dolayısıyla iş kulislere kalmış görünüyor. Söylentiler Kraliçe'nin oğlu Charles”ı halefi olarak dayattığı ancak kapalı kapılar ardında başka formüller üzerine pazarlıkların da döndüğü yönünde. 


ÜNİVERSİTEDE 
MUTLULUK DERSLERİ 


BD'de her yıl birkaç kere gerçekleşen ve artık ritüele dönüşen silahlı, kanlı okul baskınları devam ederken son dönemlerde gerçekleştirilen birçok araştırma ABD okullarında öğrenciler arasında depresyon ve psikolojik buhran vakalarının ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Kendi bünyesinde yaptığı araştırmalarda da bu durumu ciddiye almak gerektiğini gören dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında dokuzuncu sıradaki Yale Üniversitesi ilk tepki gösteren kurum oldu ve ders programına olumlu davranışların öğrenimine yönelik dersler, tabiri caizse “mutluluk” dersleri koydu. İhtiyaç isabetli tespit edilmiş olmalı ki “Psikoloji ve İyi Yaşama” başlığını taşıyan bu ders programının gördüğü ilgi, üniversite yöneticilerinin beklentisinin çok üzerinde gerçekleşti; üniversitenin ilk dönem öğrencilerinin dörtte birini teşkil eden bin 200 kişi kaydoldu. Pozitif psikolojinin temellerinin ve saygı, diğergâmlık gibi hayatı olumlu kılacak anahtarların öğretildiği dersler sadece teorik öğrenmeyi değil bunları uygulamaya sokmayı da öngörüyor. 
Değerlendirmesi ise yazılı sınavlar ile her öğrencinin kendi gelişimini izleyeceği bir kişisel gelişim değerlendirme projesi üzerinden olacak. 
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abartmış olmam. Müzikle arasında gizlemediği bir aşk-nefret ilişkisi olan Teoman, 


K:: Antoloji aslında Teoman'ın ruh halinin ürünü olan bir albüm desem sanırım 


eski şarkılarından bazılarını daha kasvetli, daha melankolik bir tarzda yeniden yorumladı bu albüm için. O yıllarda piyasanın pek de izin vermediği bir “kendi gibi”likle... 
Tanışıklığımızın eskiye dayandığı Teoman'la röportajımızda bunu da biraz konuştuk ama sonunda kürkçü dükkânına döndük. Yani esas konumuz her zamanki gibi yine kitaplar oldu. Bu arada, yakın zamanda hayatının özeti olan bir kitabının çıkacağını da belirteyim. 


Niçin Koyu Antoloji; eksik parçaları tamamlamak adına olabilir mi? 


Bir derleme, toplama takıntısına kapıldım ben. 21 yıllık kariyerimi gelecekteki dinleyiciler için hızlıca düzenlemek istiyorum. Beni başka şarkı yazarlarından en çok ayıran şarkıları bir araya getirdim Koyu Antoloji'de. Sadece yan yana dizmek de değil, yeni düzenlemelerle hepsini şimdiki zevkime göre temize çektim. 


Peki, kendine mesafe alarak bakma fırsatı yarattı mı senin için? Geriye baktığında ne görüyorsun, neyi başarmışsın 
50 yıllık hayatında? 


Valla, hayal ettiğim bir sürü şeyi başardım aslında ama artık pek bir önemi yok hiçbirinin. Ne görüyorum dönüp baktığımda? Bir çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Hem rock yıldızı olarak tanınacaktım hem de kendine has stili olan bir şarkı yazarı haline 


gelecektim. Bugün ticari olarak da, artistik olarak da başarılı bir kariyerim var; birbirinden çok farklı insanlara sesleniyorum. 


Sıkıldığından söz ediyorsun, tamam fakat daha ileri gittiğin oldu mu? Mesela hayatının hiç değilse bir döneminde; “Kimse beni anlamıyor, çekip gideyim bu piyasadan” dedin mi? 


Demesine dedim ama palavra sıkıyormuşum meğer. İçi boşmuş! 
Daha doğrusu, derdim müzikle değilmiş. Hayattaki bir sürü şey artık ilgimi çekmemeye başlamış ve ben müziği suçlamışım. Çok kolay bir işim var aslında. Sırf eski ürettiklerim sayesinde bile çok az çalışarak, fıstık gibi bir hayat sürebilirim ama işte öyle olmuyor. Bilirsin; eski duyguları özleyip duruyor insan. Sen değişiyorsun, etrafı suçluyorsun. 


Ama daha sakin bir adam oldun bir yandan da. En azından görünüşte... 


a 


“ 


e. 
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Ortaya nasıl çıkacağımı, daha 

ilk albümümü yapmadan planlamıştım. Canımın istediği gibi yaşayacak, hoşuma gitmeyen hiçbir şeyi söylemeyecek ve hayatımı müzik yaparak kazanacaktım fakat ismim büyüdükçe sorunlar patlak verdi. Söylediğim her söz, yaptığım her şey dikkat çekmeye, olduğundan daha büyük algılanmaya başladı. 
Bu, yeterince rahatsız ediciydi ama benim için asıl rahatsız edici olan, bir hissi kaybetmekti. 
Artık hiçbir şeyin umurumda olmadığını kabul etme faslından bahsediyorum. Hal böyle olunca, insan hiçbir şeye odaklanamıyor, motive olamıyor. Tembelleşiyor, olanı biteni önemsemiyor. Eskiden çok özendiğim sanatçılar vardı. Hayatlarının sonuna kadar hevesleri, şevkleri azalmazdı; çok çalışırlardı ve hayat enerjileri hep yüksekti. Bir gün onlar gibi olacağıma neredeyse emindim. 
Hayata dair bütün planlarımı, o çok hevesli halimle yaptım. 


HAYAT BOYU ŞARKI YAZMAK, TURNELERE ÇIKMAK FALAN İSTEMİYORUM; ÇALIŞMAK DA İSTEMİYORUM 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/-O eski 'âşık' 
halimizi arıyoruz” 


Aşk fikrinde beni ikna etmeyen bir şey var; insan tutamayacağın vaatler veriyor, tutulmayacağını bildiği vaatlere kanıyor ve bu yalan halden çıkmayı tuhaf bir biçimde reddediyor. 
Senin de böyle hissettiğini biliyorum, yine de en güzel aşk şarkıları seninkiler. 


Sonra işler değişti. O bahsettiğim sanatçılara artık imrenmemeye başladım. Bende olmayan bir şey vardı onlarda; ölene kadar işlerine bağlı kalabiliyorlardı. 
Bense durduğu için sıkılanlardan olmadım hiçbir zaman. Hayat boyu şarkı yazmak, turnelere çıkmak falan istemiyorum; çalışmak da istemiyorum. 


Aşkın çok bahsi geçiyor gibi ama bence yokluğundan daha fazla söz ediliyor. O konuda bir problemimiz var. Doğuştan şüpheci bir karaktere sahip olduğum için, hissettiğim en yoğun duyguları bile didiklerim ben. Vardığım sonuç şu: Hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz rolleri hiç de o rollerin insanı olmayan kişilere dağıtabiliyoruz kolayca. Kim bilir, belki de gençliğimize, o yıllarda hissettiğimiz duygulara özlemi aşkla karıştırıyoruz aslında. Belki de o eski “âşık” halimizi arıyoruz. 


Şimdiki planın ne? 


Hayatıma dair bir sürü karar alıyor ama onları uygulayamıyorum, birçok konuda iradesizim. Çok tembelleştim. Eskiden sevdiğim şeylere ilgimi kaybettim. Gün boyu canım sıkılıyor, boş boş düşünüyorum. Geleceğe dair, sadece sakin sakin kitap okuma hayalleri kuruyorum. 


Geçmişi hatırlamayı denediğinde, gözünün önüne gelen ilk imge ne oluyor? 


Annem. 
Nasıl hatırlasınlar seni? 


“Teoman” olarak. Biz nasıl Barış Manço'yu, Cem 

Karaca'yı, Fikret Kızılok'u hatırladığımızda içimiz ısınıyor, ben de insanlara aynı hissi vermeyi isterim. 


Yaşasın, o zaman en sevdiğim kısma; kitaplara geçebiliriz. 
Hâlâ çok okuyor musun? 


Çok okuyorum. Hele eskiden, tıkış tıkış dolu otobüslerde falan hep okuyordum. Ayaktayken 

bile gözümü elimdeki kitaptan ayırmıyordum. Şimdiyse konforuma düşkünüm; ya üçlü koltuğumda okuyorum ya da rahat bir şezlongda... 


Tipik bir Teoman gününü anlatır mısın? 


Pek verimli değil günlerim. Genelde güzel bir kahvaltı, spor, eş dost ziyareti, kafelerde zaman öldürme, geceleri de kitap okuma. 


Evin nasıl bir yer? 


Tahta jaluziler, siyah yatak örtüleri, ince cam kadehler, karışık kitaplar, dergiler, balkonda asma, deniz manzarası... 


Kitapçıda saatlerce kaybolabilir misin? 


ESKİDEN ÇOK ÖZENDİĞİM SANATÇILAR VARDI, HAYATLARININ SONUNA KADAR HEVESLERİ, ŞEVKLERİ AZALMAZDI; ÇOK ÇALIŞIRLARDI 

VE HAYAT ENERJİLERİ HEP YÜKSEKTİ. BİR 

GÜN ONLAR GİBİ OLACAĞIMA NEREDEYSE EMİNDİM. HAYATA DAİR BÜTÜN PLANLARIMI, O ÇOK HEVESLİ HALİMLE YAPTIM. SONRA İŞLER DEĞİŞTİ. O BAHSETTİĞİM SANATÇILARA ARTIK İMRENMEMEYE BAŞLADIM. 


Hemen her gün kitapçıya gidiyor ve bazen sadece bir dergiyle çıkıyor, bazen de çoğunu okumayacağım bir torba kitapla dönüyorum eve. Ruh durumuma göre değişiyor. Akışa kapılıp o sıralar herkesin sözünü ettiği meşhur kitapları almıyorum neyse ki; popüler romanlar pek bana göre değil. 


Neden? 


Olay örgüsüyle ilişkim çok az, belki ondan. Edebiyatta da hayatta da kırık dökük şeyleri seviyorum. Romanları da birer bütün olarak değil, parça parça algılıyorum. Okurken sık sık bir yere takılıyor ve orada kalıyorum mesela. Fakat esas değişiklik başka yerde. Artık daha çok edebiyat dışı kitaplar alıyorum; psikoterapi ya da felsefe kitapları, medya analizleri, sosyolojik tartışmalar... 


Yine de Milan Kundera, John Fante gibi adamları sevmeyi sürdürüyorsun... 


Onlar eski aşklarım. Kayıtsızlık Şenliği'ni okudum mesela 

ve eleştirmenlerin aksine çok beğendim. Gençlik yıllarımda Kundera'dan çok etkilenmiştim, hâlâ beğenmek, okuyabilmek hoşuma gitti. Yine de edebiyatla 


GELECEĞE DAİR, SADECE SAKİN SAKİN KİTAP OKUMA HAYALLERİ KURUYORUM 


eski ilişkim kalmadı, elime kırk yılda bir roman alıyorum. Zekiye Antakyalıoğlu'nun Bir Düşün Sonu adlı Kundera incelemesini okudum ama Paul Auster'ın 
432 I'ini beğenmeme rağmen 
bitiremeden bıraktım. Eski dostlarım John Cheever ve Raymond Carver'ın öykülerini okuyorum ara sıra yeniden. Tanıdıklar, o yüzden uzun uzun hazırlanmaya ihtiyacım olmuyor. Sam Shepard'ın İçimdeki Kişi'sine başladım en son; şiir gibi yazmış yine. 


Kızdığın yazarlar var mı, yaşayan ya da ölü? 


Bana sorarsan edebiyat yorulmuş bir sanat dalı, şaşırtıcı ya da büyüleyici olması zor. En azından benim için bu böyle. Bir ara bir sürü yazara kızıyordum. 
Edebiyat dünyası bana göre fazlasıyla formüle işler üretiyordu ve hiçbir yazar gençliğimde hayalini kurduğum edebiyatçı profiline uymuyordu. Esas problemi sonradan anladım ve onlara kızgınlığım azaldı, bitti. Beni artık büyülemiyorlardı çünkü ben değişmiştim. 


Farkındasın değil mi, yine kendini suçluyorsun. Hâlbuki işte sözünü ettiğin o formüle işler insanı gerçekten de düş kırıklığına uğratıyor. 


Açıkçası yeni yayınlanan edebiyat eserlerine baktığımda, 


genel geçer şeylerin yaldızlanıp yeniden piyasaya sürüldüğünü ben de sık sık düşünüyorum. 
Daha arka kapak yazılarını okurken içim sıkılıyor fakat bir karar aldım: Söz konusu olan yeni edebiyat, müzik ya da sinema ürünleri olunca, pek fazla konuşmayacak, ukalalık etmeyeceğim. 
Hem zaten uzun zamandır pek az ilgileniyorum onlarla. 


Eskiye dönelim; çocukken neler okuyordun? 


Valla çocukken Teksas-Tommiks'çiydim ben. Kılıçlı pelerinli romanları da, casusluk, dedektiflik romanlarını da çok severdim. 
Mayk Hammer, James Bond, Langelot, Nick Carter; Türk yazarlar tarafından kaleme alınmış versiyonları dâhil hâlâ evde duruyorlar. Bir de her çocuk gibi ben de Jules Verne romanlarına bayılıyordum. Yaşım büyüdükçe önce Varlık Yayınları'nın küçük kitaplarına dadandım, sonra 

da haliyle daha heyecanlı olan diğerlerine... O konuda rahattım, kitap okuduğumu gizlemem gerekmezdi, derslerim iyi olduğu için bana karışılmıyordu. 


Peki kitapla ilgili kötü alışkanlıkların oldu mu; mesela kitap çaldın mı? 


Yok, olmadı hiç. Hırsızlık zaten yapabileceğim bir şey değil, çocukken de ahlaki olarak sert 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denebilecek fikirlerim vardı, ilkeliydim. Ödünç almayı da sevmezdim, tıpkı ödünç vermeyi sevmediğim gibi. Kitap, sahip olmak istediğim bir nesneydi, çok severdim kitaplarımı. Hatta “Bu kitap Teoman'a aittir, geri verin” yazılı bir damga yaptırmıştım. 
Bazı kitaplarımın üzerinde izi hâlâ duruyor. 


Kütüphaneni gören biri nelerle karşılaşır? Mesela ben baban- dan kalma eski ciltleri sevmiştim. Demode ama çok güzel kitaplardı. 


2011'de bir sürü kitap attım. 
Arkadaşlarım çok kızdı, bir yerlere göndermek yerine onları çöpe attığım için. Ama n'apalım, o şekilde içim daha rahat etti. Bir zamanlar okuduğum ama artık kapağını bile açmayacağım bütün kitaplardan bir çırpıda kurtuldum. Hele ara sıra karıştırsam da bir türlü havasına giremediğim anlı şanlı kitapları daha da büyük bir zevkle attım. Şimdi eskisine göre çok az kitabım var. 


Çocukluk kitapların da gitti mi? 


Çocukken yeni kitap alabilelim diye eskileri satardık, o yüzden çoğu gitti. Kalanları da anı diye saklıyorum. Sonuçta zayıf bir kütüphanem var, başkaları için pek etkileyici sayılmaz yani. 


Sorma neden, niçin. 

Her şey yalnızlıktan. 

Bak, bak, bak, bak, 

güzel bir gün ölmek için. 
“Yalnız insanlar daha çok ilgimi çekiyor. Yalnızlık sık sık hissettiğim, üzerine düşündüğüm, şarkılarımda da kullandığım bir tema. Güzel Bir Gün'de de kullandım. Bazen koca dünyada tek başına kalmış gibi hissediyorsun kendini. 
Korkutucu bir şey. Yalnızlığı severim diye afra tafra yapıyorum etrafa ama eşe dosta yakın olmadığım zamanlarda da boğuluyorum. İnsanın insana ihtiyacı ilgimi 

çekiyor ve yalnızlık hissi de insana en çok keyfi kaçmışken, koyuyor.” 


POPÜLER ROMANLAR PEK BANA GÖRE DEĞİL 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eçtiğimiz aylarda bir video yayınlandı. Fransız “Pinstitut National de VAudiovisuel” tarafından yayınlanan videoda, ünlü filozof-yazar Albert Camus'nün röportajı vardı. Röportajı iki şey ilginç kılıyordu: Birincisi Camus'nün 1957'de kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü hakkındaki görüşleriydi. Camus, bu ödülle ilgili kendisinden beklenebilecek derecede umursamaz bir yanıt 


Albert Camus 


futboldan ahlaka dair ne öğrenmiş olabilir ki? 


Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Nihayetinde topun asla beklenen yere gitmediğini öğrendim. Özellikle, söylendiği gibi gerçek olmayan insanların yaşadığı büyük şehirlerde bunun bana çok yardımı dokundu. 
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CAMUS'NÜN OYNADIĞI FUTBOLDA PARA, OYUNU OYNAYABİLMEK İÇİN CEPTEN HARCANIRDI 


veriyordu. Camus, muhabirin sorduğu “Size göre Nobel jürisinin sizi seçme nedeni nedir” sorusunu şöyle yanıtlıyordu: “Açıkçası bilmiyorum, İsveç Akademisi'nin sırrına vakıf değilim. Samimi düşüncem, benden önce seçilmeyi hak eden birkaç yazarın olduğu yönünde... Ancak belki de Fransa'nın sanılandan daha genç bir yüze sahip olduğunu göstermek istediler.” Bu cevap bana göre tevazudan çok 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umursamazlık taşıyor ya da ben Camus'ye bunu daha çok yakıştırıyorum. Videoyu ilginç kılan ve bu yazının yazılma sebebi olan kısım ise şu: Camus bu röportajı verirken, yani kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü hakkında konuşurken, bir futbol stadyumunun tribününden Racing Paris ile Monaco arasındaki futbol maçını izliyor. Hatta soruları yanıtlarken muhabirin yüzüne bile bakmıyor, gözlerini heyecanla takip ettiği maçtan bir saniye bile ayırmıyor! 
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DÜŞÜNEN SPORCU 


Videonun yayınlanması ve Twitter başta olmak üzere internet mecralarında yayılmasının ardından konuya dâhil olmak isteyenler hemen o kapıya yöneldi; Camus'nün futbol üzerine ettiği meşhur laf: “Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Nihayetinde topun asla beklenen yere gitmediğini öğrendim. Özellikle, söylendiği gibi gerçek olmayan insanların yaşadığı büyük şehirlerde bunun bana çok yardımı dokundu.” 
Camus bir filozof, yazar, düşünce insanı olmasının yanında bugünün deyimi ile fanatik denecek kadar da futbolla ilgiliydi. Sadece izleyici olarak değil, sahaya inerek de dâhil oldu oyuna. 
Ahlaka dair bir şeyler öğrenme amacı olmayan 1 O'lu yaşlarının sonunda Cezayir'deki üniversite takımının kalesine geçti. “Racing Universitaire Algerois RUA” adlı bu takımla iki defa şampiyonluk yaşadı. İyi bir kaleci miydi? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama birkaç yıl sonra tüberküloz nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalınca ne kadar çok üzüldüğünü biliyoruz. Öyle olmasaydı beş tiyatro oyununun altında imzası olan yazar, “Bir seçme şansınız olsaydı hangisini tercih ederdiniz, futbol mu yoksa tiyatro mu?” sorusuna, hiç düşünmeden futbol yanıtını vermezdi. 


Günümüzde futbolun kutsalı paradır 


Camus'nün futbola olan sevgisi ve ilgisinin sahihliği tartışılmaz. 
Ancak Lacivert Dergi'nin 42'nci sayısında Borges'nin futbolla 

olan ilişkisini yazarken gelen ve peşinden koşmaya karar verdiğim duyguyla, yazının girişinde 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bahsettiğim videoyu izleyince zihnimde şu soru belirdi: “Koskoca Albert Camus, futboldan ahlaka ve insanın yükümlülüklerine dair ne öğrenmiş olabilir ki?” 


Futbol ilk yıllarında romans bir işti. Hatta gerçekten eğlenceli bir oyundu. Bugün ise değeri milyar avrolarla ifade edilen bir sektör. Ortada ne romantizm kaldı ne de oyun. Günümüz futbolundan ahlaka dair bir şeyler öğrenme şansımız yok. Ama 

illa istiyorsak, Aristo mantığı kurarak futbolun kendi oluşturduğu ve kabullendiği ahlak tanımından yola çıkıp, bir şeyler öğrenebiliriz. Oysa Camus'nün oynadığı dönemde futbol başka bir şeydi. 1920'lerin sonuna doğru futbol oynamıştı Camus. 
Futbolcular profesyonel değildi, kimse bu işten para kazanmıyordu. Günümüz futbolu tamamen paraya odaklı ve ahlak tanımını da bunun üzerinden yapıyor. 
Tüm veriler maddi. Kimlerin bir takımda oynayabileceği, kimlerin sahaya çıkabileceği, formaların üzerine ne yazılacağı, takımların hangi liglere katılabileceği... 
Örnekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Futbolun kutsalı paradır ve uyulması gereken tüm kurallar, töresi, geleneği, ahlakla ilgili değerleri de para ile tanımlanır. Camus'nün oynadığı futbolda para, oyunu oynayabilmek için cepten harcanırdı. Onlar için futbolun tanımı ve doğal olarak futbol ahlakı da başka bir şey ifade ediyordu. 


Camus'nün futboldan ne öğrenmiş olabileceği düşüncesi bana ağır geldi, taşıyamadım. Önce Twitter'dan sordum: “Albert Camus gibi bir adam, 1920'lerde oynadığı futboldan, 1950'lerde 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anladığı üzere; ahlaka dair ne öğrenmiş olabilir ki?” A Spor'un yayın koordinatörü (ve felsefeye olan merakını yakından bildiğim) Serkan Korkmaz, bu pasımı güzel bir plase ile gole çevirdi: “Kazanmayı ve kaybetmeyi bilmek, bir takımla...” Futbol, kazanmak için oynanır. Tüm güzelliği ve dürüstlüğü ile. Zaten bu tanımın içerisinde “katakulliye” yer yoktur. Günümüz futbolunun maddi değerleri bu ahlakı bozdu. 
Çünkü artık bir takım oynadığı maçı kazanmasa da, içinde bulunduğu organizasyonun sistemi gereği uzun vadede amacına ulaşan olabilir. Oysa Camus'ye ders veren futbolda uzun hesaplara yer yoktur. Maç başlar ve herkes kazanmak ister. Maçın sonunda ya bir taraf kazanır ya iki taraf da kaybeder. Beraberlik bir kaybetme biçimidir sadece. 
Camus'nün Yabancı romanındaki Mersault'nun vurdumduymazlığı ve insanların olayları tanımlayış şekillerini reddedişinde; elinde eldivenleri, başında güneşe siper olan şapkası ile sahaya çıkmış genç bir Albert Camus vardır. 


Twitter'dan sonra eski bir dostumun kapısını çaldım. Galatasaray Üniversitesi'nde okuduğu sırada tanıdığım arkadaşım Şeyma Özin'e sordum Camus'nün bu durumunu. Her zamanki gibi zihni başka ve güzel çalışıyordu: “Ben Camus'yü bir varoluşçu olarak Sartre'a yeğ tutarım çünkü Sartre'ın burjuva ve varoluşçu olması; eyyamcılık ile felsefe arası bir yerde. Tuzu kuru bir duruş onunkisi” diyerek önce Sartre'a kırmızı kart çıkarttı, sonra devam etti: “Camus ete kemiğe bürünmüş haliyle yaşıyor varoluşçuluğu, gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu yüzden hiç 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FUTBOL SAHASINDA SADECE KALECİLERİN 'EYVALLAHP YOKTUR. YA GOL YER YA DA KURTARIR. DOĞRUDAN SONUCU ETKİLER. HERHANGİ BİR OYUNCU GİBİ 


TRİBÜNLERE GÖSTERİ SUNACAK DURUMU YOKTUR. 
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kimseye müdanası da yok. Bana Camus'yü sevdiren, birçok insana olduğu gibi Yabancı kitabıydı. 
İşte o meşhur kayıtsızlık ve Hermann Melville'in Kâtip Bartleby'si gibi yapmamayı/söylememeyi tercih eden bir irade üstü irade. 
Beyazıd Bestami'ye sormuşlar “Ey Bestami ne dilersin”, “İrade etmemeyi dilerim” demiş. Bence Camus de irade etmemenin iradesinin peşinde ve tüm bu ediminin tek meselesi de anlama ve hakikate ulaşma çabası...” 


Futbol, ölüm kalım meselesinden daha fazlasıdır 


Camus'nün kaleci olması ve futbolla hiç ilgisi olmayan Şeyma'nın onu “gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için kimseye yaranmaya çalışmayan adam” olarak tanımlaması arasındaki ilişki beni heyecanlandırdı. Çünkü bir futbol sahasında sadece kalecilerin eyvallahı” yoktur. Ya gol yer ya da kurtarır. 
Doğrudan sonucu etkiler. Herhangi bir oyuncu gibi tribünlere gösteri sunacak durumu yoktur. 
Ona doğru gelen sert şutlar 


vardır ve o sert şutların amacı devrim yapmak, erki yıkmak, düzeni değiştirmektir. Kaleci bir ordunun askeri değil, surun tepesine bayrağı diken Ulubatlı'dır. 


Bu iki zihin açısı sohbetin ardından aklımın odalarına girdim. 
Camus hakkında okuduklarımı, dinlediklerimi düşündüm. Hâlâ bir yerlerde, koskoca Camus'ye futbolun bir şeyler öğretebileceği fikri tam oturmamıştı. Neden kaleci olmuştu mesela? Belki de yeteneksizdi ve o yıllarda da bizim çocukluğumuzda olduğu gibi yeteneksizleri kaleci yapıyorlardı? Ya da Camus, burjuvaya karşı duruşu nedeniyle mi 1 950'deki röportajında o meşhur cevabı vermiş ve futbolu kutsamıştı? 
Camus, büyük cümleli filozoflara nazaran halkın adamıydı. Nedeni ararken güneşe, toprağa, denize, ekmeğe, kadınlara ve futbola bakıyordu. Oysa entelijansiya için futbol basit insanların ilgi göstereceği bir şeydi. Oda bu tavra karşı çıkmak için futbolu hissettiğinden daha çok sevmiş olabilir. Tüm birikimine rağmen, insan olmaya dair öğrendiklerini 


futbola miras etmesi, Mersaultvari bir mesaj gibi... 


Camus farkında ve mutlu bir filozof. Hayatın tadını çıkarıyor. Varoluşu sorgularken bu kadar da can sıkmamak lazım belki de... 
Her zaman yakışıklı, özel kesim takım elbiseleri üzerinde, güzel kadınların yanında olmasından hoşlanan, futbolsever bir filozof. 
Herhangi bir sınıfa dâhil olmak ya da entelektüel dertlerle, hayattaki güzelliklerden, kendisine mutluluk veren işlerden mahrum kalmak istemiyor. Birçokları için aşağı olan şeylerden zevk almayı iyi biliyor ve bunların başında da futbol geliyor. Futbol ona ahlak ya da insan olmayı öğretmemiş olsa da, verdiği mesaj belli. Bill Shankly'nin “Futbol ölüm kalım meselesi değildir. Ondan daha da fazlasıdır...” vecizesinin aksine, felsefenin temel ahlak sorunlarından biri olan intihar fikri üzerine kitap yazan Camus futbolun, varoluşu arayanlara yol göstereceğini söylüyor. Hayatta da, futbolda da gerçekten topun nereden geleceği hiç belli olmuyor. O yüzden keyfini çıkarmak lazım... 
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PORTRE MUSTAFA ÇİFTCİ 


Matbuat âleminde geçmiş bir ömür: 


Zekeriya 
Sertel 


ASACAKLAR SENİ KARDEŞİM! 
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SERTEL, İKİ CİHAN 
HARBİ GÖRMÜŞ, 
SELANİK'TE HUKUK, 
PARİS'TE SOSYOLOJİ 
VE AMERİKA'DA 
GAZETECİLİK EĞİTİMİ 
ALMIŞ, İDAMLA 
YARGILANMIŞ, 
SÜRÜLMÜŞ, MATBAASI YAĞMALANMIŞ, 
SÜRGÜNE 
GÖNDERİLMİŞ, HASRET ÇEKMİŞ, PARTİLERİN KURULMASINA, 
KAPATILMASINA VE 
DARBELERE ŞAHİT 

OLMUŞTUR. 


Gerçek adı Zikri 


Zekeriya Sertel'in isminin değişmiş olduğunu çok kimse bilmez. 


Matbuat tarihi yahut siyasi düşünce tarihi çalışanlar belki bilir ama meraklısı dışında bilen yoktur. Gerçek adı Zikri imiş ama “Kimsede bu ad yok, herhalde babam bir yanlış yapmış olacak” diyerek idadide öğrenci iken adını Zekeriya yapmış. 


Hemen belirtmek isterim ki bu yazıda Sertel'in siyasi görüşünden bahis açılmayacaktır. 
Sertel'in hayatını okurken bir tane ölçüm vardı; Ben Zekeriya Sertel ile aynı apartmanda yaşasam ne sorardım kendisine? 
Siyasi fikirlerini sormazdım. 
Zaten hemen herkes işin o kısmını merak eder ve ediyor ama benim Selanik'te, Paris'te, Amerika'da eğitim görmüş, 

eşini mektupla bulmuş, büyük hadiseler, sürgünler yaşamış, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp idamını beklemiş birine soracak çok şeyim var. İşte o soruların rehberliğinde yol aldım Sertel'in hayatında. Magazin merakı gibi sığ değil ama anlamaya çalışarak tecrübesinden istifadeye talip olarak Sertel'in misafiri oldum. 


Kardeşe sahip çıkmak 


Zekeriya, Kemalettin Tuğcu'nun kahramanları gibi becerikli bir çocuktur. 


Belki çocukken Kemalettin Tuğcu'yu çok okuduğum için belki başka bir sebepten ben becerikli çocuk hikâyelerine pek düşkünüm. Önce annesini sonra 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babasını kaybeden Zekeriya Sertel'in küçük erkek kardeşini kurtarma hikâyesi de beni çok etkiledi. “Babam zengin bir adamdı ama ölümünden sonra arkada bıraktığı malı mülkü idare edecek yaşta değildim” der ve iki kız kardeşini akrabalarına bırakarak yedi yaşındaki kardeşini yanına alıp okul müdürünün yanına çıkar. “Efendim, babamızı kaybettik. Ben okulumu seviyorum eğitimimi sürdürmek istiyorum fakat küçük kardeşimi bırakacak yerim yok. İzin verirseniz onu da burada alıkoyayım.” Okul müdürü vicdanını tatile göndermemiş bir adam olmalı ki bu garip teklifi anlayışla karşılar ve “peki” der. 
“Yatakhaneye benim karyolanın yanına kardeşim için de bir yatak koydular. Gündüzleri onu en yakın ilkokula gönderiyordum. Okul dönüşü aramıza karışırdı.” 


Bu tablo sadece benim becerikli çocuk hikâyesi tutkunluğumdan değil aynı zamanda Zekeriya'nın hayatı için önemli ipuçları barındırdığı için de zikretmeye değer. 
Şöyle ki Zekeriya Sertel bütün hayatı boyunca türlü sıkıntılara rağmen koruyan, kollayan tavrını ve eğitim hayatını aksatmama gayretini hep sürdürmüştür... 


Tahsilli kız aradı 


Hayatına bakınca eşini iyi ki kendi bulmuş diyorsunuz. 


Çünkü Sabiha Sertel olmadan Zekeriya'nın hayatı eksiktir. 
Zekeriya, eşi olacak kadını tarif ederken şöyle diyor: “Karımın mutfakta yemek pişiren bir aşçı ve çocuğa bakan bir dadı olması yetmezdi. Karım bütün hayatıma 


katılmalı, düşüncelerimi duygularımı onunla tartışıp paylaşabilmeliydim.” Bu dileği kabul edilmiştir Zekeriya'nın. Hakikaten hayatının her aşamasında onunla birlikte yürüyen bir Sabiha Sertel ile karşılaşıyoruz. Sabiha Sertel'i ayrı bir yazıda anlatmak isterim. 
İyi bir eş olması bir tarafa kalem erbabı, fikir sahibi, eser vermiş biridir. 


Müstakbel eşini böylece tarif eden Zekeriya'nın eş bulma metodu da hayli ilginç. Mademki okumuş kız bulmak çok zor, o halde kendim okuturum diye düşünür Zekeriya. Kendisiyle beraber Paris'te okuyacak bir kız seçmek ister ve daha önce çıkardığı dergiye okur mektubu göndermiş kızlar içinde 

en akıllıca yazılmış mektubun sahibine teklifini yazar. Tabii bu ilginç teklife cevap gelmez ama çağrı muhatabını bulmuştur bir kere. Sabiha gelen mektupla heyecanlanır, çok ister bu teklifi değerlendirmeyi ama ailesi izin vermemiştir. Zaten Paris hayatı da savaş sebebiyle fazla sürmez ve yurda geri döner Zekeriya. 
Aradan yıllar geçer. Daha evvel Selanik'te hukuk öğrencisiyken evinde kaldığı kadın Zekeriya'yı ziyaret eder ve “Mektup yazdığın kızı bulsam evlenir misin” der. 
Zekeriya şaşırır ama umutsuzdur. Öylesine “evet” der ve kadın hakikaten kızı bulur. Sabiha ile 


görüşme ayarlanır, formaliteler tamamlanır ve daha evvel mektupla yapılan teklife bu sefer vicahi olarak evet cevabı alır Zekeriya. 


Hep gazeteciydi 


Bizde gazetecilik bir kariyer değil bir misyon işidir. 


Zekeriya'nın da bir misyonu vardı. Ve gazetecilik o misyon için biçilmiş kaftandı. Gazete çıkarmakla ilgili hissiyatını kendisi şöyle dile getirir. “Artık kabuğuma sığamıyordum. İçim içime dar geliyordu. Kabuğumu kırıp çıkmak, kanatlanıp kendi havamda uçmak istiyordum. O vakte kadar hep başkalarının gazetelerinde başkaları hesabına çalışmıştım. Şimdi artık kendi başıma gündelik bir gazete çıkarıp bağımsızlığıma kavuşmak istiyordum.” Sertel iki cihan harbi görmüş, Selanik'te hukuk, Paris'te sosyoloji ve Amerika'da gazetecilik eğitimi almış, idamla yargılanmış, sürülmüş, matbaası yağmalanmış, sürgüne gönderilmiş, hasret çekmiş, partilerin kurulmasına, kapatılmasına ve darbelere şahit olmuştur ama gazetecilik hayatındaki motivasyonu hep yukarıda özetlenecek cümlelerle ifade edilebilir. 
Kendi gazetesine sahip olup 

ne söyleyecekse orada söylemek... Paris'te sürgün hayatında 


“KARIMIN MUTFAKTA YEMEK PİŞİREN BİR AŞÇI VE ÇOCUĞA BAKAN BİR DADI OLMASI YETMEZDİ. 
KARIM BÜTÜN HAYATIMA KATILMALI, DÜŞÜNCELERİMİ VE DUYGULARIMI ONUNLA TARTIŞIP PAYLAŞABİLMELİYDİM.” 


tuttuğu deftere de; “Gazetem olsa ne yazardım” diyerek notlar alacaktır... 


Halide Edip sayesinde ver elini Amerika 


Amerika'da gazetecilik okuyan ilk meslek erbabıdır Zekeriya. 


Yanında hanımıyla okumayayazmaya devam eder. Akıllarına Amerika'yı düşüren de Halide Edip'tir. Onun vesilesiyle geldikleri gurbet elde New York Times gazetesinde yazmak, Emirgan'da bir çınar altında tavla oynama- dan ölmemek için dua eden, evlerini İstanbul resimleriyle donatan İstanbullu Ermenilerle tanışmak, Amerikalıların “eritme kazanı” dedikleri topluma uyum programıyla karşılaşmak, Türk azınlıkla tanışmak, gazetecilik eğitimini görünce “meğer ben gazetecilik yapmıyormuşum” demekle geçen Amerika günlerinde anlatılacak çok şey var ama en önemlisi, yeni kurulmuş olan Çocuk Esirgeme Kurumu'na olan bağışlardır. Zekeriya, Amerika'da ilk olarak Türkleri organize eden kişidir. Onlara Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bahseder ve o sıralar kuruma hayal edilemeyecek miktarda bağışlar yapılır. Hatta bir vatandaşımız 18 yıllık birikimini tek seferde kuruma bağışlar ve Kurtuluş Savaşı'na bir destek de Amerika'dan gelmiş olur böylece. 


PORTRE 


Kurtuluş savaşının gerçek kahramanları 


Zekeriya, Ankara'ya girmeleri yasak edilmiş perişan köylüleri görünce şok olur. 


Amerika dönüşü Matbuat Umum Müdürü olarak ve kendi gazetelerini kurarak mesleğe devam etmiştir. İşte Ankara'ya yerleştiği dönemde Ankara'ya arabaları ve hayvanlarıyla girmeleri yasaklanmış köylüleri şöyle anlatır: “Üstleri başları yamadan görünmüyor renkleri topraktan ve kilden anlaşılmıyordu. Yaşayışları fakirce olmaktan aşağıydı. Hani istatistiklerde “asgari yaşayış seviyesi” diye bir deyim vardır. 
Bunlar bu yaşayış seviyesinin de altındaydı. Oysa bu büyük Kurtuluş Savaşı'nı onlar yaşamıştı. 
Şu yırtık kirli paçavralar içinde vücutlarını örtmeye çalışan kadınlar cepheye sırtlarında mermi taşımıştı. Anadolu'nun kesin gerçeği buydu.” Zekeriya'nın yeni cumhuriyetten duyduğu hayal kırıklığı Yakup Kadri'nin eserlerindekine çok benzer, ne umduk ne bulduk der gibidir hep. 


Seni asacaklar kardeşim 


Zekeriya İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken Trabzon mebusu olan arkadaşı böyle söylemişti... “Asacaklar seni kardeşim!” 


Mahkemenin sonucunu beklerken meslektaşı olan Ata Çelebi ismindeki eski mahküm İstiklal Mahkemeleri'ni şöyle anlatır: “Burası bir cehennemdir, bir salhanedir. Getirilenlerin yüzde 90'ı öldürülür. Duruşmalara hızlı bakılır, uzun uzadıya hukuk kurallarına yasa hükümlerine bakılmaz. Şimdiye kadar kurulan geleneğe göre sanıklar hapishaneye geldiklerinin hemen ertesi günü mahkemeye götürülür. 

İlk sorguları ayaküstü kısaca yapılır. Sonra savunma için bir gün bildirilir. Eğer mahkeme sizi savunma için bildirilen günden önce çağırırsa hakkınızda idam hükmü verilmiş demek. Süreyi uzatmakta fayda yoktur. Yok, gününde çağrılırsanız durumunuz şüpheli demektir. Mahkeme daha bir karara varmamıştır. Savunma günü sonraya bırakılmışsa kurtulduğunuza işarettir çünkü mahkeme aceleye lüzum görmüyor demektir.” Bu şekilde anlatılan mahkemeden idam değil sürgün kararı çıkar Zekeriya'ya. Sinop'a sürgün. 


Bitirirken... 


“Oynamayı bilmeyen gelin 

yerim dar” dermiş. Oynamayı bilmediğimden değil aslında anlatılacak neler var neler ama birer cümleyle söylersek; Nazım Hikmet, Sebahattin Ali ve daha birçok sanatçıdan müteşekkil bir eş, dost halkası, Sinop'ta menfa hayatı, Gazi ve İnönü ile maceralar, Menderes'le beraber parti kurma çalışmaları ve yollarının ayrılışı, matbaasının basılması, polis takipleri, yurt dışında sürgünken bir umutla havaalanına kadar gelip geri dönmek zorunda kalmalar, daha sayısız hadise 

ile geçmiş bir ömür var. Yazıya başlarken apartman sohbeti gibi olsun demiştim. Umarım o tadı yakalamışızdır. Ömrünün son demlerini sıla hasreti ile geçiren Zekeriya Sertel'in kendi anılarına aldığı Namık Kemal'e ait mısra ile bitirelim; 

“Ölürsem görmeden millete ettiğim feyzi 


Yazılsın seng-i kabrimde vatan mahzun ben mahzun”. 


ZEKERİYA'NIN YENİ CUMHURİYETTEN 
DUYDUĞU 

HAYAL KIRIKLIĞI 
YAKUP KADRİ'NİN ESERLERİNDEKİNE 
ÇOK BENZER, NE 
UMDUK NE BULDUK 
DER GİBİDİR HEP. 
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GÜLENAY BÖREKÇİ 8 


İyi ki yazmış 


Marcel Proust'un 
9 milyon 609 

bin harften oluşan (Fransızca orijinali) şahane romanı Kayıp 
Zamanın İzinde'si en uzun roman. 


Keşke yazmasaymış 


Her şeyi bilen Umberto Eco'ya göre; Augusto Monterroso'un yedi harflik El Dinosaurio'su en kısa roman. Türkçesi beş harf: “Uyandığında, dinozor hâlâ oradaydı.” 


OKUL 


Yanlış soru: 
“Yazar olabilir miyim?” 


C) 
ie 
EE 


oğrusu bunun için çok ama çok ) çalışmayı göze alabilir miyim? 

Celil Oker, Bilgi Üniversitesi'nde, masal bilimci Joseph Campbell'ın teorileriyle desteklediği enteresan bir yazma dersi veriyor yıllardır. Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabında, en sıradan görünen insanın hayatının bile bir yolculuk olduğunu ve herkesin kendi yolculuğunda “kahraman olma” potansiyeli taşıdığını anlatır. Yeter ki dostlarla ya da düşmanlarla karşılaştığı, engellere takıldığı, beklemediği darbeler yediği ve yine beklemediği yardımlar aldığı ama engellerle mücadele ederken bile büyüdüğü, öğrendiği bu yolculuğun sonunda “iksiri” bulup getirebilsin. İksir, kahramanın deneyimlerinden öğrendiklerini başkalarına da aktarabilmesinin simgesi aslında. “Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri” için Kutsal Kâse, “Külkedisi” masalındaki prens için ise âşık olduğu genç kızın ayakkabısının kayıp teki olabiliyor. Çok daha başka şekillerde de çıkabiliyor karşımıza. 


Celil Oker de atölye çalışmalarında bu kuramı roman sanatına uyarlayarak, Campbell'ın ayak izlerini takip ediyor bir bakıma. Birtakım temel ilkeleri var; “Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek ya da armağan değildir, öğrenilir, yani çalışarak elde edilir” diyor mesela. “Acaba ben de bir gün yazar olabilir miyim?” sorusunu zihnimize çakanların insanlığın başından beri yaptığımız bir eylem konusunda 


e kendimizi yetersiz hissetmemize sebep 


olduklarını söylüyor. 


Ve bir yol haritası tutuşturuyor okurunun eline. O haritada, kurmacanın olay örgüsü, karakter yaratmak, çatışma, diyalog ve üslup gibi temel öğeleri somut örneklerle anlatılıyor, hikâye sanatının incelikleri gösteriliyor, işin püf noktalarına ve bu alanda sık yapılan yanlışlara dikkat çekiliyor. Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu okuyanı yazar yapar mı bilemem ama yararlı olacağına, cesaret vereceğine şüphem yok. 


Genç Yazarlar İçin 

Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu CELİL OKER 

Altın Kitaplar 


Renkli kitaplar 


ütüphanemde renklerle ilgili kitapların yeri ayrı. 
Victoria Finlay'in Renkler: 


Boya Kutusunda Yolculuklar ve Michel Pasotureau'nun Mavi: Bir Rengin Tarihi adlı kitapları ilk aklıma gelenlerden. Ama açıkçası en sevdiğim, John Harvey'nin Siyah Giyen Adamlar'ı herhalde. 
O korkunç bilimkurgu serisiyle alakası yok; siyah rengin ortaçağdan bu yana erkek giyiminde gittikçe artan önemini inceleyen ve bu rengin nasıl olup da 19'uncu yüzyıldan sonra gözde hale geldiğini ele alan bir kitap bu. Okurken çok şaşırmıştım çünkü eskiden insanların nasıl da festival havasında rengarenk giyindiklerini bilmiyordum. Hem de neredeyse her toplumda... 
Wittgenstein'ın Renkler Üzerine Notlar ve Goethe'nin Renk Öğretisi kitapları da hep elimin altında duranlardan. 


Siyah Giyen Adamlar 
JOHN HARVEY 
Yapı Kredi Yayınları 


Bir renge âşık olmak 


maygis nelson 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avibent, anlatılmaz güzellikte bir küçük kitap. 
Simone Weil, Cezanne, 


Leonard Cohen, Joni Mitchell ve Billie Holiday'le beraber yürüyen nevi şahsına münhasır bir yazarın nesir formunda kaleme aldığı 
240 şiirden oluşuyor, ama şiir 
kitabı değil. Fragmanlar halinde yazılmış bir roman daha çok. Bir renge, maviye aşk ilanı desem, 

o da yalan olmaz. Zaten yazar doğrudan böyle giriyor konuya ve büyülenmesinin çeşitli safhalarıyla devam ediyor. Alkol ve cinsellik eşliğinde, ıstırap, melankoli, inanç, arzu ve kaybediş dile geliyor ve biz özetle, mavi rengi geçmişte ve günümüzde, hayatta ve ölümde, sanatta ve felsefede takip eden Maggie Nelson'un tuhaf bir dansı andıran arayışını okuyoruz. Zaten kitabın orijinal adı, bir dans türüne gönderme yapan bir kelime oyunu; Bluets. 
Bu arada çevirmen Selin Siral'ın genel olarak çok iyi bir iş başardığını söylemek gerek. Yazdığı enteresan sonsözü okumak da eğlenceli. Tavsiye ederim. 


Mavibent 
MAGGİE NELSON 
Kolektif Kitap 
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Uzun roman yazılmasın mı yani? 


AU 
İE 


L 
R 


zun romanları okumayı sevmediği-U mi epeydir söylüyorum. Yarı yarıya 

şaka aslında çünkü binlerce sayfa boyunca akıp giden upuzun romanlar var, elimden bırakmadan okuduğum. Mesela 


sabırsızlıkla beklediğim Kavgam ciltleri... 
Knausgaard'ınkiler tabii, öteki değil! 


Ama n'apalım ki birazcık da ciddiyim. Tolstoylar, Dostoyevskiler, Melvillelerle aynı çağda yaşamıyoruz. İlgimizi dağıtacak, zihnimizi meşgul edecek o kadar çok şey oluyor ki ne kadar şikâyet edersek edelim, biz de o akışa kapılıp gidiyoruz farkına varmadan ve kitap okumamıza mani pek çok şey çıkıyor yolumuza. Saymayayım tek tek; sinemadan, televizyondan başlar, Instagram'a kadar uzanır bu liste. 


Aslında uzun romana itirazımın vakit bulamamamla alakası yok. Romanın roman olduğu dönemlerin büyük ustaları kadar yetenekli olmayan birçok günümüz yazarının 150 sayfada bitecek bir hikâyeyi 
500 sayfaya çıkarmalarına sinir oluyorum 
daha ziyade. Güzel güzel başlasalar bile, zamane romanları bir noktadan sonra yazarlarının “Offf, yazacak öyle çok şeyim var ki” hırsıyla berbat hale geliyor. Eh, o zaman da üslup gevşiyor, kurgu sarkıyor ve benim içimdeki okuma hevesi bir anda sönüyor. 


Neyse ki yalnız olmadığımı öğrendim. 
Mesela iflah olmaz bir “novella-sever” olan lan McEwan, kendi romanları dahil yeni romanların çoğunun gereğinden uzun olduğunu düşünüyor, okurken; “Ah elimde bir kalem olsa da şu kitabı bir güzel kısaltsam” duygusuyla parmaklarının kaşındığını söylüyor. Keşke başkalarının da parmakları kaşınsa biraz. Çünkü muhtemelen 18 ve 19'uncu yüzyıllarda romanların fasikül fasikül yayınlanmasının ortak 


kültürel hafızamızdaki yerinin etkisiyle “Kalın roman, iyi romandır” algısı oluşmuş durumda. Bilhassa Amerikalı okurlar tuğla romanlara çok meraklı. 


“Fazla uzatmasın, kısa yazsınlar” dediği- mi ileri sürerek beni tefe koyabilecekleri düşünerek ürperiyorum ama 1976 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Saul Bellow'la 

aynı saftayız. Bellow'un, yazarların niçin olabildiğince “kısa” kesmeleri gerektiğini anlattığı bir makalesi bile var. Bir edebiyat devinden alıntıyla destekliyor teorisini. Rus oyun yazarı ve öykücü Çehov, “Okuduğum hiçbir şey bana yeterince kısa gelmiyor” demiş bir vakitler. 


Bize gelince; bir kitapçı zincirinde yönetici olan arkadaşım, popüler edebiyat okurlarının kalın kitapları sevdiğini söylüyor. 
“Örnek ver” diyorum; Fi diyor. Pi diyor. Çi diyor. Harem kadınlarının biyografilerini söylüyor. Gayet mantıklı. Ardından Çin'de yazarlara kelime sayısı üzerinden telif ödenmesi meselesini konuşuyoruz. Daha fazla para kazanabilmek için, uzattıkça uzatıyorlarmış. 


Bitirirken, eğlenceli bir yorum alayım... 
The Atlantic dergisinin ünlü eleştirmeni Jack Beatty, 800 küsur sayfalık bir kitap için yazdığı eleştiriyi şu cümlelerle noktalamış: “Bana sorarsanız bunu okumayın! 
Haydi okudunuz diyelim, sakın ola ayağınıza falan düşürmeyin, bitersiniz!” 


Ne dersiniz; Çinli yayıncılarla 1200 
sayfalık 4 3 2 1 atağıyla herkesi şaşırtan Paul Auster'a cevap hakkı doğmuş mudur? 


4321 
PAUL AUSTER 
Can Yayınları 


SİZ BU İLANI OKURKEN 


MATBAALARDA 
YÜZLERCE KİTAP 
BASILDI 


On binlercesi de sırasını bekliyor. 


“Ne okuyacağız?” 
sorusunun cevabı gittikçe zorlaşıyor. 


Okur, sizler için bir kitap rehberi olarak çıktı. 


OKUR'u takip edin. 
Yayın dünyasında kendinize bir rehber edinin. 


OR 
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Ge 
İslam, kitaplardan okunan değil, yaşanan bir hakikat olduğu ölçüde kıymet kazanacaktır. Biz 

onu bir sahabenin, bir velinin veya geçmişteki herhangi bir kahramanın hayatından ziyade kendi hayatımızda görmeliyiz. Bugünün ınsanı, bugünün 

gar obiçr karşısında slam'la yüz yüze 
gelmelidir. 0 
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SÖYLESİ « BEYTULLAH ÇAKIR :: DURSUN GÜRLEK 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CAMİDEKİ REKTÖR: EROL GÜNGÖR 


Özlenen Türk aydınının ete kemiğe bürünmüş nadir örneklerinden biri de Erol Güngör'dü muhakkak. Her zaman halkının yanında, halkının arasında bir aydındı o. Halkının derdiyle dertlenen ve bütün ilmi mesaisini bu dertlere çözüm üretmek için harcayan bir fikir adamıydı. 45 yıllık bir ömre sığdırdığı pek çok eserinde ortaya attığı özgün fikirleriyle tanıdığım Erol Güngör'ü bir de onu görmüş, tanımış, sohbet halkalarında bulunmuş Dursun Gürlek'ten dinledim ve anladım ki daha 

çok şey varmış bilmediğim Erol Güngör hakkında... 
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Erol Güngör'ün nasıl bir insan olduğuyla başlayalım isterseniz? 


Merhum Erol Güngör hocamız, uzaktan bakınca sakin akan 

bir ırmağa benziyordu ama konuşmaya başlayınca gönül dünyamızda dalgalanmalar meydana geliyordu. Fikirlerinin derinliğiyle, üslubunun güzelliğiyle, isabetli tahlilleriyle etrafındakileri kendine hayran bırakıyordu. O saatlerce konuşsa bile biz kendisini dinlemekten usanmazdık aksine sohbetlerinin devamını arzu ederdik. Erol Bey, tam bir ilim deryasıydı. Dünkü hadiselerle bugünkü gelişmeler arasında ilgi kurmayı, problemlerin çözümü için yeni fikirler üretmeyi çok iyi biliyordu. 


Sizin hocayla tanışıklığınız nereden geliyor? 


Hocayı önce gıyaben, yani gazetelerdeki yazılarını, kitaplarını okumak suretiyle, daha sonra 

da belli mekânlarda bir araya gelerek tanıdım. Bu mekânlardan 


biri de Küllük, nam-ı diğer Marmara Kıraathanesi'ydi. Prof. 
Nuri Karahöyüklü, Hacı Muzaffer Ozak, tarihçi Ziya Nur Aksun, 

Ali İhsan Yurt, Mehmet Şevket Eygi, Sezai Karakoç gibi isimlerin müdavimi olduğu bu kıraathane- nin müdavimlerinden biri de Erol Güngör'dü. Merhum hocamızın burada yaptığı sohbetleri dinleme şerefine ben de nail oldum. 
Bazen de Beyazıt Meydanı'nda açılan sergileri dolaşırken, eski kitapları karıştırırken karşı karşıya geliyorduk. Kalem Yayınevi'nde çalıştığım yıllarda da sık sık beraber oluyorduk. 
Burada Emin Işık hoca başta olmak üzere diğer bazı dostlarıyla da görüşüyordu. Memnuniyetle belirteyim ki ben de bu yayınevindeki sohbetlere kulak misafiri oluyordum. 


Erol Güngör'ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan isimler kimlerdi? 


Bu isimlerin en önemlisi, hiç şüphesiz ki, Prof. Dr. Mümtaz Turhan'dır. Mümtaz Hoca, adı 


gibi “mümtaz” bir insan olduğu için adam tanımakta, kabiliyetleri keşfetmekte de maharet sahibiydi. Mehmet Gökalp Bey'in de dediği gibi, “Prof. Mümtaz Turhan, yüzlerce talebesinin içinde bir onu asistan seçmişti. Müdekkik, akıllı, çalışkan ve görgüsü, bilgisi ile emsallerinden üstün vasıfları yanında düzgün ve mantıklı konuşmaları, efendiliği ve terbiyesi ile Edebiyat Fakültesi'nin tecrübi psikolojisini bitirdi. Doktora tezini hazırlamaya başladı ve başarı ile tezini savunup psikoloji doktoru oldu.” Kırşehirli seçkin bir ailenin çocuğu olan Erol Bey'in, gençlik yıllarında devam ettiği kültür mahtfilleri de, fikri yapısının oluşmasında etkisini gösterdi. 


Yahya Kemal, Dündar Taşer, Ziya Nur Aksun gibi isimler de kendisiyle yakından ilgileniyordu. Ziya Nur'un, Dündar Taşer'in Büyük Türkiye'si ismiyle kaleme aldığı önemli bir eser var. Erol Güngör üzerinde Taşer'in ve bu eserinin çok önemli etkiler oluşturduğunu söyleyebiliriz. 
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Mümtaz Turhan'ın, Erol Güngör'e özellikle dil meselesinde çok güvendiği söyleniyor, doğru mudur? 


Kesinlikle doğrudur. Dil, din ve tarih, kültür dünyamızın sağlam üç ayağıdır. Erol Güngör, daha çocuk denilecek bir yaşta dil şuuruna sahip olmuştu. Ortaokul öğrencisiyken bile notlarını Osmanlıca tutuyordu. Hatta hocası Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın bile, bazen eski bir kelimenin Arapça kökünü veya eski yazıyla yazılışını ona sorduğu oluyordu. Hâlbuki Mümtaz Turhan liseyi eski yazıyla eğitim yapıldığı günlerde bitirmişti. 


Erol Güngör'ün eserlerinde ısrarla üzerinde durduğu iki konunun kültür ve medeniyet meselesi olduğunu görüyoruz. 
Bu konuda seleflerinden farklı olarak ne söylüyordu? 


Bu sorunuzu merhumun şu sözleriyle cevaplandırmaya çalışayım: “Önümüzdeki yıllarda medeni gelişmemizin daha süratlenmesi beklenebilir ama kültür problemine çare bulunmadıkça medeniyetteki yeniliğimiz bizi dağılmaktan kurtaramayacaktır. 
Yeni olan kültürümüz hiçbir noktada eskisinden iyi değildir.” 


Erol hocanın bu son cümlesi bile kültür konusunun hâlâ açıklığa kavuşmadığını, müphem ve kaypak bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. Birbirinden farklı çok sayıda tanımı olan kültürün Osmanlı'daki karşılığı bir bakıma “irfan”dı. Ben de Cemil Meriç'in kitabına verdiği isim gibi Kültürden İrfana diyorum. 


Medeniyetimizin kaynağı ise elbette ki İslam'dır. İslam medeniyetinin ne olduğunu Türklerin İslam tarihinde oynadığı rolü 

en güzel anlatan kalem sahiplerinden biri de Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'dir. Bilindiği gibi onun İslam Tarihi'ni 


EROL 
GÜNGÖR'ÜN 
MİLLİYETÇİ- 
LİĞİ, İSLAM 
TARİHİNE 
BAKILINCA 
TÜRKLERİN 
İSLAMİYET'E 
EN FAZLA 
HİZMET 


EDEN MİLLET 
OLDUĞU 
GERÇEKLİĞİ 
ÜZERİNE KU- 


RULMUŞTU. 
ASLA IRKÇI 
TONLARI 
YOKTU VE 
MİLLİYETÇİLİ- 
Ğİ BİR SEN- 
TEZ OLARAK 
DÜŞÜNÜR- 
DÜ. MENFİ 
VE AYRILIK- 
ÇI DEĞİL, 
MÜSPET VE 
BÜTÜNLEŞ- 
TİRİCİ BİR 
DURUMDU 
ONUN MİLLİ- 
YETÇİLİĞİ. 


Erol Güngör'ün aziz dostu Ziya Nur, uzun bir zeyl ile iki misli genişleterek yayımladı. Mutlaka defalarca okunmalıdır. Erol Bey, Doğu'yu Batı'yı çok iyi tanıyan, birkaç yabancı dile vakıf olan bir kimse olması dolayısıyla kültür ve medeniyet kavramlarına da açıklık getirdi. Eserleri taranırsa bu konudaki tahlilleri, tespitleri net bir şekilde görülür. 


Başka hangi meselelere ilgi duyardı? 


Erol Güngör'ün az bilinen yönlerinden birisinin de musikiye olan merakı ve manevi dünyası olduğunu söylemek isterim bu noktada. En yakın arkadaşları olan Mehmet Genç'in ve rahmetli hocamız Ali İhsan Yurt'un yazdıkları, söyledikleri ve anlattıkları Erol hocanın bu yönünü açığa çıkarıyor. Nitekim İslam'ın Bugünkü Meseleleri ve Tasavvufun Bugünkü Meseleleri isimli kitaplarını incelediğimizde maneviyata olan ilgisini apaçık görürüz. Asıl mesleği ilahiyatçı olmamasına rağmen İslam'ın bugünkü meselelerinin ne olduğunu gençlerin zihinlerine yerleştirmeye çalışmıştır. Tecessüs dünyası çok geniş bir isimdi Erol Güngör. Müslüman-Türk aydınının tasavvuf ile alakasız kalmasını düşünemeyiz değil mi, hoca da bu meselelere kayıtsız kalamamıştı haliyle. 


Tasavvufa dair neler söylüyordu bize? 


Tasavvuf yaşanmadan bilinecek bir şey değildir. Sadece nazari bilgilerle meselenin esasının ne olduğu anlaşılamaz. Elbette ki nazari bilgiler tasavvuf hakkında bir fikir verebilir ama gönül dünyanızda gerekli olan dalgalanmayı gerçekleştirmeye yetmez. 
Erol hocanın, dergâhların da müdavimi olduğunu, tasavvufun tadını almış bir kişi olduğunu unutmamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş'taki Yahya Efendi 


Dergâhı'na devam ettiğini ve burada Mesnevi ve musiki dersleri aldığını biliyoruz. Buna bağlı olarak da tasavvuf ile ilgili yazdığı eserlerde hem bilgi hem de irfani kırıntılar, bir yaşanmışlık, zevk almışlık vardır. Bunu çok açık hissedebiliyorsunuz eserlerini incelerken. Tasavvufa olan vukufiyeti, anlaşılması kısmen zor olan bir mevzuyu merak eden kimselerin anlayabileceği bir hale getirmişti. Üstelik bunu akademisyen kimliğiyle yapmayı başarmış bir isimdi Erol Güngör. 


Erol Güngör büyük bir âlim olmakla beraber arif bir insandı aynı zamanda. Bizim kültür literatürümüzde arif, olgun insan demektir. Adabı muaşereti bilen, nazik ve kibar insan demektir. Erol Güngör'ün bir çocuğu dünyaya gelmişti. Adını Turhan koymuştu yani hocası Mümtaz Turhan'ın soyadını vermişti oğluna. Erol bey bir gün hocasının hanımına demiş ki; “Ben oğluma isim olarak hocamın adını koyabilirdim, fakat buna edebim müsaade etmedi. “Mümtaz buraya gel' diye seslenemezdim oğluma. Bu yüzden Turhan koydum oğlumun adını.” İşte Erol Güngör böyle bir ruh asaletine, nezaketine sahipti. 


İslamiyet ve modernizm tartışmalarında nasıl bir noktada duruyordu peki? 


İslam'ı modernizme kaptırılmayacak kadar kıymetli ve ulvi görüyordu. Ona göre “İslam'ı çağa uydurmak İslam'ın ontolojisine aykırı” bir şeydi ve din topluma değil, toplum dine uymalıydı. 
İslam'ın Bugünkü Meseleleri kitabına baktığınızda İslamiyet'in neden modernizme kurban edilemeyeceğinin uzun uzadıya tartışıldığını görürsünüz. Mevlana; “Bir ayağımız pergelin sabit noktası gibi kalacak, diğer ayağımızla dünyayı dolaşacağız” der ya hani, işte Erol Güngör de bu anlayış doğrultusunda oluştur- 


maya çalışıyordu fikirlerini. Her ne kadar bugün yeni şartlar, yeni düşünceler ortaya çıkmış olsa da bu duruma ayak uydurmanın İslamiyet'ten taviz vermeden nasıl icra edilebileceği meselesi için harcıyordu mesaisini. 


Söz konusu Erol Güngör olunca milliyetçilikten konuşmamak olmaz, zira milliyetçi camianın önemli isimlerindendir kendisi. 
Güngör'ün milliyetçiliğinden bahsedebilir miyiz? 


Bir kere milliyetçiliği, resmi milliyetçilikten halk milliyetçiliğine çevirdiğini söyleyelim. Onun milliyetçiliği, İslam tarihine bakılınca Türklerin İslamiyet'e en fazla hizmet eden millet olduğu gerçekliği üzerine kurulmuştu. Asla ırkçı tonları yoktu ve milliyetçiliği bir sentez olarak düşünürdü. 
Menfi ve ayrılıkçı değil, müspet ve bütünleştirici bir perspektifi onun milliyetçiliği. Bu noktada Osmanlı tecrübesi, onun için çok önemli bir yer tutuyordu. Müspet milliyetçilik anlayışının en önemli referans noktası burasıydı Erol hocanın. Müspet milliyetçiliğin eleştirilecek bir yönü de yoktur zaten. Hatta “Kişi kavmini sevmekle ayıplanmaz” diye de bir hadis vardır malumunuz. 
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin, Ziya Nur Aksu'nun İslam milliyetçiliği hakkında söylediği sözler ne derece önemseniyorsa Erol Güngör'ün de milliyetçilik konusundaki görüşleri o derece önemlidir. Kanaatim odur ki Erol Güngör, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin bir devamıdır. Marmara Kıraathanesi ve daha başka mahfillerde yaptığı sohbetlerde, milliyetçiliğin; “efradını cami, ağyarını mani” tarifini yapardı. Bunu yaparken de kaynağı tarihti. Şüphesiz tarihe çok meraklıydı. İyi tahlil ve tenkit yapabilmek için tarih bilmek gerektiğine inanıyordu. 
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Türk tarihini İslam öncesinden ele alan bütüncül bir tarih anlayışı var değil mi? 


Öyle olması gerekir zaten. Parça parça olmaz bu işler. Parçayı anlamak için bütünü bilmek gerekir. 


Genç yaşta Konya Selçuk Üniversitesi rektörlüğü var bir de. 


Evet, 12 Eylül'den sonra Konya Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne getirildi hoca. Bu görevi sırasında da farkını göstermeyi başardı tabii. Zikri, fikri herkesçe bilinen bir rektör olarak milletine hizmet etmek, bu ülkenin genç beyinleri- ne yeni ufuklar açmak için çalıştı. 
Erol Güngör, 7-8 ay gibi kısa bir sürede 10 yılda yapılması mümkün olmayan başarılara imza atmıştı bu görevi süresince. 


Neler yaptı rektörlüğünde? 


Yurdun dört bir yanında bulunan idealist elemanlarla iletişime geçti. Konya halkıyla el ele, gönül gönüle verdi. Konyalıların önceleri soğuk baktığı üniversiteyi, kısa zamanda sıcak bir ilim yuvası haline getirdi. Kapı kapı dolaşmak suretiyle toplanan paralarla 
500 yataklı ve tam teşekküllü 
bir hastane kurdu. Dağınık halde bulunan üniversite birimlerini 

bir araya toplamak için gerekli gayreti gösterdi. Merhumun üniversitedeki faaliyetleri bunlardan ibaret değildi. Üniversite millet beraberliğini sağlamak 

için girişimlerde bulundu. Mesela seri halde halk konferansları tertip etti. Başta Konyalılar olmakla beraber memleketin dört bir yanından gelen aydınlara sesleniyordu. Bu konferansların birisinde merhum Ayhan Songar konuşmuş ve kalabalık ayakta dinlemişti. Erol Bey'in üniversite ile ilgili daha birçok projesi vardı. 
Mesela üniversite bünyesinde açmayı düşündüğü Klasik Türk Musikisi Konservatuarı da bu 


EROL GÜN- 


GÖR BENİM 
GÖZÜMDE, 
GÖLGESİ 
UZUN VE 
YAYGIN 

AMA SÜRESİ 
KISA OLAN 
BİR İKİNDİ 
GÜNEŞİNE 
BENZİYOR- 
DU. 24 NİSAN 
1983'TE 
RAHMETLİ 
OLDUĞUNDA 
DAHA 45 YA- 
ŞINDAYDI. 
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planlarından sadece birisiydi. 
Tabii ecel müsaade etmedi. 


Çok genç bir yaşta ayrıldı bu dünyadan... 


Erol Güngör benim gözümde, gölgesi uzun ve yaygın ama süresi kısa olan bir ikindi güneşine benziyordu. 24 Nisan 1983'te rahmetli olduğunda daha 45 yaşındaydı. Cenazesi çok kalabalıktı, Konya'dan İstanbul'a büyük bir konvoyla getirildi. Konyalıların büyük ilgisi olmuştu, 25 araba ile katılmışlardı cenazeye. Bu ilgiye şaşıranlardan birisi, gözü yaşlı bir Konyalıya kimin cenazesi olduğunu sorduğunda şu cevabı almış: “Siz ne diyorsunuz beyim değil 25 araba, eğer mümkün olsaydı 125 arabayla gelirdik, çünkü biz ilk defa camide bir rektör gördük.” 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


Kaleme aldığı eserlerde milliyetçilik, muhafazakârlık, dindarlık, mukaddesatçılık, kültür kavramlarını tam olarak yerine oturtmuş, sistemleştirmeyi başarmış bir isim Erol Güngör. Dolayısıyla bugünkü nesiller, özellikle gençler bu bahsini ettiğimiz kavramların ne manaya geldiğini hakkıyla öğrenmek için Erol Güngör'ün eserlerini okumalıdırlar, hem de birkaç defa. Hani dilimizde şöyle bir söz vardır; “Et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen.” Yani bir mevzu, konu faydalıysa onu yüz seksen defa dahi tekrar etsen faydalıdır. Erol Güngör'ün kitapları da bu türdendir işte. Öyle bir kere okuma ile anlaşılmaz. 
Özümseyerek, tekrar ederek yavaş yavaş okumak gerekiyor. 
Vefatından 35 sene geçmesine rağmen biz de kendisini iyilikle ve rahmetle anıyoruz. 


Teşekkür ederiz. 
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GÜNGÖR'Ü 
NİÇİN 
OKUMALIYIZ 


EBUBEKİR KURBAN 


DEĞİL, ANLAYARAK ARAŞTIRARAK ÖĞRENDİKLERİMİZE YÖNELECEĞİZ. 

İLME, BİLGİYE 
AÇIYOR DÜNYAMIZI 
GÜNGÖR. SLOGANA, İDEOLOJİYE 


KAPATIYOR. 


rol Güngör, bugünkü 

düşünce dünyamızı 

aydınlatan isimlerin 

başında gelen hocalardan. Adı geçmişte de bugün de hiçbir çevrede popüler olmadı. 
En verimli çağında sona eren hayatında akademik yetkinliğini, bilimsel önemini her geçen gün daha iyi fark ettiğimiz birbirinden kıymetli eserler kaleme aldı. Eserleri hem sosyal bilimler literatüründe vazgeçilemez köşe taşları hem de Türk düşüncesi için çok büyük bir derinlik ve zenginlik kaynağı oldu. 


Türkiye'nin zor yıllarında, buhranlı yıllarında yazdı. Söyleyeceklerini bir ideolojinin kalıplarına yaslanmadan söyledi. 


Hoca'nın zihnime işleyen tespitleri şöyle: 


“Müslümanlar fikir meselelerini iman meselesi halinde görmekten vazgeçmeli ve düşüncesinin doğruluğuna kriter olarak imanı almamalıdırlar. Bu onların imanlarını terk etmeleri manasına gelmez fakat fikre iman ölçüsü hâkim olduğu zaman kimin 

haklı kimin haksız olduğunu anlamaya hemen hemen imkân yoktur. İman öyle bir konudur ki, ana hatlarıyla herkesi birbirine bağlamakla birlikte tartışmaya sokulduğu zaman ufak ayrıntılar bile insanların birbirlerini en ağır şekilde suçlamalarına yol açabilir. Bu yüzden iman konusu şeyleri ya red ya kabul edersiniz, yani tartışamazsınız. Fikir böyle değildir, onun gelişmesi hep veya hiç esasına dayanmaz. 


Şu iki şeyi ayırmakta fayda var kanaatindeyim: Biz İslâm düşüncesi denince İslam dini etrafında gelişen bir çeşit dini tefekkürü anlıyoruz. Bu tefekkür sahası İslâm düşüncesinin ancak bir kısmını teşkil eder. Bence İslâm düşüncesini İslam dünyasındaki düşünce veya Müslümanların düşüncesi şeklinde anlamak doğru olur. Müslümanların tefekkürü elbette -ister istemez- İslam'ın genel çizgisi üzerinde olacaktır ama bunun mutlaka dini mahiyette olması şart değildir. 


Her nedense Müslümanlar geçmiş yüzyılların otoritelerine bir çeşit kutsiyet izafe etmekte ve İslam düşüncesi denince hemen onlara müracaat etmektedirler. 
Bizim bugüne ayak uydurmamız için eskileri inkâr etmemiz gerekmez, ama onların bıraktığı yerde durmak veya oradan başlamak zorunda da değiliz. 


İslam'ın mukaddes kitabı Kuran'dır; Kuran değişmemiştir ve değişmez. Buna karşılık Kuran'ın verdiği ilham her devirde aynı olmaz. İnsanların tabii ve sosyal çevreleri devamlı değişme halinde olduğu için problemleri de değişmektedir. 
Bu yüzden kaynaktan bekledikleri ve alacakları ilhamın (şiir ilhamı manasında değil) her devirde farklı olması gerekir. Buna örnek olarak İslam'ın yayılma devirlerindeki hukuki gelişmeyi gösterebiliriz. O zamanlar her yeni ülke ve her yeni halk yeni bir problemler manzumesi yaratıyordu. İslam hukukçuları bu problemlerle uğraşırken işin kolayına kaçıp kendilerinden önce tedvin edilmiş kanunları aynen uygulayacakları yerde, hayatın akışını ve değişmesini daima gözeten bir esneklikle hareket etmişlerdi.” 
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Öğrendiğim şeylerden biri şu: Başkalarının bizim doğru olduğuna inanmamızı istediği şeylere değil, anlayarak araştırarak öğrendiklerimize yöneleceğiz. 
İlme, bilgiye açıyor dünyamızı Erol Hoca; slogana, ideolojiye kapatıyor. 


Bir fikir adamı olarak Erol Güngör'ün çizgisi bize aynı zamanda “mazinin derinliklerinde kaybolma” ve bu kaybı kültür sanat ürünlerinde değil de kurumlarda arama alışkanlığına işaret eder çünkü değer üretmeden bir kurumda kalıcı olmanın imkânı yok. Gerek eğitimde gerekse kültürde gelecek nesillere faydalı olabilecek eserler bırakılmalı ve en önemlisi de geçmişte yapıldığı gibi değerler üretilmeli. Mesela Hasan Ali Yücel'in çeviri faaliyetleri MEB Yayınları adına oldukça ciddi işlerdi. Biz bugün hâlâ o çevirilerden istifade ediyoruz. 
Mazideki güçlü günlere dönme- nin yegâne yolu eser ve değer üretmektir. Eğitimde ve kültürde yaşanacak inkişaf da ancak ve ancak bu şekilde olacak. Bizim ihtiyacımız olan şey ise estetiktir, sanattır, kültürdür. Yani zihniyettir. Mesele, zihniyet değerlerini yaşatacak olan insanın ortaya çıkarılması olmalıdır. 


Erol Güngör'ün en önemli kitaplarından birine koyduğu isim: İslâmın Bugünkü Meseleleri. Ona göre İslam dünyasının bugünkü problemleri siyasi ve iktisadi olmaktan çok kültür meselesidir ve İslam'ın uyanışı tam bir kültür hareketi haline dönüştüğü zaman köklü ve kalıcı neticeler doğurabilecektir. 


Medeniyetin her şeyden önce bir değerler, inançlar sistemi olduğunu belirten Güngör, kita- 


İSLAM, 
SİYASETİN 
ARKASINDA 


FİLİZLENEN 
BİR DOKT- 
RİN DE- 
ĞİLDİR. O 
HEDEFİNE 


TEK BAŞINA 
YÜRÜR. İS- 
LAM DAVA- 

SININ ASIL 

YÜKÜ FİKİR 
ADAMLARI- 
NIN OMUZ- 

LARINDA- 
DIR. 
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bın ortasından konuşur: “İslam, siyasetin arkasında filizlenen bir doktrin değildir. O hedefine tek başına yürür. İslam davasının asıl yükü fikir adamlarının omuzlarındadır. Müslüman aydınlar, din adamları, âlimler, mütefekkirler, sanatkârlar bu sorumluluğun şuuruna ermelidir. Medeniyeti politikacılar yaratmaz. Medeniyet, âlimlerle sanatkârların işidir.” 


Şu tespitler de onun: “İslam, kitaplardan okunan değil, yaşanan bir hakikat olduğu ölçüde kıymet kazanacaktır. Biz onu bir sahabenin, bir velinin veya geçmişteki herhangi bir kahramanın hayatından ziyade kendi hayatımızda görmeliyiz. Bugünün insanı, bugünün problemleri karşısında İslam'la yüz yüze gelmelidir.” 


Özellikle belirtmekte fayda var: Eserlerinin bilimsel ve akademik anlamdaki önemi bir yana, Erol Güngör “bilim kilisesine” iman etmiş sıradan bir akademisyen değildi, bilim adamı ve entelektüel kimliğinin yanında aynı zamanda milletin irfanını taşıyan Türk dervişlerinin belki de son halkasıydı. Toplumsal olgulara bir bilim adamının soğukkanlılığıyla mümkün olduğunca dışarıdan bakarak yorum ve çözümleme getirirken aynı zamanda şahsi tercihleri ve idealleri itibarıyla bulunduğu yer toplumun dışında veya kıyısında değil tam göbeğindeydi. 


Onun eserleri işte biraz da bu sebeple yalnız Türk düşünce tarihi açısından değil aynı zamanda günün problemlerini anlayabilmek ve doğru bir şekilde yorumlayabilmek için hâlâ önemini koruyor. 
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SEDYEDE 
SAVAŞ YÖNETEN 
KUMANDAN: 


e 
As eri — i Irak'ta İngilizlerle Bey ? | Ji girilen çatışmalar 


esnasında iki 


SÜLEYMAN ARİF Ti 4 ayağından da ÖZKUT i .—— i aralan Süleyman 


skeri Bey, tedavi edilmek üzere 
Bağdat'a getirildi. 


A yi e “Ayakları karyola vi hel y Üy »S Mi. askıya İde çi m mid alınmış olduğu i ... ak AA halde dahi elimde le e . > , ke” kâğıt kalemle A m İngilizlere karşı m e YA e oktik e peki a. 
' . Ve ali. “devam etti. 4 
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arih, nice kahramanın hikâyeleriyle doludur. Yakın geçmişimizde yer alan ve şimdilerde popüler bir dizide hikâyesi anlatılarak gündeme gelen Süleyman Askeri Bey de bu kahramanlardan biri. Onu, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Irak Cephesi komutanı olarak biliyoruz ancak hikâyesine bakıldığında o da her vatansever Türk subayı gibi bin bir gaileyle uğraşmış ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan hiç sakınmamış. Bağdat Valisi Süleyman Nazif'in tabiriyle; “Vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı” Süleyman Askeri. 


Uzun boylu ve beyaz tenli olduğunu bildiğimiz Süleyman Askeri Bey, 1884'te bugünkü Kosova'ya bağlı Prizren şehrinde doğmuş. Annesi Güzide Hanım şehrin ileri gelen ailelerinden. 
Babası Halil Vehbi Paşa ise 

bir dönem Afyon Redif Taburu komutanlığı yapmış bir asker. Ailenin üç oğlu daha var ve her biri sırasıyla Kut'ül Amare, Çanakkale ve Yemen'de şehit düşmüş. 


İlk eğitiminin akabinde Edirne Askeri İdadisi'ne gitmiş Süleyman Askeri. Burada öğrenim gördüğü süre boyunca Kuşçubaşı Eşref ve Yenibahçeli Şükrü gibi isimlerle dost olmuş. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tanışıklığı da bu yıllara dayanıyor. Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra girdiği Erkân-ı Harbiye Mektebi'nde de bir süre eğitimine devam etmiş ve Osmanlı ordusuna yüzbaşı 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olarak katılmış Askeri. Göreve başladığı anda Makedonya buhranının içinde bulmuş kendisini. 
Fransız İhtilali'nin etkisiyle Osmanlı'dan tek tek ayrılarak ulus devletler kuran Balkan milletleri “imparatorluğun kalbi” olan bu topraklara göz dikmiş deyim yerindeyse. Ve bu milletlere mensup bazı çeteler, bölgede bulunan Müslüman ahaliye türlü kıyımlar yapmaya başlamış. 
İşte Süleyman Askeri, tam bu noktada göstermeye başlamış kendisini. Çetelerle mücadelede kararlı bir tutum sergilemesi 

ve çetecilerin çoğunun kökünü kazımasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Bu başarıları, Meşrutiyet döneminde Bağdat Jandarma Okulu'nda hocalık görevini getirmiş ona. 


Bir operasyon adamı 


Süleyman Askeri, Bağdat'ta görevde bulunduğu esnada çıkan Trablusgarp Savaşı'na kayıtsız kalamamış ve gönüllü olarak buraya gitmeye karar vermiş. Enver Bey ve Mustafa Kemal'in örgütlediği 50 kadar Türk subayıyla birlikte İtalyanlarca işgal edilmek istenen Derne ve Bingazi şehirlerinde bulunan aşiretlerin örgütlenmesinde oldukça başarılı işlere imza atmış. Bölgede bulunan Senusi aşiretinin kazanılmasında ve hem birbirlerine hem de Osmanlı'ya kısmi hasımlıkları bulunan bazı Arap aşiretleriyle uzlaşmaya varılmasında çok etkili olmuş. Bütün bu başarıları, Bingazi'de oluşturulan gönüllü birliklerinin başında kurmay olarak atanmasına sebep olmuş Süleyman Askeri'nin. 


SÜLEYMAN 
ASKERİ, İTAL- 
YANLARCA 
İŞGAL EDİL- 
MEK İSTE- 


NEN DERNE 
VE BİNGAZİ 
ŞEHİRLERİN- 
DE BULUNAN 
AŞİRETLERİN 
ÖRGÜTLEN- 
MESİNDE 


OLDUKÇA 
BAŞARILI 
İŞLERE İMZA 
ATTI. BÖLGE- 
DE BULUNAN 
SENUSİ AŞİ- 
RETİNİN KA- 
ZANILMASIN- 
DA VE HEM 
BİRBİRLERİNE 
HEM DE 
OSMANLI'YA 
KISMİ HA- 
SIMLIKLARI 
BULUNAN 
BAZI ARAP 
AŞİRETLERİY- 
LE UZLAŞMA- 
YA VARILMA- 
SINDA ÇOK 
ETKİLİ OLDU. 


lacivert dergi 


I. Dünya Savaşı'ndan bir yıl evvel Enver Paşa tarafından kurulacak olan Teşkilatı Mahsusa'nın ilk nüvelerinin de yine Trablusgarp'ta atıldığını hatırlatalım. Zira |. 
Dünya Savaşı esnasında üç kıtada mücadele eden imparatorluğun ihtiyacı olan; casusluk, karşı casusluk, sabotaj, mühimmat nakli gibi önemli görevlerin yerine getirilmesinde çok önemli fonksiyonları olan bu örgütün en önemli ayaklarından birini de Süleyman Askeri ve onun icraatları oluşturacaktır. 


“Ölümü bile seve seve kabul ederim” 


Trablusgarp'taki direniş tam meyvesini vermek üzereyken imparatorluk kendisini Balkan Savaşları'nın içinde buldu bu sefer. İtalyanlarla yapılan barış antlaşmasının akabinde Trablusgarp'taki gönüllü subaylar, hızla yeni savaş bölgesine intikal etmeye başladı. 1. Balkan Savaşları, tam bir hezimet oldu Osmanlı için ve birlikler Midye-Enez hattına kadar çekilirken Edirne başta Trakya'nın doğusu ve batısı Bulgarlarca işgal edildi bu savaşta. Böylesi feci bir atmosferde galip Balkan devletlerinin toprak paylaşımı konusundaki ihtilafları sonucu çıkan Il. Balkan Savaşı'nı fırsat bilen Enver Paşa, Edirne'yi Bulgarlardan geri almak için harekât kararı aldı. Enver Paşa, Ortaköy'deki bir görüşmede Kuşçubaşı Eşref'i Edirne'yi geri almak için görevlendirdi. Eşref Bey'in bu harekât için ekibine kattığı subaylardan bir tanesi 

de o dönem Trabzon Redif Fırka Komutanlığı görevini yürüten 


I. DÜNYA SAVAŞI 
ESNASINDA ÜÇ KITADA MÜCADELE EDEN İMPARATORLUĞUN 
İHTİYACI OLAN; 
CASUSLUK, KARŞI 
CASUSLUK, SABOTAJ, MÜHİMMAT NAKLİ 
GİBİ ÖNEMLİ 
GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE 

ÇOK ÖNEMLİ 
FONKSİYONLARI 

OLAN TEŞKİLAT-I MAHSUSA'NIN 

EN ÖNEMLİ 
AYAKLARINDAN BİRİNİ SÜLEYMAN ASKERİ 

VE ONUN İCRAATLARI OLUŞTURUYORDU. 


Süleyman Askeri Bey'di. Bu görev kendisine tevdi edildiğinde ise cevabı şöyle olmuş Askeri Bey'in; “Gerekirse her şeyimi feda ederim ve seve seve ölüm cezasını kabul ederim.” 


“Şu bütün Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak” 


Edirne ve Doğu Trakya başarılı bir saldırıyla geri alındı ancak Batı Trakya'da bulunan Türk ve Müslüman unsur, Bulgar çetecilerin zulmünden muzdaripti. 
Bunun üzerine Askeri Bey, Süleyman Zeynel Abidin kimliğiyle faaliyet göstermeye başladı. Balkan Savaşları boyunca her türlü vahşeti yapmaktan sakınmayan çetelerden arındırdı bölgeyi ve Gümülcine ve çevresindeki Batı Trakya şehirlerini de düşmandan geri almayı başardı. Süleyman Askeri Bey, bölge ahalisinin 

ileri gelenleriyle gerçekleştirdiği bir kongrede Batı Trakya'da bir hükümet kurulması kararına da ön ayak oldu. Söz konusu bu oluşumun hükümet başkanı Salih Hoca olurken Süleyman Askeri Bey de icra heyeti başkanlığı görevini üstlendi. Çetelerden ele geçirilen ve İstanbul'dan takviye edilen silahlarla, gönüllülük esası merkeze alınarak halktan bir tabur oluşturdu Süleyman Askeri ancak Bulgarların Avrupa nezdindeki baskıları Babıali'de de bir karşılık buldu yazık ki. Süleyman Askerinin Meriç'in doğu yakasına geçmesi için yaptırımlar kapıda belirmeye başladı. Zaten mali bunalımda olan ve Fransa'dan borç almak için girişimlerde bulunan Babıali, baskılara dayanamaz hale gelmişti ve faaliyetlerin sonlandırılıp geri dönmeleri için emir gönderdi bölgedeki birliklere. Aynı zamanda Muhacirun adlı göç komisyonunun müdürlüğünü 


de yürüten Süleyman Askeri, geri dönülürse bölgedeki Müslüman kıyımının katlanarak devam edeceğini bildirerek verilen 

emri protesto ettiğini merkeze bildirdi ve tarihe Batı Trakya Türk Cumhuriyeti olarak geçen bir devletin kurulmasına ön ayak oldu. Süleyman Askeri Bey birkaç aylık ömrü olacak bu Türk Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı olacaktır. Aynı zamanda bu ülke için bir de milli marş da kaleme almıştır: 


“Ey şirin Batı Trakya, işte nihayet esaretten kurtuldun; 

Ey düşmanlar sanmayın ki savaşlardan bu millet yorgun; Cumhuriyet'in yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak; 

Şu bütün Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak.” 


Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Avrupa'nın yoğun baskıları sonucu Babıali tarafından Bulgarlara terk edilirken artık direnecek bir şey kalmadığını gören Süleyman Askeri de İstanbul'a geri dönmeye karar verdi. Bir yıl sonra ise geçmişte siyasete karışan bir subay oluşundan ötürü emekliliğe sevk edildi. Olayın asıl sebebi ise emekli görüntüsü altında Süleyman Askeri Bey'i istihbarat faaliyetlerinde görevlendirmenin ve Teşkilat-ı Mahsusa başkanlığına getirmenin yolunu açmaktı aslında. 1. Dünya Savaşı başlayıp İngilizlerin Irak'ta petrol kaynaklarının yer aldığı Basra'yı işgal etmesi üzerine ise bölgeyi kurtarmak için görevlendirilen Askeri Bey, Teşkilat-ı Mahsusa reisliğinin yanında bir de Irak Genel Komutanı'dır artık. 


Hasta yatağındaki komutan 


Bölgede görevlendirilmesinin ardından aşiret ve nüfuzlu Arap 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MUHACİRUN ADLI GÖÇ KOMİSYONUNUN MÜDÜRLÜĞÜNÜ DE YÜRÜTEN SÜLEYMAN ASKERİ, BATI TRAKYA'DAN GERİ DÖNÜLÜRSE BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN KIYIMININ KATLANARAK DEVAM EDECEĞİNİ BİLDİREREK VERİLEN ÇEKİLME EMRİNİ PROTESTO ETTİĞİNİ MERKEZE İLETİR VE TARİHE BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ OLARAK GEÇEN BİR DEVLETİN KURULMASINA ÖN AYAK OLUR. 


aileleriyle yakınlık kurdu ve cephedeki asker açığını aşiret güçleriyle doldurmanın yollarını aradı. 
Basra'yı ele geçiren İngilizlerin kuzeye doğru ilerleyişe geçtiği esnada ise uyguladığı taktik 

ve stratejilerle beş saatlik bir çatışmadan sonra sayıca üstün olan İngilizleri geri püskürtmeyi başardı. Bu çatışmalar esnasında iki ayağından da yaralanan Süleyman Askeri Bey, tedavi edilmek üzere Bağdat'a getirildi. 
Ayakları karyola demirlerine askıya alınmış olduğu halde dahi elinde kâğıt kalemle İngilizlere karşı taktik üretmeye devam etti. 


Süleyman Askeri Bey İngilizlerle olan harbin ikinci safhasına, koltuk değnekleri yardımıyla bazen de sedye üzerinde katıldı. 
Askeri Bey'in hazırladığı harekât planına göre düşman, Dicle kıyısı yakınlarında tespit edilecekti. Bir kısım Osmanlı kuvveti de Kerha Nehri üzerinden Ahvez istikametine ilerleyerek Nasıriye'de toplanacak ve Basra'ya taarruz 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edecekti. Osmanlı tarafında düzenli birlikler bulunmakla beraber sayıları az olup aşiret güçlerinden oluşan ve sayıları 
20 bini bulan kuvvet, asıl gücü 
oluşturuyordu. İngilizler ise, 

ilk savaşı kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle kuvvetlerine dişe dokunur bir takviye yapmıştı. 12'nci tugayı, bir süvari alayını ve bir de ağır bataryayı Irak Cephesi'ne yönlendirmişlerdi. Kanal Cephesi'nde Osmanlı'yı püskürtmeyi başaran İngilizler, Mısır'dan Gurniç komutasındaki 33'üncü Tugay'da bulunan Hintli askerleri de destek olarak getirmişlerdi. Süleyman Askeri Bey önderliğindeki Osmanlı ordusu üst üste iki gün yapılan saldırılar- da İngilizlerin ağır bataryalarıyla püskürtüldü. Süleyman Askeri Bey, son harekâtı bizzat sedyede yönetti. Osmanlı kuvvetlerinin gerçekleştirmeye çalıştığı saldırının başarısız olduğunu gören düşman kuwvetlerinin, karşı taarruza geçmesiyle Uceymi, Şammar, Necd ve İbnür Reşid 


haricindeki Arap aşiretleri kaçıp dağılmaya başladılar. Böyle bir anda onlara şöyle seslenecektir Askeri: “Kadınların bile harp etmesini beklediğim böyle müşkül ve hayati bir zamanda harbe seyirci kalmaktan utanmıyor musunuz? Köpekler bile mahallelerine yabancıları yaklaştırmazlar. 
Onlar kadar bile olamadınız.” 


Savaşın kızıştığı ve etrafına şarapnel parçaları yağdığı bir anda zorla arabaya bindirilen Süleyman Askeri, Arap aşiretlerin resmen karşı tarafa geçtiğinin haberini alması üzerine bütün ümidini yitirecek ve bulunduğu arabada silahını kafasına ateşleyerek intihar edecektir. 
Öldüğünde sadece 31 yaşında olan Süleyman Askeri, Nuhayle'deki ordu karargâhında yapılan törenin ardından kendi çadırının bulunduğu noktaya defnedilir. 
Kendisine sayısız kahramanlıklarından dolayı Şürâ-yı Devlet kararıyla şehit unvanı verilir, eşine de maaş bağlanır. 
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korkmazdan'! 


“Tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar.” 
Nazım Hikmet 


ditörümüz kriptik bir 

mesajla bu zavallı 

muhabiri karda-soğukta, Norveç yollarına, daha doğrusu 

fiyortlarına düşürdü. 
Üzerinize afiyet yaratılış hikmeti sadece Yaratan'ın bilgisi dâhilinde olan Norveç'te Bergen kentinin üniversitesinde Lars Fredrik Hândler Svendsen adlı bir mübarek varmış ve zat korkunun felsefesini yaparmış! 
Hani havaalanlarında, AVM'lerin girişlerinde, büyük plazaların kapısında çantaları röntgene soktukları gibi insanları da dıtdıt makinesine sokuyorlar ya! İnsan “Ya bu şey yine öterse...” diye heyecan yapıyor ya! Editörümüz meğer sadece havaalanlarında değil, metroda da aynen böyle bir heyecan yapıyormuş. “Ben bu durumu işe girerken, metroya binerken de yaşıyorum. Hatta geçen kemerime kadar çıkardım da ancak kesebildi sesini o işgüzar cihaz. Bu cihazla ilgili Svendsen'in açıklamalarına bir baksan!” 


Şimdi bu, size sıradan bir makale görevlendirmesi gibi görünebilir, ama yılların acar muhabiri olunca, buradaki yardım çağrısını görmemek imkânsız! Ben kalkıp taa Norveçlere gideceğim ve orada adamla sadece felsefe mi konuşacağım? Elbette ki hayır! 
Kendisinden sadece tespit ve 


ŞEHADET EDERİM Kİ, TÜRKÜ SÖYLEMEK KORKUYA KARŞI BİREBİRDİR 


MONTESOUIEU'NUN KAYIP MEKTUPLARI 


teşhis bilgileri değil aynı zamanda tedavi yöntemleri hakkında da bilgi almalıyım. Görevlendirme bu! Nasıl korkmazsınız? 


Ta Norveç'e gitmeden önce benim ortaokulda Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Rasih İhsan Maden Limited Şirketi'nin yabancı bir jeoloğuna tercümanlık yaptığım yıllarda, adamın kaldığı yerden kendi kaldığım işçi yatakhanesine gitmek için geçmek zorunda olduğum mezarlıkta uyguladığım teknikleri belirtmem yerinde olur. Sizi korkutan bir durumdan kurtulmanın en etkili yolu o duruma hiç girmemektir tabii, ama bu plazanın kapısından veya havaalanı güvenliğinden geçmeden, dergideki masanıza veya uçaktaki yerinize oturma- nın imkânı bulunmadığı cihetle, bu yöntem modern çağda işe yaramaz. Yatakhaneye gitmek 

ve yastıkçığınıza kavuşmak için mezarlıktan geçmeden gitmenin başka bir yolu ise daima vardır. 
Gerçi bu yöntem, koca bir dağın etrafından dolanarak yolu en az iki saat uzatmak anlamına gelebilir. Varsın gelsin, her yol koca çocuğun pantolonu ıslatmasın- dan iyidir. İkinci etkili yöntem, türkü söylemektir. Bu da modern plaza ve havaalanı girişlerinde uygulanabilir mi bilmiyorum, ama Malatya dağlarında Yozgat Sürmelisi'nin canına milyon kere okumuş birisi olarak şehadet ederim ki, türkü söylemek korkuya karşı birebirdir. Yatakhanenin bekçisi Ali efendinin; “Sen korkuyon karanlıktan ellaham! Sana bir çifte vereyim de omzuna as” diye verdiği boyumdan uzun şeyin korkuyu önlemek şöyle dursun, bizzat kendisinin korku veren 

bir öge olduğunu anlamam çok zaman almadı. “Gâvur jeolog istemiyor” diye tüfeği iade ederek, kurtulmuştum. 


Nereden bilebilirdim ki, o silahı geri vermemin arkasında Lars 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Svendsen'in geliştirdiği Korku Felsefesi varmış... Gerçi 

Svendsen'in hakkında felsefe geliştirmediği konu yok gibi: 


Can Sıkıntısının Felsefesi (2005), Moda Felsefesi (2006), Korku Felsefesi (2008), Çalışmanın Felsefesi (2008), Kötülüğün Felsefesi (2010), Özgürlüğün Felsefesi (2014), ve Yalnızlığın Felsefesi (201 7). 


Adam felsefeci değil, feylesof! 


Kendisi, buzlarla kaplı bir fiyordun ucunda Bergen Üniversitesi denen liseden hallice bir binada bir tarafı denizdeki buzlara, diğer tarafı dağlardaki buzlara bakan odasında (bu odada her yıl değil her ay bir felsefe icat eder insan!) anlatıyor korkunun felsefesini: “Duygularla akıl arasında daima bir ahlaki çatışma vardır. 
Ancak günümüzde siyaset dünyası, kendi siyasal işlevlerini kolaylaştırmak için halkın duygularıyla ilgili polemikleri içinden çıkılmaz hale getirdi. Güvenlik için alınacak akli önlemleri öyle abarttılar ki bizatihi bu önlemler korkuyu teşvik ve tahrik eder oldu; ortadan kaldırmayı hedefledikleri doğal sebeplerin yerini aldı.” Yani diyor ki, teröristin bindiğiniz uçağı ele geçirmesi ihtimali o kadar zayıf ki, çoğu insan bunu bir korku ögesi saymayabilirdi, ama havaalanın- da kemerinize, ayakkabılarınıza kadar öyle bir aranıyorsunuz; 
100 mililitreden fazla sıvılarınız, 
kremleriniz, hediyelik ballarınız, bebeğinizin maması elinizden alınıyor, bilgisayarlarınız, tabletleriniz açtırılıp kapattırılıyor ki, bu güvenlik tedbiri, terörün kendisinden daha büyük bir korku oluşmasına sebep oluyor. 


Svendsen, bu korku çarkına ABD'de 11 Eylül 2001 ve İngiltere'de 7 Temmuz 2005 terör saldırılarının sebep olduğunu 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söylüyor. ABD ve İngiltere dışında bile 9/11 ve 7/7 rakamları- nın bireyler açısından ciddi bir “korku zorbalığı” halini aldığını söylüyor. Söz gelimi, henüz bugüne kadar 150 mililitre bir sıvı ile bir uçağı imha edecek bir patlayıcı madde yapılmış değil ama hangimizin elindeki su şişesi alınıp da çöpe atılmadı? Kaç kadın şu kadar para ödeyip aldığı kremin, parfümün güvenlikçi tarafından çöpe atıldığını gözleri yaşlı seyretmedi? Olmamış bir terörün, kanıtlanmamış bir bomba ihtimali sebebiyle çöpe atılan serveti düşünün! Kaç terörist kemerinin arkasına bomba veya silah yapımında kullanılacak malzeme sakladı? Sıfır! 


Bunu ben söylemiyorum. 
Svendsen söylüyor: Sıfır. Kaç kişi ayakkabısının tabanına veya topuğuna bomba-silah malzemesi sakladı: Bir! Evet, koca dünyada bir kişi ayakkabısının ökçesine bir çakının bıçak kısmını saklamış! Şimdi biz hepimiz sırf bu sebeple havaalanlarında ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. 


“Maksat,” diyor Svendsen, “Teröristi yakalamak değil; halkı terörize etmek! 


Terör, korku verir; korkan bir kitlenin siyaseten yönetilmesi daha kolaydır; böyle bir kitlesel korku tiranlığı yaratırsan, ülkeleri senin emperyalist emellerine daha kolay boyun eğdirirsin. 


Başka bir deyişle, 72 ülke senin peşine takılır ve gelip Suriye'yi işgal ederek, DAEŞ avcılığına girişirsiniz. Yarattığınız korku o kadar vahşidir ki, bu terör avcılığında mesela bir başka terör örgütünü ortak aldığınızda artık hiç kimse size karşı aklın yolunu hatırlatarak karşı çıkamaz. 


Çare? Svendsen, çareyi de yine Amerika'da buluyor. 


(ss) lacivert dergi 


Korkulacak tek şey, korkunun kendisiymiş 


Tarih 1933'tü. ABD'de “Büyük Buhran” denen ekonomik çöküntünün en kötü yılıydı. Milli gelir düşüyor; borsa her gün biraz daha çöküyordu. Takım elbiseli, yelekli-fötr şapkalı, rugan ayakkabılı, yani beyaz yakalı işgücü, mavi yakalı işçi kardeşleri ile birlikte kiliselerin önündeki çorba kuyruklarından, iş bulma kurumundaki kuyruklara koşuyorlardı. Ne var ki iki kuyruk da kilometrelerce uzamıştı ve her gün biraz daha uzuyordu. 


Para yoktu belki ama servet vardı! Bütün mesele korkuydu. 
İş adamları, zenginler, servet sahipleri yatırım yapmaya korkuyorlardı. 1929'da başlayan Büyük Bunalım, bitecek gibi görünmüyordu. Yatırım yapmak isteyenlere, bankalar kredi vermekten korkuyorlardı. Henüz kapanmamış olan fabrikalar “satılmaz” düşüncesiyle, üretim yapmaktan korkuyorlardı. 


New Yorklu bir avukat, hukuk fakültesini bitirmeden baro sınavlarına katılacak kadar cesur bir eyalet senatörü, Franklin Delano Roosevelt (FDR), sadece “Daha cesur olmalıyız” tezine dayalı bir seçim kampanyası ile önce Demokrat Parti adaylığını ve ardından başkanlığı kazanıyordu. 
Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı ilk “birliğin durumu” konuşmasında hemen her dile atasözü olarak geçmiş bu sözü söyleyecekti: “Korkulacak tek şey, korkunun kendisidir.” 


Yani korkmayın, korkulacak hiçbir şey yok; ondan, bundan, şundan korkarsanız, korkak davranırsınız. Korkma, mal üretmeye devam et; en kötü ihtimalle ürettiğin mal elinde kalır. Korkarsan üretemezsin ama üretirsen satılabilir. Korkma yatırım yap; korkarsan yatırım yapmazsın, ama yatırım yaparsan kazanma 


ihtimalin olur. Yatırım yapmazsan, kazanamayacağın kesin! 
Yatırım yapar da kazanamazsın, en kötüsü sabit yatırım malzemelerini kaybedersin. Ki ona da kaybetmek denmez. Bu yatırım mallarını satar ve zararının bir kısmını karşılarsın. 


Svendsen, FDR'nin korkak olmaktan korkmak gerektiğine ilişkin veciz ifadesinin, bir 

yıl gibi bir zamanda Amerikalı bankerlerin yatırımcıların daha cesur davranmaya başlamalarını sağladığını söylüyor. 


Soruyorum kendisine: Cesur olmak korkmanın tersi midir? 


“Hayır” diyor Svendsen, “Cesaret bir başka duygudur ve her duygu gibi onun da akılla, akli davranışla sorunları olabilir.” 


Örnek? Cahil cesareti! Akıl size, bir depoda benzin kalmış mı kalmamış mı olduğunu anlamak için kibrit çakıp depoyu aydınlatırsan, depoda benzin varsa, 

ki yüzde 50 ihtimalle olabilir, havaya uçabileceğini söylüyor, ama olasılık kuramının öğretildiği derste, cep telefonundan kankalarla okul sonrası gaming planları yapıyordun; cahil kaldın. 
Cahil insan cesur olur! Cesaretin fazlası da bütün duygular gibi insanı ateşe atar! Çakmağı çakar depoya bakarsın: Buum! 


Korkunun tersi korkmamaktır, Svendsen'e göre. Kendisi filozof olduğu kadar bilim insanı olduğu için ve akademiyanın en büyük ortak özelliği her şeye isim vermek olduğuna göre, “korkmama hali” için de bir isim üretilmesi şart! Svendsen buna “gerçeğin yönetimi” diyor. Yani, gerçeğin akılla bilinebilen, bulunabilen bölümünden (böyle bir şeyin mümkün olduğunu varsayalım bir an için; yoksa oturup 10 bin kelimelik bir yeni yazı yazmak gerekecek) fazla bir fikri bagajı reddedelim. Yani “teröristler 


KOMŞU 
EVE HIRSIZ 
GİRMİŞSE, 
PENCERE- 
LERE DEMİR 
KORKULUK 
TAKTIRMAK 
SİZE HUZUR 
VERİR; AMA 
ORTADA BİR 
TEK HIRSIZ- 
LIK OLAYI 


YOKKEN, 
DEMİR KAPI- 


LAR, KOR- 
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TARAMA-TA- 
NIMA CİHAZ- 
LARI GER- 
ÇEKLE İLGİLİ 
OLMAYAN 
BİR KORKU- 
YU SÜREKLİ 
HALE GE- 
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150 mililitre sıvı ile bomba yapabilirler” ifadesini eğer bilimsel yöntemlerle kanıtlayamıyorsak, terör tehdidi ile ilgili değerlendirmenin dışında bırakalım. 
Svendsen, akli tehditlere karşı alınacak akıllı önlemlerin korkuyu artırmadığını, tersine korkuyu ortadan kaldırdığını hatırlatıyor. Komşu eve hırsız girmişse, pencerelere demir korkuluk taktırmak size huzur verir; ama ortada bir tek hırsızlık olayı yokken, demir kapılar, korkuluklar, elektronik tarama-tanıma cihazları gerçekle ilgili olmayan bir korkuyu sürekli hale getirir. Adı üstünde: Korkuluk! Yani korkuyu önleme amacı! 


Ne korkular gördüm zaten yoktular! 


Editörümün iki satırlık mesajı ile kendimi sadece Norveç'te değil aynı zamanda Malatya'da buluyorum. (Bu yazı için bu elektronik çağında Norveç'e gittiğime inanıyorsanız, neden aynı anda Malatya'da olabileceğime inanmıyorsunuz? Tayy-i mekân diye bir şey yok mu?) 


Norveç'te Svendsen'in korkuya karşı ilacı ne idi: Korkudan kork; yani hiçbir şeyden korkma! 


Bir gün yine karanlıklar arasında, bulutların arkasına saklanmış cılız mehtabın gökleri de mezarlıklar kadar korkunç hale getirdiği bir gece, kendi kendime dedim ki: “Ya oğlum, bir aydır buradan gidip geliyorsun. Hiç mezarlıktan bir şey çıkıp da seni yuttu mu? 
Hayır. Öyleyse neden korkuyorsun? Korkma!” 


O günden sonra korkmaz oldum; yorulup da mezarlığın duvarına oturduğum geceler de oldu. Beni fark etmeden ıslık çalarak (ve belli ki korkudan titreyerek) yoluna giden bekçi Ali'nin üzerine sıçrayıp, altını ıslattırdığım da oldu. 


Ne demişler: Kork korkmazdan! 


TEPE LAMBASI 


Ne var ne yok? 


Okunacak çok fazla kitap var ve fakat vakit yok. Allah vaktimizi bereketlendirsin. 


Halk otobüsüne en son ne zaman bindiniz? 

Dün. Halkımız bildiğiniz gibi. Selamları var. 


Telefonunuzu ne zaman değiştirirsiniz? 

Bozulunca. Ama çabuk bozar yahut kaybederim. Böylece kendimi, tüketim kültürünün kölesi değil sadece eşyaya kiymet vermeyen biri olduğuma inandırmaya çalışırım. Yersem. 


Dilinize pelesenk olan bir şarkı? 
Neşet Baba'dan Ahirim Sensin. Sık sık. 


En sevdiğiniz marş? 
Çırpınırdı Karadeniz. Elbette. 


Bitiremediğiniz bir kitap, yarıda kalmış bir film? 


Bitiremediğim bir sürü kitap var ama en görkemlisi Tristram Shandy ile aramda geçenlerdi. Okumaya, didinmeye devam ederken bir aydınlanma ile (“bitirmek zorunda değilim!”) o tuğla gibi kitabı duvara fırlattım. Ne demişler tuğlalar tuğlalara, küller küllere. 


Atasözü mü aforizma mı? 


Atasözleri de zamanın sınavından geçip fazlalıklarını atarak kristalize olmuş aforizmalar mı yoksa? 


Ne toplarsınız, ne biriktirirsiniz? 


Kitap ve dergi, toplamasam keşke ama dayanamıyorum. Tespih ve çakmak ise oğullarıma bırakmak için sınırlı sayıda. 


Editör olmasaydınız ne olmak isterdiniz? 

Askerlik havalı bir şeymiş mesela bunu istifa edince anladım. Kendime yazar demeye utanıyorum, editör, yayın yönetmeni, sanat yönetmeni filan 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da... Bunlar için çalışıyorum ama yine de daha olmamışım gibi. Galiba bir gün “aslında yapmışım ben o işleri” diyeceğim. Şaka bir yana hamdolsun şu anda tam olarak sevdiğim işi, işleri yapıyorum. 


Canımdan geçerim ondan vazgeçmem dediğiniz şey? 
Canım. Benim canım tatlıdır. 


Mıh gibi aklınızda olan bir an, bir görüntü? 

Öldüğüm gün. Görüntü biraz bulanık ama aklımda tutmaya çalışıyorum. 
Sonuçta öldük değil mi? Zamanın doğrusal olduğuna inanmıyoruz. İnanmamalıyız. Akılda tutmakta fayda var. 


Keşke olmasaydı dediğiniz bir şey var mı? 


Ben kimim ki bunu diyeyim? Hele de büyüklerin söylediği gibi “olanda hayır vardır” ise. 


Seçme şansınız olsaydı kendinize hangi ismi verirsiniz? 

Allah o fırsatı iki kere verdi hamdolsun. İki oğlum var, ellerinizden öper: Ömer Muttalip, Ali Asaf. 


“Hayatta olsalardı da muhabbetin belini kırsaydık” dediğiniz üç kişi? 
Dede Korkut: Soracaklarım var. 
Alparslan: Büyüdüğüm evde duvar- da resmi vardı. Babamın arkadaşları düğününde hediye etmişler. Babaannem, o resme bakar bakar iç çekerdi. Bir de babam. Ben dört yaşıma girmeden vefat etti. Alparslan, Dede Korkut ve hiç sohbet edemediğim babam. 


Kalem mi klavye mi? 
Hayaller kalem, hayatlar klavye. 


Hayatınızı kolaylaştıran ya da zorlaştıran takıntılarınız neler? 


Hiç takıntım yok. Mükemmelim. 


En son ne zaman yalan söylediniz? 
Bir soru önce. 


Dedem 
Korkut'a soracaklarım 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ağ başını duman almıştı. 
Bunu bilirdik ama gümüş dereden haberimiz 


yoktu. Sonradan öğrendik onu da. Öğrendik ve anladık bize ait olanla olmayanın neleri aldığını ve nasıl aktığını. Yılın altı-yedi ayında başı dumanlı bir dağımız ve eteğinde 30 haneye yakın bir köyümüz vardı. Diz boyu değil omuz boyu karların yağdığı zamanlardı. Soğuğun damarlarımızın misafiri olduğu uzun kış aylarında evlerimizin bir odasında yanan sobaları çok sevdiğimiz zamanlar... Dünya bizim için birkaç şeyden ibaretti. Dağ, evler, tarlalar, hayvanlar, komşu 


köyler, gökyüzü, ufuklar, bulutlar, 


güneş, ay ve yıldızlar, bahar, kış, sonbahar, yaz ve daha nicesi. 
Dinimize dair bilgilerimiz, tarihimiz, büyüklerimizin anlattığı masallar, hikâyeler ve destanlar hariç bütün bildiklerimiz bunlar adına idi ve bunlardan ibaretti. 1. 
Dünya Savaşı sonunda esir düştüğü için dört yıl Sibirya'da kalıp 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büyük bir macera sonunda vatanına ve evimize dönen dedemiz Gazi Bekir'in yeniden kurduğu köyümüzün adı Pinaduz'du. Sonraları isimleri yenileme garabetiyle bir de Dikili eklediler bu ismin yanına. Eski ismi Pinaduz olan köyümüze Dikili demeye başladık. Masallardan çıkıp gelmiş bir isim gibi hissederim hâlâ Pinaduz kelimesini. Köyümüzün adı, sınırları dâhilinde medfun olduğuna inandığımız Pinaduz Baba velisinden mülhemdir. 


Pinaduz isimli bir veli? 


Bu sorunun cevabını nenemden dinlerdik. Gül çehreli nenem Gülçehre'den... “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” diye başlar ve anlatırdı o naif sesiyle. Bazen tebessüm eder ve hoş bir eda ile anlatmayı sürdürür, bazen de konunun geldiği durumdan dolayı kaşları çatılır, kelimeleri sertleşirdi. 
Gerçek mi, değil mi bilinmez ama 


DEDEMDEN DİNLEDİĞİM MASALLAR 


hakikat o ki, Pinaduz isimli bir veliden ve ondan adını almış bir köyden söz ediyoruz. Capcanlı, yıllarca yaşadığımız ve şekillendiğimiz, mahrumiyetlerle dolu zor şartların yerleşim beldesi... 
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı ufacık bir yer, Pinaduz Köyü. Nenemin rivayeti odur ki, kuruluşu IV. Murad'ın 1635'te çıktığı İran Seferi'nin öncesine dayanır. Padişah söz konusu sefere giderken Pasin Ovası'ndan ve Çobandede Köprüsü'nden geçmiştir ve köyümüzün bulunduğu dağlık alanda otağ kurmuş, bir gece dinlenmiştir. Ordu ertesi gün hareket ederek İran tarafına yönelmiştir. Otağ kurulan gece köyde bulunan ayakkabı ustası Pinaduz Baba, askerlerin yırtılan ve onarım gerektiren çarıklarını sabaha kadar tamir etmiş. 
Sabahleyin ordu yola çıkmadan önce derisi biten Baba'nın kalan birkaç askerin, tabanları yırtılmış çarıklarının altlarına karpuz kabukları yapıştırdığını ve onları da öylece gönderdiğini anlatır, “Yaa” derdi nenem: “Veli için deri de nedir ki... Askerler sefer boyunca altlarında karpuz kabuğu bulunan çarıklarla savaşmışlar. 
Ta ki sefer bittiğinde kabuklar düşmüş ve çarıkların yırtık tabanları tekrar ortaya çıkmış.” 
Büyük bir heyecan ve merakla dinlerdik nenemi. Her defasında “eee?”, “sonraaa?” diye sorularla bunaltırdık. “İşte” derdi. 
“Bu hadise ordudaki askerler arasında yayılır. Herkes birbirine ayakkabıcı Pinaduz Baba'yı anlatır. Geriye dönerlerken köye tekrar gelir ve Baba'yı görmek isterler ama Baba çoktan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur!” Askerler dönüp Baba'yı göremediler diye üzülürdük, gözlerimiz dolu dolu olurdu. Köyümüzde o zamanlar giyildiği için iyi bildiğimiz çarıkları, veli bir adamın elinde 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hayal ederek hadiseyi büyük bir hayranlıkla hayalimizde canlandırmaya çalışırdık. Nenem sonunda; “Köyümüzün ismi o nedenle Pinaduz'dur” diyerek uzun uzun anlattığı efsaneyi bitirirdi. 


Bununla sınırlı değildi nenemden dinlediklerimiz. Keloğlan hikâyeleri, Köroğlu efsaneleri, tek gözlü canavarı öldüren yiğidin hikâyesi, 1001 gece masallarında anlatılan pek çok hadise onun hafızalarımıza soktuğu anlatılardı. Ve her hikâye sonunda mutlaka kötüler kaybeder, iyiler kazanırdı. Buna kodlanırdık hep: İyi ol ki, kazanasın! 


Alın ve onlara götürün beni 


Bir de merakla beklediğimiz uzun kış gecesi akşamlarımız vardı. Akşam namazından sonra dedemin rehberliğinde misafir odasında toplanan köy büyükleri, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar okurlardı. Kapıya yakın yerlerde yan yana dizilir 

ve heyecanla onları dinlerdik. 
Siyer-i Nebi, Ahmediye, Muhammediye, Battal Gazi Destanı, Hazreti Ali Cenkleri her akşamı merakla beklememize vesile olan güzelliklerle doluydu. Arkası yarın yaparlardı bir de. Hikâyeyi en can alıcı yerinde keser, bütün ısrarlarımıza rağmen yarın akşam diyerek kitap okumayı bitirir ve yatsı namazını kılmaya koyulurlardı. Biz de onlara uymaya çalışır, arkalarında saf tutardık. 
Bazen gülüşürdük namazda, bazen didişirdik birbirimizle. 
Kızmazlardı. “Yeter ki saf tutun” derlerdi bize. “Yeter ki namaz kılın!” 


Yatsı namazı sonrası daha farklı bir zaman dilimiyle karşılaşırdık. Şiir ve musiki faslı bütün güzelliğiyle sarardı bizi. Sımsıcak 


VELİ İÇİN 
DERİ DE 
NEDİR Kİ... 
ASKERLER SE- 
FER BOYUN- 
CA ALTLARIN- 


DA KARPUZ 
KABUĞU 


BULUNAN 
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MIŞLAR. TA 
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TAYA ÇIKINCA 
ANLAMIŞLAR 
BUNU. 
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yanan sobanın üzerinde kaynayan sudan püfür püfür kokan çaylar demlenir, divan ve halk edebiyatından pek çok şairin şiiri ezberden okunurdu. Babam iki büyük şairin şiirlerinin tamamını ezberlemişti: Niyazi Mısri ve Yunus Emre. Bana okumayı öğrettikten sonra okurdu zaman zaman ve ben de bir yanlışlık var mı diye kitaplardan kontrol ederdim. Büyük amcamın hafızası yüzlerce şiirle doluydu. 
Fuzuli'nin gazelleri makamla icra edilir, Kerem'den, Emrah'tan, Sümmani'den, Şenlik'ten türküler söylenirdi. Ben o odadan bu 

gün 40O'ın üzerinde şairin ismini hatırlıyorum. 8-9 yaşlarımızda medeniyetimizin bülbülleri olan büyük şairlerin şiirlerinin muhatabı olmak ne büyük bir talihti bizim için. 


Yaklaşık üç saati bulan şiir ve musiki faslı bitince dağılırdı herkes. Bizler de babalarımızla beraber evlerimize gider, o günkü maceraları bir daha gözümüzün önünden geçirerek ertesi günün heyecanıyla uyurduk. 


Bütün bunların hafızasında deveran ettiği bir çocuk olarak o yıllarda zaman zaman gökyüzüne bakar, hareket ederek bir yerlere gittiğini temaşa ettiğim bulutlarla konuşur, masallardaki, efsanelerdeki kahramanları hatırlayarak Peygamberimizi, ashabını, Battal Gazi'yi, Hazreti Ali'yi düşünüp onların yanına gitme arzusuyla dolardım. İşte o vakitlerde uzun uzun bakardım gökyüzüne ve bulutlara. İçimden “Bulutlar alın beni!” diye seslenir dururdum. 
“Alın ve onlara götürün beni!” 


Bugün dahi gökyüzüne ve bulutlara baktığımda bazen o günleri hatırlıyorum ve yine öyle sesleniyorum içimden: 


“Bulutlar alın beni!” 
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BOZKİRKURDU: İ 
HERKESE GÖRE OLMAYAN BIR KAPI 


YOK YERE AĞLAMAK 
HERKESİN HARCI 
DEĞİLDİR. ZATEN 

AĞLAMANIN HİÇBİR 

ÇEŞİDİ DE YOK 
YERE DEĞİLDİR 
AMA İNSAN 
DOKUNABİLDİĞİNİ ANLAMLANDIRIR, DOKUNAMADIĞINI, GÖREMEDİĞİNİ YOK 
SAYAR. 


e e niversitede öğrenciyken bir dostum vardı. Adı Kadir. O yıllar iyi giden pek bir şey yoktu. Herkesin hayatında 

öyle dönemler vardır. Özellikle 

öğrencilik yılları, biraz yoksulluk, biraz yalnızlık... Kırık dökük, darmaduman bir hayat yaşıyorduk. 

Elbette çok eğleniyorduk. Elbette 

epeyce hüzünlü ve kederliydik 

de. Bir müzik grubumuz vardı. 

“İstanbul Yorgunu”ydu ismi. 

Kadir besteliyordu, Kadir çalıyordu, Kadir söylüyordu, ben 

de yanında deyim yerindeyse 

tıngırdatıyordum. Evet bunların 

Bozkırkurdu ve Hary Haller ile 

alakası yok. 


O yıllardan devam edeyim o halde. Şiirler insanın kendisine saldırısıydı o zamanlar. Gerçi şimdi bile çoğunlukla öyle ya. 
Romanlar da başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair, tanımı bu şekilde yapılmayan ama içten içe harlanan bir inancın ilk adımı. 


Okuyan, yazan, düşünen insanların dünyaya dair ilk farkındalığı mesela, bir tuhaflık sezme gibi gelir bana. Bir anormallik. Bunu çoğunlukla kendisiyle alakalı zanneder ve başlangıçta kendisine kıyar bu türden insanlar. 


İsmet Özel, kendisini şiir yazmaya iten şeyin; “bir şeylerin yolunda olmadığına dair ciddi uyarılar alma” olduğunu söyler. 
Yılların ardından geçmişe bakıp ilk şiirlerini kaleme aldığı zamanlara ve o zamanlardaki şiir yazma çabasına dair bu şekilde bir anlamlandırma/gerekçelendirme yapmak mümkün görünüyor ama ilk şiirlerini kaleme alma çabasına o an içinde ve o zamanda, yani o yaşta gerekçe üretmeye çalışsa bir genç şair muhtemelen sadece acı ve kederden, nereden geldiği belli olmayan ve nereye sürüklediği de belli olmayan 

“bir tuhaflık sezmek” halinden bahseder. Ben öyle bahsediyordum en azından. O yıllar evet. 

Bu tuhaflığı sezmeye de bir isim 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vermiştik üstelik. Daha doğrusu ilk Kadir'den duymuştum bunu. 
Benim ve elbette daha çoğuyla kendisinin içinde bulunduğu durumu izah içindi biraz ama daha çok o halin neye dair olduğu 

ile alakalıydı ve bu açıdan çok kıymetliydi. Ne diyorduk, kederli olmak, sürekli mutsuz olmak, çok eğlenip çok güldüğümüz akşamlarda bile kalbimizden atamadığımız hüzün... Buna bakıp “sağlık belirtisi” derdi Kadir. Ben de öğrendim sonra. Buna ikna oldum zira bebek bile doğduğunda ilkin ağlamaya başlardı. Neden ağlardı? Çünkü ciğerlerine ilk defa oksijen giderdi ve canı yanardı. 
Canının yanması, sağlık belirtisiydi çünkü yaşadığına delildi. 


Yani demem o ki; biz genç sanatçı adayları olarak ucundan kıyısından bir şeyler yazmaya ve bir şeyler okumaya çalışan insanlar olarak içinde bulunduğumuz ve kendimizi içinde bulduğumuz o tuhaflık hissini, kederi, hüznü, sağlık belirtisi diye isimlendirerek, aslında uyanışımızın başladığını da içimizden ve kısık sesle ama büyük bir inançla söylemekteydik bir bakıma. Bu hal benim için o kadar kıymetli ki, sözlerle ifade etmem mümkün değil. 


Şimdi belki bu anlattıklarımla Bozkırkurdu'nun Hary Haller'i arasında alaka kurabilirim. 


Yalnız kurt 


Samet, genç bir öğretmendi. 
Onu uzun uzun anlatmam gerek aslında. Hafta içi okulda, hafta sonu dershanede, hafta içi ders olmayan gün parçacıklarında ise bir pazarlama firmasında çalışıyordu. Çağlayan'da penceresiz bir bodrum katta kirada yaşıyordu. Oturup One More 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Cup Of Coffee dinliyor, şiirler okuyor, sohbet ediyorduk çokça. 
Kederli ve yaralıydı Samet. Bana Bozkırkurdu'nu ve “alıp başımı efeler gibi gitmeyi” öğretti. Evet, bu başka bir yazı konusu. 


Bozkırkurdu'nu okudum. Roman bir tuhaf adamın, tuhaflık diye nitelenecek özelliğinin ne olduğunu keşfi, yani aslında dünyanın bu halinin ne hal olduğunu anlamanın hikâyesi, yani aslında başka türlü insanların yaşadığı “ya da yaşayamadığı, nefes alamadığı” başka bir dünyanın var olduğunu anlamanın romanıydı. 
Buna kısaca “uyanış” desem çok klişe olur. Aydınlanma desem, tövbe, o hiç denmez. İyileşme desem... Sağlık belirtisi dediğim şeye meseleyi kasıtlı olarak çekmiş olurum. Ne desem olmaz, bazı şeyleri izah etmemeli, onu idraki eserin seyrine bırakmalı ama Hesse, kendi romanıyla alakalı nasıl desem, ben demeyeyim de kendisi nasıl diyor, ona bakalım bir: “Okurlarıma romanımı, nasıl anlamaları gerektiğini ne anlatabilirim ne de böyle bir şeye kalkışmak isterim. Yeter ki bu kitabı okuyan herkes, içinde kendinden bir şeyler bulsun ve bundan yararlansın. Gene de, Bozkırkurdu'nun öyküsünün insanı kemiren bir hastalıktan ve bunalımdan söz ettiğini ama bütün bunların ölüme ve yok olmaya değil, tersine iyileşmeye yönelik olduğunu anlarsa kendimi mutlu hissedeceğim.” 


Canım Hesse, sonunda sana bunu da yaptılar ve romanın neden bahsettiğini sana söylettiler ama güvencem şu ki; Zarifoğlu, kendisi gibi olmayanların kendisi gibi olmayanların söylediklerini asla tam manasıyla anlayamayacaklarını şu sözlerle ifade eder: 


BİZ GENÇ SANATÇI 
ADAYLARI OLARAK 
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ 
VE KENDİMİZİ İÇİNDE BULDUĞUMUZ O 
TUHAFLIK HİSSİNİ, 
KEDERİ, HÜZNÜ, 
SAĞLIK BELİRTİSİ DİYE İSİMLENDİREREK 
ASLINDA UYANIŞIMIZIN BAŞLADIĞINI DA SÖYLEMEKTEYDİK BİR 
BAKIMA. 


zE 


xa ok 


YARARLANSIN.” 


“Onlara aşktan bahsetmek bize bile anlamsız gelir.” 


Bununla beraber Berna Moran, dünyanın en güzel romancısı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı için bir saldırı yakıştırması yaparak bu saldırıyı Atay'ın “tutunanların asla anlamayacağı ve reddedeceği türden bir roman”la yaptığından bahseder. 


Var mısın yok yere ağlamaya? 


Ne demeye çalıştığımı ifade etmeye çalışayım, hayır aynı cümle içinde aynı kelimenin iki kez geçmesini sorun edenleri sorun etmeyeceğim. Bozkırkurdu'nun başkarakteri Hary Haller bir kapının eşiğine gelir ve o kapıdan içeriye girmekte tereddüt eder. 
Epeyce eder ama başka çaresi yoktur zira başka türlü olması mümkün değildir. O kapının eşiğinden geçer, o kapıdan içeriye girer, orası artık eşikten önceki dünya değildir, orada her şey başkadır, orada kendisi gibi ruhlar vardır ama bu, bir birliktelik değildir, olmayacaktır. Kendisi gibi olan insanları buldu ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar hikâyesi değildir, bu, kendisi gibi yalnız başka insanların da olduğunun keşfedildiği bir dünyaya 


girmektir ama bakın yalnız dedik. 


“OKURLARIMA ROMANIMI NASIL ANLAMALARI GEREKTİĞİNİ NE ANLATABİLİRİM NE DE BÖYLE BİR ŞEYE KALKIŞMAK İSTERİM. YETER Kİ BU KİTABI OKUYAN HERKES, İÇİNDE KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULSUN VE BUNDAN 


Hayır aslında Hary Haller için sadece bir yalnız tanımlamasını yapmamız yakışık almaz. Yalnızdı ve bu yüzden mutsuzdu, dersek (bir de mutsuzluk çıktı karşımıza, oysa biz mutluluktan bahsetmiyorduk ki) bir gün dinerse yalnızlığı mutlu mu olacak? Mutlu olsa ne olur, mesele bu değil ki. O halde yine İsmet Özel'in dediğine dönelim; “Var mısın yok yere ağlamaya?” Bilirsiniz yok yere ağlamak herkesin harcı değildir. 
Zaten ağlamanın hiçbir çeşidi 

de yok yere değildir ama insan dokunabildiğini anlamlandırır; dokunamadığını, göremediğini yok sayar. Neden ağlıyorsun sorusuna, “misketimi kaybettim” bir cevap olarak verilir ve mantıklı bulunur ama rüzgâr esiyor diyemezsiniz. Rüzgâr estiği için, bir derenin akışını seyrederken içinde uyanan his için ağlar insan ama bu cevabı vermez çünkü bilir: “Onlara aşktan bahsetmek bize bile anlamsız gelir.” 


Bu yazıda Haller'in halini anlatmaya çalıştım ama fark ettiğiniz üzere çok da çalışmadım, biraz konunun etrafından dolandım çünkü Bozkırkurdu romanında Hary Haller'in gireceği o kapının eşiğinde şu yazmakta; 


“Herkes için değil, herkes giremez. 
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WELLS 


Zaman Makinesi 


AYŞE EYYÜPKOCA 
ATİLA 


“Şiir, hiçten doğar ve hiçten oluşur” 


el Perse 1960 
yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış bir Fransız şair, yazar ve diplomat. Dünya edebiyatında, insanın kaderi ve doğa ilişkileri üzerine şiir ve denemeleriyle tanınan Perse, epik şiir sevenler için saklı bir hazine. Bu hazineyi keşfetmek ve onun metinlerini okumak için gölgeye çekilmek icap ediyor. Hiçten doğup, hiçten oluşsa bile şiirlerinin esintisi kesinlikle hakikati barındırıyor içerisinde. “Şair için çağının kötü vicdanı olmak yeter” diyen Perse'nin, ülkemizde çok fazla bilinmiyor oluşu ve kitabının yeni baskısının bulunmayışı beni üzmüştür hep. 
Nasıl yaparsınız bilmem ama bir şekilde bu kitaba ulaşmanızı öneririm. Dizlerinin dostluğunda oturup şiirler yazan bir adamdır Perse. Onu görmek için, gölgeye çekilmeli. Yoksa, hiç! 


Şiirler 

SAINT-JOHN PERSE 
ÇEVİR: SAİT MADEN 
Tan Yayınları/1980 
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Öşesi 


OkumaK 


Ben buradan okuyorum ya sen? 


kuma, yazma hatta yayınlama serüvenlerinizde yeni disiplinlerle ilişki kurmayı denediğiniz oldu mu? Peki, gelişmiş bir okuma alışkanlığınızın olmasını ister misiniz? 
Tim Parks'ın Ben Buradan Okuyorum kitabı tam olarak bu minvalde ve kitap size ışık tutacak denemelerden oluşuyor. Hiçbir şey okumamaktansa herhangi bir şey okumanın daha makul olduğunu düşünmek ve bunu teşvik etmek ne kadar doğru? Beğenmediğimiz bir kitabı bitirmek gibi bir zorunluluğumuz var mı gerçekten? Bir okurun yahut yazarın psikolojisi ile gereksinimi arasında oldukça fark olduğunu dile getiriyor Parks. 
Neden yazdığımız ve neden okuduğumuz sorularına felsefi yaklaşımlarla sahici yanıtlar veriyor Tim Parks. Okuyan, yazan, yayınlayan, çeviren herkesin deneyimlerini genişletecek cinsten bu kitabı çok seveceğinizden eminim. 


Ben Buradan Okuyorum 
TIM PARKS 

ÇEVİR: ROZA HAKMEN 
Metis Eleştiri 


uuejdeşiy HN) 


Zaman ve yukarı dünya insanı 


ells, zamanı bir kurgu estetiği içinde araştırıyor ve zamanın 


sosyolojisini yapıyor bu dev yapıtında. Grotesk görünümlü, hırpani 19'uncu yüzyıl giysileriyle icat ettiği zaman makinesine oturup 802.700 yılına girdiğinde bir yönüyle bana Ashâb-ı Kehf'i hatırlatıyor. Zamanı aşmanın mümkün olabileceğini sahih bir hikâyeyle perçinliyorum belki de. Böylece fiziksel güç çağının basit militan zorunluluklarının insan denen türü nerelere vardırabileceğini görüyorum. Kendi çağının insanı olmak büyük bir lütuf değil mi? Aksi halde tuhaf ve çaresiz hissetmenin dışında kendi türüne yabani olmak gerçekten çok olası olurdu. Wells, zamanın ve insanın sosyolojisini çağlar aşarak yaparken, altından çıkacak bütün çürümüşlüğün yanında çok ince mesajlar da veriyor. 
Adını zamandan alan ve insanoğlunun ziyanda olduğuna yemin eden surenin gerçekliği düşüyor bir yandan aklıma. Değişimin ve değişim ihtiyacının olmadığı bir yerde zekâdan söz edilemeyeceğini kanıksıyor nihayetinde Wells. 
Peki ama insan denen varlık türü zamanı aştıkça insanlığını ve cinsiyetini mi yitiriyor gerçekten? 
Kitabı başından sonuna bir gel-git etkisiyle okurken çağlar boyunca akıl ve güç yok olsa bile, zarafet ve karşılıklı şefkatin insan kalbinde yaşama ihtimalini, belki de sadece iki çiçeğin gösterebileceğini okumak enfes bir tat bırakıyor zihnimde. Zaman Makinesi, her okuyucu için aynı anlamları barındırmayacak belki ama muhakkak kurgusu ve sosyolojisi ile sizi çarpacak. 


Zaman Makinesi 
H.G WELLS/SEVİR:: SABRİ GÜRSE Kırmızı Kedi Yayınları 


T 
(0) 


lacivert dergi 


MAKALE 


Cumhuriyet Devrinde 
Bir Osmanlı Efendisi: 


İBNÜLEMİN 
MAHMUD 
KEMAL İNAL 


SUAVİ KEMAL YAZGIÇ 


DURSUN GÜRLEK 
OYLUMLU ÇALIŞMASI “İBNÜLEMİN MAHMUD 
KEMAL İNAL İLE RET 

VE İNKÂR DÖNEMİNDE 
YAŞAYIP UNUTUŞA/ UNUTTURUŞA KARŞI 
ABİDEVİ ESERLER VEREN 
BİR ŞAHSİYETİN HAYATINA IŞIK TUTUYOR. 


eyse ki “nevi şahsına münhasır” söz 

kalıbını önceden 

bulmuşlar. Bu 

sayede İbnülemin 

Mahmud Kemal 
İnal'ı tanımlamaya çalışırken yeni bir ifade aramak zorunda kalmadım. Nitekim Süleyman Nazif de onun için; “Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine” mısraını yazmıştı. Bir fetret dönemi münewveridir İnal. 187 1'de doğmuştur. 1. Meşrutiyet ilan edildiğinde beş yaşındadır. Vefat ettiğinde ise takvimler 1957'yi gösterir. Yaşadığı dönemin siyasi olaylarını bir cümle ile özetlersek “11. Abdülhamid, Il. Meşrutiyet, İstiklal Harbi, Cumhuriyet'in ilanı, tek parti dönemi ve Demokrat Parti'nin iktidarı” diyebiliriz ama İnal'ı nevi şahsına münhasır kılan elbette doğum ve ölüm yılları arasında yaşanan o büyük değişim ve dönüşümler silsilesi değildir. O büyük değişimlerin ardı arkası kesilmezken İnal'ın yapmayı tercih ettiği ve yapmakta ısrar ederek kütüphanemize kazandırdığı eserlerdir önemli olan. O dönemi için sadece bir şahit değil, aynı zamanda bir kültür aktörüdür. 


Esasen bu cümleleri kurmamı Dursun Gürlek'in mesaisine borçluyum. O, “Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi” alt başlığını taşıyan İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal adlı 736 
sayfalık kitabına emek vererek sadece İbnülemin'i tanıtmakla kalmadı, kıymetli olana layık mesainin büyüklüğünü de gösterdi bizlere. Üç bölümden oluşuyor kitap. İlk bölüm İbnülemin'in hayat hikâyesinden oluşuyor ancak devrin tanıkları ve olaylarının da eşlik ettiği ve başlı başına bir kitap olabilecek bir bölüm bu. İkinci bölüm ise İbnülemin'in eserlerine hasredilmiş. Bu bölümde eserlerinin nasıl kaleme alındığı, neleri kapsadığı gibi konular da bu başlık altında ele alındığı için bu bölümü bir kuru liste olarak düşünmemenizi isterim. Üçüncü bölüm ise İnal'ın vefatından sonra matbuat aleminde yayınlanan yazılardan müteşekkil. (Keşke yayınevi, içindekiler kısmını biraz daha uzatmak pahasına bu bölümde yer alan yazı başlıklarını ve yazarların da dökümünü de yapsaymış.) 


Anekdot ummanı 


Kitapla ilgili söylemezsem eksik kalacak bir husus da anekdotlar ve hatıralar ummanı olması. 
İbnülemin gibi yaşadığı günlerin hem münevver çevresi hem de devlet ricaliyle irtibatı olan ve politik konuşmak yerine burnu- nun dikine gitmeyi tercih edip cevabını esirgemeyen birinin hatıraları elbette hazine niteliğindedir. Hem İbnülemin'i hem de yaşadığı dönemin atmosferini daha yakından tanımak için Dursun Gürlek'in kitabı müstesna bir fırsat niteliğinde. 


O anekdotlara ulaşmanın keyfi- nin kitabı okuyanların imtiyazı olmasını isterim kendi adıma. 
Sadece Hasan Âli Yücel'in İbnülemin için kaleme aldığı bir yazıdan alıntı yapmak istiyorum: “Evet, Mahmud Kemal, sahiden bir 'er kişi” idi. Sözünü kimseden sakınmaz. Allah'tan başka hiçbir kudrete bel bükmez, beşeri zaafların çoğundan kurtulmuş, zillet nedir bilmez, haktan başka her şeye kafa tutmuş, geleneklere bağlı, mert, dostluklarına sadık... 
Hâsılı, kuvvetli bir Müslümandı. 
Kısacası, adamdı. Etrafımızda tüm bu vasıfların tersine yaşa- 


İBNÜLEMİN, DÖNEMİ İÇİN SADECE BİR ŞAHİT DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜR AKTÖRÜDÜR 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yan insanları görüp de ona ve onun gibilere hürmet duymamak başlı başına bir küfür olur. Çünkü küfür, hakkı kabul etmemektir.” 


Son asır Türk şairleri 


İbnülemin'in eserlerinin listesini bile gözden geçirmek bana 1968'de Sovyet Rusya'nın o zamanki adıyla Çekoslovakya'yı işgal edince yurdunu kaybeden yazar Milan Kundera'nın kaleme aldığı Gülüşün ve Unutuşun Kitabı'nda yer alan; “İnsanın iktidara karşı savaşımı, belleğin unutuşa karşı savaşıdır” sözünü akla getiriyor. Geleneğimizdeki son şuara tezkiresi kabul edilen Son Asır Türk Şairleri, şairlerin hayat hikâyeleri dışında özel hayatları, psikolojileri ve edebi yönlerini de tahlil eden bir kaynak eserdir. 556 şairin 
2 bin 352 sayfayı bulan bu 
ansiklopedik eseri İnal'ın kaleme aldığı “ansiklopedik” eserlerden sadece biridir üstelik. Son Asır Türk Şairleri'ni aynı zamanda kapsamlı bir şiir antolojisi olarak görmek mümkün. 


Bu ansiklopedik çalışma için 
Fatin Tezkiresi'nin ulaştığı 1855 
yılından sonrasının şairlerini konu eden bir zeyl dense de Fatin Efendi'nin haberdar olmadığı, hakkında yeterince bilgiye ulaşamadığı yahut atladığı şairleri de konu edinir. İbnülemin'in arasında husumet olan şairlere bile hakkaniyetle yaklaştığı bu kitap, birçok şair hakkında ulaşılabilen tek kaynaktır aynı zamanda. 


Son Sadrıâzamlar ve diğerleri 


Osmanlı Devrinde Son 
Sadrıâzamlar adlı 2 bin 192 
sayfalık bir başka kaynak kitap da başka yerlerde topluca bulmayacağımız bir hazinedir. Son 
37 sadrazamın hayat hikâyesini 


DURSUN 
GÜRLEK, 
CUMHURİYET 
DEVRİNDE 


BİR OSMANLI 
EFENDİSİ ALT 
BAŞLIĞINI 
TAŞIYAN 
İBNÜLEMİN 


MAHMUD 
KEMAL İNAL 
ADLI 736 
SAYFALIK 
KİTABINA 
EMEK VERE- 
REK SADECE 
İBNÜLEMİN'İ 
TANITMAKLA 
KALMADI, 
KIYMETLİ 
OLANA LAYIK 
MESAİNİN 
BÜYÜKLÜ- 
ĞÜNÜ DE 
GÖSTERDİ 
BİZLERE. 


ihtiva eden bu eser, sadece bir rivayetler ve dedikodular yığını değil kapsamlı ve titiz bir arşiv mesaisinin de meyvesidir. Bu noktada söylemeden geçemeyeceğim bir husus daha var. 
Dursun Gürlek'in kitabın yayını dolayısıyla yapılan polemikleri ve İbnülemin'in verdiği cevapları da tasnif etmesiyle birlikte kitapla ilgili aksi sedaları bize duyurmuş olmasını da ayrıca mühim buluyorum. 


İbnülemin'in kütüphanemize kazandırdığı bir başka hazine ise Son Hattatlar'dır. 1 1'i kadın toplamda 329 hattatın biyografisine yer veren bu ansiklopedik eser, hat sanatının harf inkılabıyla yaşadığı fetret döneminde kaleme alınır. Bu elbette “unutuşa karşı bir savaştır.” İbnülemin'in unutuşa karşı savaşının bir başka cephesi de “musiki” alanında kaleme aldığı Hoş Sadâ kitabı. 
Her ne kadar tamamlayamamış olsa da İbnülemin'in bu eseri de alanında referans çalışmalardan birisi olarak hâlâ önümüzde duruyor. 


İbnülemin'in kitaplarında yer verdiği eskilerin deyimiyle tercüme-i hâllerdeki başarısında onun mizacındaki titizliğin büyük bir payı var. İbnülemin'in ulaştığı pek çok kaynağın şu anda ulaşılabilir olmadığını söylemek gerekiyor bu noktada. Tabii ki İbnülemin'in eserleri bundan ibaret değil müstakil biyografileri, şiirleri, makaleleri, romanları, hikâyeleri, edebiyat üzerine yazıları ile dört başı mamur bir külliye gibidir üstadın eserleri. 


Durmaksızın çalıştı 


İbnülemin, muhakkak ki eserlerini aile terbiyesine, mekteplerine, hocalarına borçlu ancak ne şahsi hayatı ne de yaşadığı devir bu 

eserleri kolayca ortaya koyabile- 


ceği bir zemin sağlamış ona. Nitekim Dursun Gürlek'in satırlarını takip edince maruz kaldığı kalleşlikleri, adaletsizlikleri tek tek okuyoruz. Ne Osmanlı devrindeki ne de cumhuriyet yıllarındaki rüzgârlar İbnülemin'in uğraşı alanındaki yelkenleri dolduracak cinstendir. Yine de bir alkış beklemeden çalışır İbnülemin. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 

ve Türk-İslam Eserleri Müzesi'ne emek verir. Hâsılı kelam son gününe dek çalışmaya devam eder İbnülemin. 


“Tek başına bir kütüphane” inşa etmiş biri İbnülemin Mahmud Kemal İnal. Umulur ki onun çalışmaları hakkında kaleme alınan eserler de bir kütüphane hacmi- ne ulaşır. Dursun Gürlek hocamıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim. Dursun Gürlek'in İbnülemin Mahmud Kemal İnal adlı kitabını görenler kapaktaki “1” sayısını görüp şaşırmış olabilirler. Dursun Gürlek Hoca da kendisiyle yapılan bir röportajda konuyu henüz tüketmediğinin de müjdesini veriyor: “Şimdi bu ilk kitap İbnülemin'in hayatı, eserleri ve vefatından sonra basında çıkan yazılardan oluşuyor. Kendisi için yapılan jü- bile ve yukarıda da bahsettiğimiz “Darülkemal' adı verilen konağa devam edenlerin hatıraları ikinci kitapta yer alacak. Ayrıca kendi yazılarından seçmeler ve onunla yapılan röportajlar da olacak. 
Üçüncü kitapta da muhtelif ahbaplarına yazdığı mektuplar ve cevaplarına, değerlendirdiği bazı şahsiyetlere yer vereceğiz. 
Çok ilginç, rüyalarını bile yazmış, onları da yayınlayacağız. Bu iki kitap da 2018 içinde çıkacak inşallah.” 


İbnülemin kütüphanesi büyümeye devam ediyor gördüğünüz gibi. 


Bu dergide gördüğünüz her şey Türkiye'de var! 
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RAŞİT ULAŞ 


Türklerde yiğitliğin, gözü karalığın, haksızlığa başkaldırının 

adı olmuş isimlerin başında gelir Köroğlu. 
Kaynaklarda kimi zaman Koç Köroğlu diye geçiyor kimi zaman da Koçyiğit 
Köroğlu. Ne derlerse desinler o, işin nihayetinde 
Türk şiirini ve Türk destanını ihya eden bir yiğit. 
Bolu Beyi'nin korkusu, Kırat'ın yoldaşı, Ayvaz ile Hoylu'nun can gardaşı. 


ig Köroğlu adının ilk geçtiği metin 


Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sidir, farklı yerlerde üç kere geçer ismi. Köroğlu hakkında edebiyat araştırmacılarının farklı görüşleri var. Kimi araştırmacılar onun Celali isyanlarına katılmış bir uğru (eşkıya) olduğunu, kimisi Yeniçeri içinde cenk eden, şiir söyleyen bir asker olduğunu söylerken kimi de çöğür (saz) çalıp şiir söyleyen bir ozan olduğunu söyler. 


MM Türk şiirinde koçaklama deyince 


Dadaloğlu ile akla gelen ilk isimdir Köroğlu. Onun için hayatta en önemli şeyler; atı Kırat, dostu Ayvaz ve pusatı olan kılıç. Karacaoğlan kadar âşık olmaz ama onun da gönlü güzellere sevdalanır: 

“Be hey ala gözlü dilber/Benim aklım yerindedir/Ben severim sen kaçarsın/Din ü iman terkindedir. 


Ii Elde olan verilere göre Köroğlu, 


Osman Paşa komutasında yapılan Osmanlı-İran savaşlarına katılmış ve savaş esnasında şöyle söylemiştir: “Osman Paşa eydür devletlü hünkâr/İnşallah sultanum Şirvan bizümdür/Sen himmet eyle inayet Allah'tan/Mürvet Ali'nindir meydan bizümdür.” 


IM Türkmen yiğidi Köroğlu mert bir 


adamdır. Başka rivayetlere göre uğruluk da yapsa ne kendisi ne adamları masumların canına, malına kasteder. Klasik Türk destan geleneğinde olduğu gibi mazluma dost, zalime düşmandır. 
Savaşa girdiklerinde tek bir adam kalmayana kadar savaşmak onun düsturudur. Kaçmak zinhar olmaz! 
Düşmana pusu atılmaz, savaş olacaksa düşmana önceden haber verilir. Kaçan kovalanmaz. 


HARİTA METOT 


Ji Tellak Hasan adında bir adam, 


bir gün ağaç altında uyuyan birini görür ve yiğitliğini ispat etmek için adamı öldürür. Hasan korkak biridir. Bunu gören Köroğlu celallenir ve Hasan'a şunları der: “Kime ne yaparsan yap ama kadın, çocuk, ihtiyar, hoca gibi saygın, zavallı, kendini savunmaktan aciz durumda olanlara dokunma, onları öldürme, bizim düşmanımız masumlar değil zorbalardır.” 


ii Zulmeden kim olursa olsun 


onun karşısındadır. Köylünün zor durumundan faydalanan ve gün geçtikçe tefeci haline bürünen tecimenler de Köroğlu ve arkadaşlarının gazabından kurtulamaz. O daima köylünün ve mazlumun yanında yer alır. Bundan dolayı da halkın kahramanı olmuştur. Halk onu çok sever. 


pi Köroğlu ile ilgili birçok ri- 


vayet olduğunu görüyoruz. 
Azerbaycan'dan Erzurum'a, Gaziantep'ten Maraş'a, Kars'tan Özbekistan'a kadar birçok kaynakta yer alır ama bu çok da önemli değil aslında. Köroğlu kimdi, nereliydi, ne zaman yaşadı gibi soruların cevapları, Köroğlu'nun yazdıklarından daha önemli değil. 
O at üstünde düşmana karşı cenk ederken, “Leş bir yana baş bir yana” diyecek kararlılıkta bir şair. Evet, Köroğlu her şeyden önce bir şair. Türkçe- nin yüz aklarından... 


Köroğlu besteleri 


m Köroğlu şiirleri bugüne kadar birçok kez bestelendi ama ben en çok sevdiklerimi alayım istedim buraya. 
Mesela İrfan Gürdal. Kadim Türk müziği üzerine yaptığı çalışmalar ve bestelerle Türk müziğinin yüz aklarından olan Gürdal'ın Köroğlu besteleri mutlaka dinlenilmeli. 
Sefer Düştü Gürcistan'a, Leş Bir Yana Baş Bir Yana, Cengi Köroğlu gibi besteleri oldukça iyi. 

Bununla birlikte, 12 Eylül'de Yine de Şahlanıyor türküsü radyolardan çalındığı için adı maalesef 12 Eylül'le birlikte anılan çok kıymetli sanatçı Hasan Mutlucan'ın seslendirdiği Mert Dayanır Namert Kaçar bestesi oldukça iyidir. 


Son olarak klasik Azeri müziğinin en önemli bestecilerinden olan Üzeyir Hacıbeyoğlu'nun Köroğlu uvertürünü anmak gerekiyor sanırım. 


Köroğlu kitapları 


m Köroğlu hakkında zikredilecek birçok kitap olmakla beraber en önemli iki tanesinden bahsedeyim. 
Biri 1983 yılında Deniz Kitaplar Yayınevi tarafından çıkarılan Hüseyin Seçmen'in hazırladığı Köroğlu/ Yaşamı-Sanat-Şiirleri kitabı. Kitabın baskısını bugün sahaflardan temin etmek mümkün. 
Diğer önemli bir çalışma ise Ötüken Yayınları tarafından çıkarılan Prof. Dr. Fuzuli Bayat'ın hazırladığı Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. 


Köroğlu filmleri 


m Filme gelince; elbette bu konuda getirilecek çok eleştiri var fakat bunu başka bir yazının konusu yapalım ve şimdilik, senaryosunu 


rahmetli Ayşe Şasa'nın yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini ise Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu'nun oynadığı Köroğlu filmi ile yetinelim. 


DÜŞMANIMIZ ZORBALARDIR, MASUMLAR DEĞİL 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PUSULA 


MURAT BELGE'NİN 


BÜYÜK ÇARESİZLİĞİ- 


SAMED KARAGÖZ 


urat Belge'nin 
Step ve Bozkır kitabı yayımlandığı günlerde yine bu dergide 
“Murat Belge'nin 
Büyük Çaresizliği” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. T24 yazarı Belge'nin yeni kitabı Şairaneden Şiirsele-Türkiye'de Modern Şiir başlıklı kitabını okuyunca, kaldığım yerden devam etmenin en doğrusu olduğunu düşündüm. 
Bu yüzden yazıya aynı başlıkta devam ediyorum. Arzu eden Haziran 201 6'da yayımlanan bu yazıya internetten ulaşabilir. 


Esasında Belge'nin kitabını okumak gündemimde hiç yoktu. 
Step ve Bozkır kitabıyla Belge, içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne sermiş, artık “çaptan” düşmüş bir “eleştirmen”di benim için. Yaşının getirdiği öznellik nedeniyle fazla savrulmuştu lakin kitaba dair Enis Batur, Orhan Koçak gibi edebiyatçı ve eleştirmenlerin yazılarını okuyunca, Belge daha ne kadar savrulmuş olabilir diye bir merak düştü içime. Bu duyguya yenilip kitabı okumaya karar verdim. Kitabı okumadan önce hakkında yazılanları, yazarın verdiği röportajları; işbu yazıyı yazdıktan sonra 


ise kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdiği röportajı okudum. 


Kitabın neresinden başlayacağımdan emin değilim, sanırım en doğrusu içindekiler bölümüyle giriş yapmak. Uzun sayılabilecek bir önsözden sonra Ahmed Haşim, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet; Aruzdan Uzaklaşanlar başlığı altında Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi, Cahit Sıtkı Tarancı, sonrasında Orhan Veli ve Garip, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Salâh Birsel, Toplumcu Şairler ya da 1940 Kuşağı, İkinci Yeni, Özdemir Asaf, Attilâ İlhan, Can Yücel, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Kemal Özer, Ülkü Tamer gibi isimleri kitabına dâhil etmiş Belge. 


Önsözde kitabın amacını, kapsamını, neleri hedeflediğini vs. anlatıyor. Zaten önsözü okuduktan sonra ortalama bir şiir okuru bu kitabın kime ne katkısı olacağını, ne anlattığını, ne anlatmadığını rahatlıkla görüp gerisini okumaya ihtiyaç duymayacaktır. Altını çizdiğim bazı cümleler üzerinden önsözü değerlendirmek isterim. 


2 


Dedikodu yapmadın mı yani? 


“Açıklayıcı bir özelliği olduğunu düşündüğüm anılarıma ağırlık verdim. Yani sorun “biyografik bilgi vermek” değil, şiire bakışa biyografiden katkı sağlamak” diyor Murat Belge. Merak ediyorum Cemal Süreya'nın karısı Tomris Uyar'ı dövmesi, Ece Ayhan'ın silah çekerek bir genci cinsel ilişkiye zorlaması, Can Yücel'in metresiyle aynı apartmanda oturması, bu şairlerin şiirlerine bakışa nasıl bir katkı sağlayacak? Çünkü Belge'nin yazdığı metinde bunların sağlayacağı katkıya dair bir ipucu bile yok. Yaşayan şairleri ele almamasını “gazeteciliğe girer” diyerek açıklayan Belge, hemen sonraki satırlarda; “Dedikodu kitabı yapmamak da benim elimde” derken, elimde ama 

bu çabaya girmedim mi demek istiyor acaba? 


Yıllar önce Akşit Göktürk'le Robinson Crusoe'un çevirisi konusunda polemik yaşayan, üniversitede hocalık yapan bir kişi nasıl oluyor da; “Türkiye, “Batılılaşma” sorunsalıyla en erken tarihte ilk karşılaşan toplumlardan biri” gibi anlatım bozukluğu içeren bir cümleyi kitabına alabiliyor, insan gerçekten hayret ediyor? 


PUSULA 


Daha önsözde; “İlhan Berk'in şiirine hiç giremedim, “yakın okuma' yapamadım” diyor Belge. Bu kadar iddiasız bir kitap karşımızdaki. İlhan Berk'in “deli” olarak tanımlanan ablasının evde çıplak gezmesi üzerine Berk'in; “Anne görecekler, dedikodu çıkaracaklar” diye daha dört yaşındayken korktuğunu belirtmesini ise hiçbir yere oturtmak mümkün değil. 
Dört yaşındaki bir çocuğun ne bugün ne de 1920'lerde dedikodu çıkaracaklar endişesi taşıması mümkün mü Allah aşkına? 
Spesifik örneklerdeki hatalar, yanlışlar, gereksizlikler saymakla bitmiyor kitapta. Neyse, geçelim! 


Araştırma fukarası bir kitap 


Kitabın genelini üç temel başlık altında değerlendirmek mümkün: Şiir tarihi, Şiir çözümlemeleri, Hatıralar. 


Murat Belge, birçok şairi dışarıda bırakmış durumda. Türkiye'de Modern Şiir alt başlığını kullanıyorsanız bunu yapamazsınız. 
Verdiği röportajda; “Alt başlık benim değil ama olmasına ses etmediğime göre, kendim bulmasam da sonuçta ondan sorumlu olduğum söylenebilir” diyor. 

Yani bu alt başlığı kabullenmiş durumda. Yine aynı röportajda kitaba almadığı şairleri siyasi bir refleksle dışlamadığını da belirtiyor. Elindeki malzemelerden bir kitap yazmaya çalışmasının neticesi yani bu durum. Herhangi bir araştırma yapmadan yazılan bir kitap olarak önümüzde duruyor Şairaneden Şiirsele. Bütün bu eksikliklere rağmen cahil cesaretiyle Türkiye'de Modern Şiir alt başlığını nasıl kullandığını düşünmeden edemiyorum. 
Zamanlamayla alakalı kendine bir kısıtlama koyduğunu kabul etsek bile Mehmet Akif ve Sezai 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Karakoç'a bu kitapta yer verilmemesi, kitabın başarısızlığının bir göstergesi aslında. Neyse, bunu da geçelim... 


Murat Belge, kitapta şiir çözümlemeleri yapıyor, daha doğrusu yaptığını sanıyor. İmgeleri açıklayamıyor, sembolleri anlayamıyor, çoğunlukla ideolojik yaklaşıyor ve şiirin bütününü ele alan bir çözümleme, bir tenkit, bir tahlil ortaya koyamıyor. Yapmaya çalıştığı şiir açıklama çabaları ise benim gibi şiir eleştirisi üzerine sadece yüzeysel okumalar yapan birisine bile yeni bir şey söylemekten oldukça uzak. 


Murat Belge'nin iyi sayılabileceği tek bir yön var, o da sıkça vurgu yaptığı hatıralar. Ama bu hatıraların Türkiye'de Modem Şiir alt başlığı taşıyan Şairaneden Şiirsele başlıklı kitapta ne işinin olduğunu anlayabilmiş değilim. 
Tanıdığım şairler deyip onları anlatsaymış çok daha yerinde olurmuş. Böylelikle ortaya bir “dedikodu kitabının” çıkması kimseyi bu kadar şaşırtmazdı. 


Kitapta hiç mi iyi bir şey yok? 
Tabii ki var, mesela; “Jacgues Prevert etkisini inceleyen yok” diyor. Bu tespit dikkate değer ama bu incelemeyi yaptıracak olan da yıllardır karşılaştırmalı edebiyat bölümünde hocalık yapan biri değilse kimdir? Her yıl birçok yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yaparken nasıl bu konuda serzenişte bulunuyor anlamak mümkün değil. 


Son olarak şiir konusunda 

iddiası olmayan birisi olarak ben bile modern Türk şiirini Murat Belge'den daha iyi anladığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Keşke Murat Belge bunu anlamamız için 
580 sayfalık bir kitap yazmasaymış. 


ZAMANLAMAYLA 
ALAKALI KENDİNE 
BİR KISITLAMA 
KOYDUĞUNU 
KABUL ETSEK BİLE 
MEHMET AKİF VE 
SEZAİ KARAKOÇ'A 
BU KİTAPTA YER VERİLMEMESİ, 
KİTABIN 
BAŞARISIZLIĞININ 
BİR GÖSTERGESİ 
ASLINDA. 
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YUNUS ARSLAN 


ANTİKÇAĞ'DA 
IŞIĞIN KAY- 
NAĞI, HEDEFİ 
VE YAYILIMI 
KONUSUNDA 
İKİ FARKLI 
KURAM OLUŞ- 
TURULMUŞ. 
BUNLARDAN 
BİRİSİ, IŞIĞIN 
GÖZDEN 
ÇIKTIĞINI VE 
NESNEYE GİT- 
TİĞİNİ SAVU- 
NAN “GÖZ- 
IŞIN KURAMI”, 
DİĞERİ DE 
IŞIĞIN NESNE- 
DEN ÇIKTIĞI- 
NI VE GÖZE 
GELDİĞİNİ 
İLERİ SÜREN 
“NESNE-IŞIN 
KURAMP” OLA- 
RAK BİLİNİR. 


Gözler nasıl görür? 


örmek meselesi tarih boyunca bilim adamlarının uğraş alanlarından 


birisi olmuş. Bu durum onları tek bir soruya yönlendirmiş: “Acaba insanın görmesi nesneden gelen bir ışıktan mı, yoksa gözden giden bir ışıktan mı sağlanıyordu?” 
Bu soru çevresinde dolanan bilim adamları teorilerini de bunun üzerine inşa etmiş. Bu sebeple Antikçağ'da ışığın kaynağı, hedefi ve yayılımı konusunda iki farklı kuram oluşturulmuş. Bunlardan birisi, ışığın gözden çıktığını ve nesneye gittiğini savunan “Göz-Işın Kuramı”, diğeri de ışığın nesneden çıktığını ve göze geldiğini ileri süren “Nesne-Işın Kuramı” olarak bilinir. 


Bu iki kuram üzerine tartışmalar sürerken karşımıza, bilim tarihçileri tarafından, antikçağ ve 17'nci yüzyıl arası optik tarihinin 


en önemli bilim adamı olarak kabul edilen İbn'ül Heysem çıkmakta. Heysem 11'inci yüzyılda fizik alanında, ışığın niteliği ve yayılımı konusunda önemli buluşlar yapmıştı. Heysem'in 

en büyük başarılarından biri de “Göz-Işın Teorisi”ne karşı çıkması ve bu tezi çürütmesi olmuş. 
Heysem'e göre ışık aslında gözden değil de nesneden gelmekteydi. Bunu da Kitab el-Menâzır adlı eserinde yer verdiği “Camera Obscura” (Karanlık Oda) deneyi ile kanıtlamıştı. Bu deney, dışarıdaki ışıklardan korunmuş karanlık bir kutu yahut oda içerisine bir delikten yansıtılan ışık ile görüntü elde etme esasına dayalıdır. Buradaki amaç, görme eyleminin, cisimden gelen ışıklar vasıtasıyla gerçekleştiğini birebir gözlemlemekti. Delikten ışık verilmediğinde karanlık odada yahut ortamda gözlemcinin 


Gündelik hayatımızın tarihini araştırırken, bu sefer de bilim tarihindeki görme teorilerini ele alalım dedik. 
İnsanın görme yetisi, gözden çıkan ışınlar sayesinde mi, yoksa nesneden çıkan ışınlar sayesinde mi gerçekleşmekte? İkinci bir konu olarak, yağmurlu havaların vazgeçilmezi, bazen de sıcak havalarda korunmak için kullandığımız şemsiye çıktı. Şemsiyenin ortaya çıktığı dönemlerde neden erkekler şemsiye kullanamazdı? İlk şemsiyeyi kullanan erkek kimdi? 


hiçbir şey görmemesi ve ancak ışık delikten süzüldüğünde gözlemcinin görmeye başlaması Heysem'in kanıtı olmuştur. 


Gözün Serüveni 


Ürün Dirier, yeni kitabı Gözün Serüveni'nde görmenin öteki yüzüne ışık tutuyor. “Görme Sanrısı Üzerine Bilimsel Bir Anlatı” alt başlıklı kitapta yazar, görmenin ve ışığın temelde ne olduğunu, görmenin süreçlerini ve ışığın yaşamımızı nasıl etkilediğini ele alıyor. 


Görmek ve ışık hakkında bildiklerimize farklı bir kimlik katan Dirier, bunun yanında ışığın ve görmenin zihnimizdeki serüveninden hareketle varlığımızı ve bildiklerimizi sorgulatıyor ve okuru heyecan verici bilimsel bir anlatıya davet ediyor. 


HER SEYİN TARİHİ 


Nereden çıktı bu şemsiye? 


emsiyeye bakış açısı toplumdan topluma değişiklik 

göstermiş. Bazı toplumlara göre kadınlara özgü bir nesne iken bazı toplumlarda üst sınıflara ait bir statü simgesi olarak karşımıza çıkan şemsiye, ilk olarak bundan 4 bin yıl önce kullanılır. 


Mısır, Yunan, Asur ve Çin gibi kadim medeniyetlerin minyatürlerinde görülen şemsiye insanların kendilerini güneşten korumak için bulduğu bir nesne. 
Zamanla kullanım şekli değişen ve çeşitlenen şemsiye, yağmur- dan korunmak için de kullanılır olmuş. İlk yağmur geçirmez şemsiyeler ise Çin'de ortaya çıkar. 
Çinli memurların onuru olarak görülen şemsiye aynı zamanda Budist simgelerden biri olarak da Çin kültüründe ilginç bir yere daha sahip olagelmiş. Eski Mısır'da ise şemsiye, yelpaze- nin uzantısı olarak üst sınıfların statü simgelerinden birisi olarak görülür. 


Eski Yunan ve Roma döneminde kullanılan şemsiyeler ise kadınlara özgü bir eşya olarak kabul 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edilirdi. Tiyatrolarda erkeklerin kadınların şemsiyeleri yüzünden gösterileri izleyememesi Roma İmparatoru Domitianus'a şikâyet olarak götürülmüş fakat imparator kadınlar lehine karar vermiş. 


1332'ye İstanbul'a geldiğimiz- de ise halkın yaz-kış demeden başlarının üzerinde koca koca şemsiyeler taşıdığı İbn Batuta'nın Seyahatname'sinde karşımıza çıkıyor. Şemsiye, Lale Devri'nden itibaren Osmanlı üst sınıfı tarafından da yaygın bir şekilde kullanılagelmiş. Sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi şemsiyenin yaygınlaşmasında da Fransız toplumuna özenilmesi büyük rol oynar. 


Eski Yunan ve Roma döneminde kadınlara özgü bir eşya olarak kullanılan şemsiyeyi erkeklerin de kullanmaya başlaması 18'inci yüzyılı bulmuş. İngiltere'de Jonas Hanway isimli bir iş adamının yağmurda ıslanmak yerine artık şemsiye kullanmaya başlaması, önceleri kadınsı bulunmuş. 
Hanway'in şemsiyeyi kullanmaya devam etmesiyle sokak serseri- 


vi 


leri ona laf atmaya başlamış ve arabacılar da geçerken yağmur sularını Üzerine sıçratırlarmış. 
İşin trajikomik yanı ise İngiliz erkeklerin Hanway öldükten sonra, “Hanway” lakabını taktıkları şemsiyeyi kullanmaya başlaması olmuş. 


Şemsiyenin seri üretime geçilmesi 1800'lü yılların ilk yarısını bulur. İlk olarak 1830 yılında Londra'da “James Smith and Sons” şirketinde seri üretimi yapılan şemsiyeler, önceleri ahşap ve balina kemiği gibi materyallerle yapılır. Sonradan kaynak 

ve materyal sıkıntısı sebebiyle plastikten de yapılmaya başlanır. 


Türkiye'de ise önceleri üretim olmadığından yurt dışından getirilirken, 1882 yılında İstanbul'da yaşayan Robenson isimli bir İngiliz vatandaşın şemsiye üretimi işine başlamasıyla şemsiyenin kullanımı yaygınlaşmıştır. 


Şemsiye için Çinlilere, yağmur- dan korunma şansını elde eden erkekler olarak da Hanway'e teşekkürü borç biliriz! 


ŞEMSİYE, LALE 
DEVRİ'NDEN 
İTİBAREN 
OSMANLI ÜST 
SINIFI TARA- 
FINDAN DA 
YAYGIN BİR ŞE- 
KİLDE KULLA- 
NILAGELMİŞ. 
SOSYAL HA- 
YATIN BİRÇOK 
ALANINDA 
OLDUĞU GİBİ 
ŞEMSİYENİN 
YAYGINLAŞ- 
MASINDA DA 
16'NCI YÜZYI- 
LIN FRANSIZ 
TOPLUMUNA 
ÖZENİLMESİ 
BÜYÜK ROL 
OYNAR. 


lacivert dergi 
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STENDHAL 
SENDROMU 
ÖYLE KOLAY 
ATLATILABİ- 

LEN BİR HAS- 
TALIK DEĞİL. 
SENDROMA 
YAKALANAN 

KİŞİLERDE 
BAYILMA, 
HALÜSİNAS- 
YON, FENA- 
LAŞMA, KALP 
ÇARPINTISI 
VE BAŞ 
BTOİNİYİSİ 
GÖRÜLÜYOR. 
HASTALIK 

İLERLEDİĞİN- 

DE İSE CİDDİ 
PSİKOLOJİK 
BOZUKLUK- 

LARA KADAR 

GİDEBİLİYOR. 


SANAT ESERLERİNE “BAYILIYORUZ”! 


emen hemen hepimiz çok 
- güzel bir film izledikten 

sonra bir süreliğine filmin etkisi altında kalmışızdır yahut çok güzel bir şarkıda gözlerimizi kapatıp kendimizi müziğin ritmine kaptırdığımız da olmuştur. 
Güzel bir müzikalden, belki bir müze gezisinden sonra kendimizden geçmişliğimiz de vardır elbet fakat hiç herhangi bir sanat eseri karşısında heyecanlanıp bayıldığınız yahut halüsinasyon gördüğünüz oldu mu? Cevabınız “hayır” ise üzülmeyin, eğer siz de yeterince elit bir sanatseverseniz her an bu hastalığa yakalanabilirsiniz. Hazırsanız bu ay sizleri sanat dünyasının en fiyakalı hastalığı olan “Stendhal Sendromu?” ile tanıştırayım. 


Daha havalı bir hastalık duydunuz mu bilmiyorum ama Stendhal Sendromu bu konuda epey iddialı. En basit tanımıyla, kişinin sanat eserlerinin aşırı ihtişamı ve güzelliği karşısında heyecanlanıp kendinden geçme hali. Yüksek dozda sanata maruz kalıp sanat zehirlenmesi geçiren kişiler için bu terim kullanılıyor. Üstelik öyle kolay atlatılabilen bir hastalık 


da değil. Stendhal Sendromu'na yakalanan kişilerde bayılma, halüsinasyon, fenalaşma, kalp çarpıntısı ve baş dönmesi gibi semptomlar görülüyor. Hastalık ilerlediğinde ise ciddi psikolojik bozukluklara kadar gidebiliyor. 
İlk duyduğunuzda fenomen hastalığı sanabilirsiniz fakat bu sendromun tıp tarafından kabul 


edildiğini hatırlatalım. Tablo, film, 


kitap, müzik ve her türlü sanat eseri bu sendromun kapsama alanına giriyor. Özellikle de çok fazla sanat figürünün bir arada bulunduğu sanat eserlerinin, sendromu daha fazla tetiklediği biliniyor. 


Yaptığım ufak çaplı araştırma sonuçlarına göre sendromun 

en fazla yaşandığı ülke Fransa olarak kayıtlara geçmiş. Roma ve Floransa'da da insanlar zaman zaman büyük sanat eserleri karşısında huşuya gelip yere yığılabiliyormuş. Bu yüzden bu rahatsızlık için turistlere yakın yerlerde tam teçhizatlı ambulanslar bekletiyorlarmış. Kimi herhangi bir fıskiyeden etkilenir - ken kimi de bir tablo karşısında 


İyi günler efendim, Doktor Lacivert'te bu ay sanat eserlerinin güzelliği karşısında bayılanların hastalığı “Stendhal Sendromu” ve yeni zayıflama stratejisi “Mavi Gözlük Diyeti” var. Bakalım sanat eserlerinin büyüleyiciliği karşısında dayanamayan sanatseverlerin sonu ne olacak? 
Peki, mavi gözlük takarak hem şekil hem de zayıf görünmek mümkün müdür? 

Doktor Lacivert gururla sunar! 
Görüş ve yeni meraklar için: coktorlacivert©gmai!.com 


bayılıveriyormuş. Hal böyle olunca da çoğu kişi “bayılanlar rol yapıyor” yahut “turlara hep yaşlılar katılıyor, yorgunluktan bayılmışlardır” diye yorumlarda bulunuyor fakat bu işin yaşlılıkla bir alakası yok çünkü küçük büyük herkesin Stendhal Sendromu'na yakalanma riski olduğu bilinen bir gerçek. Sanatın pek ilgi görmediği ülkemiz için şu anlık korkulacak bir durum yok gibi görünüyor. Belki yapılan sanat restorasyonlarını gören turistler sanat zehirlenmesi geçirebilirler fakat Stendhal Sendromu'na yakalanma riskleri düşük gibi görünüyor buradan duyurmuş olalım. 


Aslında düşününce ülkemizde yeni çıkan çoğu film, müzik ve kitaplar karşısında benim de zaman zaman sanat zehirlenmesi yaşadığım oluyor. Yaşadığım bu durum Stendhal Sendromu sayılir mı bilmiyorum ama buradan yetkililere sesleniyorum, Stendhal Sendromu'nun ülkemizde de yaygınlaşması için çalışmalar yapılsın. Bu güzel hastalık kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılsın. 


DOKTOR LACİVERT 


İŞTAH KAPATAN 
GÖZLÜK GELMİŞTİR 


epimiz hayatımızın belli 
— dönemlerinde kilo vermek 

istemişizdir. Aslında az yemek ve spor yapmak sağlıklı bir şekilde kilo vermek için yeterli fakat çoğu zaman bizler için işkenceye dönüşen bu aktiviteler yüzünden hızlı ve kolay bir yöntem aramaya yönelebiliyoruz. İtiraf edelim hepimiz öyle bir buluş ortaya çıksın istiyoruz ki; lahmacunun üzerine iki kilo baklava yiyelim ama kilo almayalım. Hal böyle olunca da her gün piyasaya yeni bir zayıflama ürünü çıkıyor. Özellikle son günlerde satışa sunulan Japonların yeni icadı “Mavi Gözlük” zayıflamak isteyenlerin tercihleri arasında yer almaya başladı bile. 
Mavi Gözlük kullanılarak zayıflattığı söylenen bu diyetin ismi ise “Mavi Gözlük Diyeti.” 


Efendim Japonların ortaya attığı bu Mavi Gözlük Diyetini uygulamak oldukça kolay görünüyor. 
Öncelikle özel olarak satılan mavi camlı gözlükten alıyorsunuz ve hemen takıyorsunuz. Sonrasında yemekleri mavi gördüğünüz için onları canınız çekmiyor. Böylece az yiyor ve zayıflıyorsunuz. Ben de çoğu kişi gibi zayıflamak için çareler ararken bu işin aslını astarını sizler için öğreneyim diye hemen Diyetisyen Melis 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Gülbaş Hanım'ın kapısını çaldım. 
Öncelikle “Renklerin diyetle 

ne gibi bir ilişkisi olabilir” diye sorduğumda; “İnsanların iştah algılarında renklerin etkili olduğunu biliyoruz, mesela yediğimiz çoğu besinde bulunan kırmızı renk daha çok iştah açıyor bu yüzden de fast-food restoranların logolarında ve dekorasyonlarında, paketli ürünlerin logolarında kırmızıya çokça yer veriliyor fakat doğal olarak yemeklerde bulunmayan mavi renk ise iştah duygularımızı baskılıyor ve iştahımızı kapatıyor” cevabını alıyorum. Melis Hanım'ın söylediğine göre yemeklerde renkler kadar görsellik ve sunum da çok önemliymiş. Örneğin küçük bir tabaktaki yemek, büyük tabaktakine göre daha dolgun görüneceğinden daha doyurucu olabiliyormuş. Yine aynı şekilde çoğu zararlı yiyeceğin çok çekici geldiği ve tok olsak da beyinde iştah mekanizmasını çalıştırdığı bilinen bir gerçek. Özellikle ülkemizde son dönemde giderek gelişen sunum ve süsleme sanatı iştahımızı kabartmaya devam ediyor. Çoğu yeni gelin yüzünden ülkemizdeki obezite oranının yükseldiği de herkes tarafından bilinen bir gerçek. 


Melis Hanım'ın söylediğine göre Japonlar mavi rengin iştah 


kapatıcı özelliğinden esinlenerek demişler ki; “Biz mavi bir gözlük üretelim bu gözlükle de insanlar yemeklere bakarken onların yeme duyguları baskılansın 

ve daha az besin tüketsinler.” 
Ancak 24 saat boyunca her yerde mavi gözlükle dolaşamayacağımızdan dolayı dışardaki onlarca yiyeceği baskılamak çok da mümkün değil. 


Bilen bilir ben bu tarz popüler diyetlerin arkasında hep bir 

fitne ararım. Özellikle bu şekilde para ile satın alınan bir diyet yöntemi hakkında içime şüphe düşmemesi imkânsızdır. Melis Hanım bu konu hakkında “Mavi gözlük satışının en yoğun olduğu yerlerden biri Amerika, gözlük satışı gerçekten bu kadar yüksek ve etkiliyse insanların zayıflaması beklenirdi fakat Amerika'da obezite her geçen gün artıyor” diyor. Bu yüzden Melis Hanım popüler ve moda diyetlerin sürdürebilirliği olmadığını ve bu tarz diyetlerin insanların yeme alışkanlığını daha da çok bozacağını belirtiyor. 


Mavi Gözlük gerçekten işe yarıyor mu bilinmez ama ben aç olsam ve İskender'i değil mavi, morcivert bile görsem yine de gömerim. Bu güzel röportajımla 


da Mavi Gözlüğü tarihe gömerim. 
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ÜLKEMİZDE 
SON DÖ- 
NEMDE Gİ- 
DEREK GELİ- 
ŞEN SUNUM 
VE SÜSLEME 
SANATI İŞTA- 
HIMIZI KA- 
BARTMAYA 
DEVAM EDİ- 
YOR. ÇOĞU 
YENİ GELİN 
YÜZÜNDEN 
ÜLKEMİZDE- 


Kİ OBEZİTE 
ORANININ 
YÜKSELDİĞİ 
DE HERKES 
TARAFINDAN 
BİLİNEN BİR 
GERÇEK. 


8 TL yerine sadece 5,7 TL'ye alın. 


TURKUVAZ 
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UKULLARI 


ANA SINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI İLİN 
İLK ASAMA 


nunokullari.com 


GENERAL MOBİLE  androidone GM 8iile çekebildiğin kadar fotoğraf çek 


Google Fotoğraflar ile GM 8'de fotoğraflarını sınırsızca sakla 


Yeni nesil ekran oranı 13MP flaşlı selfie 

Ağır çekim video 

Portre fotoğraf 
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